Kurucusu: ŞEFİK HÜSNÜ 
Kuruluş Yılı: 1921 


Yobazlığın daniskasını siz yapıyorsunuz! 


Yirmibirinci yüzyıla yirmi yıl var Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana ise 57 yıl geçti. Bu çağda, Türkiye'nin göbeğinde yeşil sarık ve cübbelerle, sancak, ayet ve tekbir sesleriyle bir Ortaçağ tablosu sergileniyorsa, durup bir an geriye bakmak gerekir. 

MSP, Konya'daki mitingiyle sadece kendi çağdışılığını gözler önü- 


(Devamı S. 6 Sü. 3'te) 


Aydınlık 


© Başsavcı Fahrettin Kıyak 648 sayılı Si yasi Partiler Kanunu açısından soruşturma açıldığını belirtti 


© MHP hakkında 11 tane suç duyurusu var 


Öğretmen sürgünleri devam ediyor 


Ceyhan”da öğretmenlere “Müslüman mısın Hıristiyan mısın” diye soruluyor 


ADANA (ÖZEL) 
EYHAN'da Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yusuf Karadut tarafından yürütülen ve "Müslüman mısın? Hristiyan mısın?" şeklinde soruların sorulduğu soruşturma sonunda yurtsever öğretmenler sürgün ediliyor. 
Danıştaydan yürütmeyi durdurma kararı alan bir öğretmen ikinci kez sürgün edildi. 


(Devamı S. 6 Sü. 4'te) 


MİLLETİN 


İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKL 


, BİRLEŞİN! 


MHP hakkındaki suç duyuruları 1,5 yıldır bekletilirken 


Başsavcılık 
MeP hakkında hemen soruşturma açtı 


SALI 


9 


EYLOL 1980 
10 LIRA 


@CHP Genel Yönetim Kurulu Konya'daki olayları üzücü olarak nitelerken, Demirel'in de laikliğe aykırı davranışlarda bulunduğunu belirtti 


HABER MERKEZİ 
MHP hakkında şimdiye kadar Cumhuriyet Başsavcılığına ulaşmış 11 suç duyurusunu 1.5 
yıl bekleten Cumhuriyet Başsavcılığı MSP'nin Konya mitingindeki olâylar üzerine derhal harekete geçti. 

Cumhuriyet Başsavcısı Fahrettin .Kıyak;-geçtiğimiz cumartesi- günü MSP'nin Konya'da düzenlediği miting sırasında, İstiklal Marşımız söylenirken ortaya çıkan ve laikliğe aykırı olan Atatürk düşmanı davranışlarla ilgili MSP hakkında soruşturma açıldığını açıkladı. 

Fahrettin Kıyak, Konya Cumhuriyet Savcılığının açtığı soruşturmanın yanı sıra, 648 sayılı Siyasi Partiler Yasası açısından da 


EMPERYALISTLERİ VE HİLAFETÇİLERİ 


ALTETTİĞİ BÜYÜK GÜN 
KUTLU OLSUN ^ 


izmir'ın içinde çiçekler açtı 


15 Mayıs 1919. 
rıhtımı; bir tabanca patladı. Hasan Tahsin'in 


tabancasından çıkan ilk kurşun, Anadolu'yu sömürgeleştirmek isteyenlere karşı milletin direnme azminin ilk kıvılcımıydı 

9 Eylül 1922.. 


Tam üç yıl sonra, fırtına gibi İzmir'e giren atlılarımız bir zaferi, büyük bir zaferi bütün Anadolu'ya ve bütün dünyaya müjdeliyordu. 


İzmir işgal ediliyordu. İzmir 


İZMİR KURTULDU. 

İşgalciler sökülüp atılmıştı. Türkiye'yi sömürgeleştirmek isteyen dünyanın en büyük emperyalistleri,bagımsızlığını korumak için gösterdiği azimden başka bir silahı olmayan bir milletin karşısında aldıkları yenilginin şaşkınlığı içindeydiler. $ 

Ancak sökülüp atılan sadece işgalciler, yenilenler 


(Devamı S. 6 Sü, 1'de) 


MSP hakkında soruşturma açtıklarını belirterek şöyle dedi: 

“Anayasamızın ikinci maddesine göre, Atatürk devrimlerine ve laik cumhuriyet ilkelerine bağlı olan ilkelerimizde laik devlet düzeninin laiklik ilkelerinin ve Atatürk devrimlerinin korunması Anayasanın sözü geçen hükümleriyle 195 maddenin son fıkrası ve 
648 sayılı Siyasi Partiler Yasasının 
92, 94 ve 97. maddelerinin emredici kurallarının gereğidir. Bu açıdan dairemizce soruşturmaya başlanmıştır. İlgili belgeler ve bilgiler gerekli yerlerden istenmektedir. 

"Belirlenecek ve belgelenecek duruma göre, durum partililer ve parti açısından değerlendirilecektir." 

CHP'NİN AÇIKLAMASI 

Bülent Ecevit başkanlığında toplanan CHP Genel Yönetim Kurulu bir bildiri yayınlayarak Konya'daki mitingde laikliğe aykırı davranışları üzücü bulduğunu açıkladı. 

Buna rağmen laikliğe aykırı davranışların yalnızca belli bir partiye bağlanamayacağının açıklandığı bildiride, AP hükümetinin bu davranışları MSP kendisini desteklerken görmezlikten geldiği, desteğini çekince farkeder göründüğü belirtildi. 

CHP Genel Yönetim Kurulu bildirisinde, AP'nin de laikliğe aykırı davranışlarda bulunduğu ve Demir el'in seçim gezilerinde Kur'an-ı Kerim'i siyasal propagandaya alet ettiği söylendi, 

AKINCILAR DERNEĞİ 

GENEL MERKEZİ ARANDI 

Bu arada, güvenlik kuvvetlerinin Akıncılar Derneği Genel Merkezinde yaptığı arama sonunda dernek yöneticisi iki kişi gözaltına alındı. 

Konya Cumburiyet Savcılığı yetkilileri, yürüyüş ve mitingde çekilen film ve fotoğrafların incelenmesine devam edildiğini, filmve fotoğraflatda teşhis edilenlerin ifadelerinin alınmasına başlandığını belirttiler. 

MSP KONYA SENATÖRÜNÜN 
DİLEKÇESİ 

MSP Konya Senatörü Ahmet 
Remzi Hatip ise, Konya Cumhuriyet Savcılığına bir dilekçe vererek, kötü niyetli kişilerin kanunsuz fiilinden tertip komitesinin sorumlu tutulamayacağını söyledi. 
(Devamı S. 6 Sü, 7'de) 


Sıkıyönetimin serbest bıraktığı 
100 polis memurunu 


İçişleri Bakanlığı açığa aldı 


ANKARA (ÖZEL) 
EÇEN hafta direnişe geçtikleri iddiasıyla gözaltına alınan 
800 polis memurundan 700'ü İçişleri Bakanlığınca açığa alındı. Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından gözaltına alınan polis memurlarından 700 -kadarı suçsuz bulunarak serbest bırakılmıştı. 70 polis memuru hakkında ise soruşturmaya devam edildiği öğrenildi. 
Aybaşında maaşlarını almak için Toplum Polisi Müdürlüğüne giden polis memurları burada "direniş"'le karşılaştılar. Böyle bir "direniş"'ten haberleri olmayan polis memurları, bunun "bir komplo" olabileceğini belirttiler. 


Mao Zedung'un ölümünün 4. 
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Vahşi saldırı sürüyor 


© Sovyet tankları Afganistan ın başkenti Kabil'de 


Ruslar 


Sovyet birlikleri güneye ve 
İran sınırına kaydırılıyor 


bir Afgan köyünde 


2000 insanı 


Hükümet 

iki gün önce taleplerin karşılanacağını söylemişti 


Varsova yönetimi grevcileri tehdit etti 


©Kazanılmış haklarım geri alınabileceği ileri sürüldü 


O TASS, ilk kez yeni sendikalardan sözetti 


© Varşova Paktı manevraları 


Doğu Âlmanya'da devam ediyor 


VARŞOVA (AJANSLAR) 
OLONYA'nın çeşitli kentlerinde ekonomik 

ve siyasi taleplerini kazanmak için işçiler yeniden greve giderken, Kania liderliğin- 

(Devamı S. 6 Sü. l'de) 


AP AJANSININ 
YORUMU 


| "Polonyalı 
| işçilerin falepleri 
| henüz 
| 
| 
| 


karşılanmadı” 


VARŞOVA (AP-AA) 

MERİKAN Associated 

Press (AP) ajansı Polon- 

| ya'daki son gelişmelere ilişkin 

soru-cevap şeklinde bir haberyorum yayınladı. Aşağıda bu 

| yazının önemli bölümlerini 
yayınlıyoruz: 

(Devamı S 6 Sü, 2'de) 


katletti! 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 
AHİRE Radyosunun Afgan direniş kaynaklarına dayanarak verdiği bir habere göre, Sovyetler Birliği son günlerde Afgan direnişçilerine karşı saldırılarını iyice yoğunlaştırdı. 
Radyo, Sovyetler Birliği'nin bu saldırılar sırasında özel komando ekipleri kullandığını ve bu saldırılarla yağmur mevsimi gelmeden direniş kuvvetlerini ezmeyi amaçladığını bildiriyor. 


Afgan direniş kaynakları Sovyet askerlerinin sadece bir köyde 2 bin kişiyi öldürdüğünü bildirdi. Buna karşılık aynı kaynaklar, çafışmalar esnasında 35 
Sovyet zırhlı arabasının tahrip edildiğini ve 100 Sovyet askeri- 


Aynı konuyla ilgili olarak Batılı kaynakların Afganistan'dan bildirdiklerine göre, A fganlı direnişçilere karşı Sovyet saldırısını etkinleştirmek amacıyla, arèlarında bir Orgeneral ve bir de Sa vunma Bakan Yardımcısının bulunduğu bir Sovyet askeri heyeti başkent Kabil'e geldi. Kaynaklar 
357. Sovyet Piyade Tümeni zırhlı birliklerinin ülkenin güneyindeki Kandahar bölgesine kaydırıldığı» nı ve 466. motorize zırhlı tüme- nin de İran sınırındaki Herat bölgesine aktarıldığını bildiriyorlar. 


Öte yandan Hint kaynaklı haberler, başkent Kabil'in 180 km kuzey-doğusundaki Panşir Vadisinde meydana gelen şiddetli çatışmalar için Afganistan'daki Sovyet Askeri Komutanlığının Sovyet askerlerine geniş takviye kuvvetleri gönderdiğini bil dirdi. 

İslamabad'dan dinlenen Ka bil Radyosunda bir konuşma yapan Babrak Karmal, "Ülkede durumun iyi olmadığım, ancak zamanın Afganistan'ın lehine işlediğini" ileri sürdü 


Aydınlık 


p: Aydınlık a 
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ATAV Ve, S 


Alevi- Sünni 


ui © Vİ tarugmasi. 


İzmitli okuyucumuz 
Recep Aydoğdu'dan Garip Ağlar'a: 


“Masum maskenin ardında yatan gerçeği görmek istemiyorsunuz” 


Siz Garip Ağlar, çelişkiler içinde olduğunuzdan dolayı doğru yönü seçmekte güçlük çekiyorsunuz. Bu çelişkile içerisinde dağılıyorsunuz. Önce yazdığınız mektubun üçüncü paragrafından bir kesit alalım. Aynen şöyleydi: 

“Neden değildir, biliyor musunuz, yıllar yılı tasada ve kıvançta birlikte hareket eden bir toplumu, Türk milletini düştüğü ekonomik krizden ve onu birleştirecek yine güçlü bir devlet kurmak için çaba sarfeden bir sağ grup olduğuna siz inanmazsanız da ben inanıyorum." 

Aynen böyle diyorsunuz. Nerede hani bu sağ grup? ÜL keyi yıllardır darboğazlara ve ekonomik krizlere sürükleyenler mi yoksa kitlesel eylemlere sürükleyerek yüzlerce insanımızı öldürenler mi ? Bağımsızlığımıza sahip çıkmayanlar mı devleti kurtarma çabası gösterecek? Gördük bu kurtarıcıları, Amerikan U-2 uçaklarının uçması konusunda çıkan bir ses var mıydı Aydınlık ve TİKP'den başka? Oysa'sağ ve diğerleri teslim bayrağını çoktan açmışlardı. 

Sonra da gazetemizin küfür edebiyatı yaptığını söylüyorsunuz. Bu küfür edebiyatı da özellikle iki gruba karşı oluyormuş. Ülkücülere ve sol fraksiyonlara. Evet, bizim mücadelemiz bunlara karşıdır. Kısaca sanarşiye ve teröre karşıdır. 
Bu yüzden de anarşiyi ve terörü yaratanlara karşı mücadelemiz olağandır. Ülkücülerin ve sahte solcuların anarşiyi yaratmadığını söyleyemezsiniz. 

Bir de şu var ki hiç de Aydınlık okuyucusuna (ne görüşten olursa olsun) yaraşmıyor, Aydınlık, karanlık olaylarla, yalanlarla ve iftiralarla basılmaktadır diyorsunuz. Nerede iftira, nerede yalan. Kontrgerillayı, MHP'nin içyüzünü, K. 
Maraş, Çorum olaylarının altındaki gerçeği, itirafları vs.vs. 
yayınlayıp halka açıklaması mı karanlık işler oluyor? Aydınlık ne yalancı, ne iftiracıdır. Nerede gizli kalmış, bilinmeyen karanlık işler varsa Aydınlık onu aydınlatmıştır ve aydınlatmaya devam edecektir. 

Bir de şu var ki MHP ve yan kuruluşlarının yaptıkları üstelik belgelerle açıklanmıştır. Ama siz onları kargaşayı ve terörü yaratanlar olarak göremiyorsunuz. MHP'nin hep masum yüzünü görüyorsunuz. Takındığı masum maskenin ardındaki gerçeği görmek istemiyorsunuz. İstemediğinizden dolayı da inanamıyorsunuz. 

Aydınlık'ı bölücü bile ilan etmekten çekinmiyorsunuz. 
Madem ki Aydınlık okuyucususunuz da hiç incelemiyor musunuz yayınları? Aydınlık hiç bir zaman bölücü olmamıştır. 
Aksine birleştirici, kurtarıcı ve açıklayıcı olmuştur. Hem Aydınlık Türkiye'nin bugünkü ortamını anlatmakta ustadır deyip hem de bölücülükle suçluyorsunuz. Masumları koruması mı bölücülük oluyor? Haksıza boyun eğmeyip mücadele etmesi mi? Alevileri koruyorsunuz diyorsunuz. Ama Sünnileri de suçlamıyoruz, farkındasınız. Yalnızca mezhep ayrılığından yararlanmaya çalışıp, has bölücülere, yani MHP'ye ve Rusçulara karşı mücadele ediyoruz. 

Biz MHP'liler derken hepsini anarşi in içinde görmüyoruz. Elbette daha MHP'nin gerçek yüzünü görmeyenler vardır. Bu yüzden de MHP saflarındadır. MHP'li 1 milyon kişiyikarşımızaalıp suçlamıyoruz. Suçlamış ve karşımıza almış olsaydık, Rusçulardan, maceracılardan farklı davranmazdık. 
Biz böyle bir düşünce sahibi değiliz. Bu bir milyon insanın acaba hepsi anarşinin içinde midir? Hayır. Bizler MHP'liler derken anarşi içinde olanları kastediyoruz. MHP'li olmak, ayrı düşünceden olmak suç değildir. Fakat gerçekleri öğretmek, MHP'nin karanlık yüzünü çıkartıp, maskesini indirmek 
de bizim boynumuzun burcudur. Gazetemizin sahibi 45 
milyona olan görevdir. Sayfalarca İtiraflar varken sizin MHP nin gerçek yüzünü görememeniz inandırıcı değildir. 

Elbette bağımsızlıkçı Türk gençliği olacaktır. Bu gençlik de vardır. Sizin Aydınlık "aki İtirafları izlemeniz yelecektir. 


Recep Aydoğdu - İzmit 


"Garip Ağlar size eşimle nasıl evlendiğimi anlatayım” 


Mekt- hunuzu gazetede okuyunca aklıma Tokat'taki Kara Mehn ~t geldi. Kendisi de Alevi olduğu halde azgın bir Ya militanı idi ve bunun neden böyle olduğunu düşünürüm, 

Evet, Alevilere baskı yapılmadığını söylüyorsunuz. Size eşimle nasıl evlendiğimi anlatayım. 

Ben Sünni, eşim ise Alevi idi. Benden küçük kardeşim 


BARLAS KÜNTAY(Turizm ve Tanıtma Dakanı-AP Bursa Senatörü) Konuşan: Nuri Çolakoğlu 


ANARŞİIK OLAYLAR, 1980 TURİZMİNİ 


—Turizm sezonunun sonuna gelmek üzereyiz. Sizce bu 1980 turizm sezonu nasıl geçti? İlk veriler nasıl bir durum gösteriyor? 

—Turizm sezonları 1980, 1979 
yılında 1981'de 1980'de hazırlanır. 
1980 turizm mevsimi Türkiye'de bir 
takım şanssızlıklar içerisinde geçmiştir. Bu anarşik olaylar 1980 
Türk turizmini bir hayli baltalamıştır. Türk Hava Yolları grevi gibi bazı grevler Türk turizmini önemli bir şekilde sıkıntıya sokmuştur. Türkiye'deki anarşik olayların turistlere ve turizm bölgelerine yönelik olmamasına rağmen bunların yurt dışında çok abartılarak nakledilmesi Türkiye'ye gelecek turist adedini bir hayli azaltmıştır. 

1980 yılı umumiyetle dünyanın birçok yerinde özellikle Avrupa'da 'bir» durgun turizm yılı olarak gözükmüştür. ` İspanya'da, İtalya'da, Yunanistan'da mesela geçen senelere nazaran turist sayısında turizm gelirlerinde önemli düşmeler olmuştur. 

Ben göreve geldiğim zaman bana sormuştu gazeteci arkadaşlarım 
1980 yılı için bir turizm patlaması 
bekliyor musunuz? diye. Ben o zaman onlara, 1980'de de, önümüzdeki bir iki sene içinde de turizm patlaması beklemiyorum demiştim. 
Sebebi şuydu, turizmde alt yapı hizmetlerini tamamlamadan. yan hizmetleri ikmal etmeden tesis noksanınızı tamam etmeden, Türkiye'yi gerçek değerleriyle yurt içinde ve yurt dışında tanıtmadan, turizmde bir patlama bekleyemezsiniz. Bunu söylemiştim. 

Göreve geldiğimizden bu yana yani 1979 Kasımından bu yana, bütün gücümüzle Türk turizminin önündeki engelleri kaldırmak, yeni bir turizm politikası tatbik etmek, yeni bir tanıtma politikası belirleyip bunu yürürlüğe koymak, tesis noksanımızı gidermek için gerek Türk sermayesini gerek yabancı sermayeyi harekete geçirmek gibi önemli konularla meşgul olduk. Bir hayli de önemli adımlar attık. Güzel neticeler aldık. Önemli uluslararası an- 
“laşmalar yaptık. 

Tabii bunlar benim daha evvel söylediğim gibi alt yapı hizmetlerinin tamamlanmasıyla, tesis noksanlığının giderilmesiyle, turizmde yan hizmetlerin istediğimiz seviye- ye getirilmesiyle netice verecektir. 

Türkiye'de dünyada çok az memlekete nasip olan bir turizm potansiyeli vardır. Bu potansiyelin bugüne kadarı değerlendirildiğini söyleyemeyiz. Bu.potansiyel değerlendirildiği zaman -ki bunu değer- 


HAYLİ BALTALADI 


lendirmekten başka çaremiz yoktor- Türk ekonomisinin geleceği turizm ekonomisinin sırtından yürüyecektir. 

Türkiye'yi rahatlatacak birçok sektör vardır. Ben ısrarla söylüyorum, Türkiye bütün gücüyle turizm sahasına yüklenmelidir. Devlet olarak millet olarak ve her kesimdeki vatandaşlar olarak bütün gücümüzle turizm sektörüne yüklenmeliyiz. 

Bugün dünyaya bakınız, turizm potansiyeli bizim kadar büyük olmayan birçok az gelişmiş ülke, turizm gelirleriyle gelişmiş ülkeler arasına girmişlerdir. 

Biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. 
Ve turizm potansiyelimiz dünyada çok az ülkeye nasip olacak kadar çok yönlü, çok renkli ve çok güçlüdür. Bunu değerlendirdiğimiz gün, Türk turizmi getirdiği: gelirlerle Türk ekonomisinin bütün ihtiyaçlarını karşılayacaktır. 

Efendim, önemli bir noktaya işaret eltiniz. Bu anarşi, yani bir yandan MHP, bir yandan Moskova yanlısı grupların çıkarttığı kargaşalık ortamı turizmi birkaç yıldır olumsuz bir şekilde etkiliyor. Bu durumda köklü bir değişiklik olmadan, anarşinin önüne geçilmeden dış turizmde önemli bir gelişme sağlanmasını beklemek mümkün mü? 

Anarşinin adresini ben bilemem. Yalnız anarşide kimin parmağı varsa, hangi yönden gelirse gelsin, kim bu anarşinin içinde rol oynuyorsa, bunların hepsi ekonomik hayata büyük bir ihanet içindedir. Ve Türkiye'de anarşi hüküm sürdüğü müddetçe Türkiye'de turizm için, diğer bütün değerleri ortaya çıkarsak bile, anarşinin yurt dışına yansıması, Türkiye'de bir iç harp varmış intibaının verilmesi Türkiye'de insanları öldürüyorlar- 


mış, Türkiye'de insanlar rahatsız e diliyormuş propagandasının yapıl ması, Türk turizminin gelişmesine devamlı engel olacaktır 

-Şimdi o zaman, dış turizm, bu izlenim sürdüğü sürece gelişemeye: ceği varsayımından hareket edecek olursak, iç lurizmi geliştirmek, er azından dış turizmi geliştirmek kadar önem taşımıyor mu? Mevcut yatırımlar var, oldukça önemli ya tirimlar var. Gerçekten dediğiniz gibi büyük bir turizm potansiyeli var. Bu bakımdan iç turizmi geliş tirmek açısından Bakanlık olarak bazı, imkanlar yaratmayı düşünü 


müsünüz? Bu konutla bir; çalışma 


nız var mı? Özellikle bu orta ve dar gelirli insanların tatillerinde 


HALKIN SESİ 


Böylesi de 


İ GAZETEMİZİN SAHİBİ 45 MİLYON HALKTIR 


yararlanabilmeleri için. 

-İç turizmi beceremeyen bir ülke, dış turizmi yapamaz. Tabiatıyla biz evvela iç turizmi rayına oturtmaya mecburuz. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye" de de fiyatların bugün ulaştığı seviyeyi hep beraber biliyoruz. Bugün turizm yapmak ucuz bir mesele olmaktan çıkmıştır. Yalnız bir vakıa vardır, bir inancımız' vardır. Hangi kesimden gelirse gelsin, bütün vatandaşlarımızın moralman ve fizikman zinde olabilmeleri için mutlak bir tatile ihtiyaçları vardır ve mutlak bütün vatandaşların bütün bir sene- nin yorgunluğunu bir tatile gidebilmelidirler, 


Dar gelirli vatandaşlarımızın tatile çıkabilmelerini temin edebilmek için onların tatilde gideceği y rlerin sayısını çoğaltmaya çalışıyoruz. Yani bugün bol sayıda ve çok miktarda pansiyon kredileri vermek suretiyle turistik bölgelerdeki pansiyon adedini çoğaltmaya çalışıyoruz. Ayrıca memur arkadaşlarımız için Turizm Bankasının verdiği kredilerin miktarını artırdık. Bu kredileri yalnız tatillerde kullanmak şartıyla geliştiriyoruz. 
Aldığımız bu gibi tedbirlerle dar gelirli vatandaşlarımızın iç turizmden yararlanmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Bu tedbirlefi daha da çoğaltırız. 

—Bir de efendim bu dış turizmden söz ederken Türkiye'ninturizm potansiyeli ve daha değerlendirii- 


> “meyen Kaynaklarından sözetliniz. 


Bunların içinde neyi tam olarak ifade ettiğinizi bilemiyorum ama, 


Solcu olduğum 


bizim klasik olarak bu dış turizm propagandamız güneş, deniz ve tarihi değerler üzerine kurulu. Bunun yanısıra, bir de Türkiye'nin mitolojik çağlardan beri bilinen şifalı suları var, Önemli kaplıca merkezlerimiz var. Bunlar en azından oradaki suyun şifa'niteliği itibariyle, karlsbad gibi "Avrupanın tanınmış merkezlerinden çok daha üstün niteliklere sahip. Acaba'bu kaynakları seferber etmek, sağlık turizmi yönünde bir hareket yaratmak hususunda bakanlığınızda herhangi bir çalışma var mı? 

— Var. Türk turizmi çok yönlüdür demiştim. Gerçekten öyle. Güneş turizmi, deniz turizmi, dağ turizmi, din turizmi, sualtı turizmi, yat turizmi, termal turizmi, tarih turizmi, kültür turizmi gibi çok yönlü, çok renkli, çok güçlü bir turizm potansiyelimiz var, Bu potansiyelin içinde en kolay ve en verimli şekilde ele alınacaklardan birisi, sizin söylediğiniz termal turizmi ve sağlık turizmidir. Bu konuya çok ciddi bir şekilde girdik. Bu konuyla uğraşan özel bir daire kurduk. Türkiye'de bugün tespit edilmiş 1500 
tane şifalı su kaynağı var. Ama eminim ki, Türkiye'de binlerce şifalı su kaynağı daha vardır. Bu şifalı sular- dan 300 tanesi işletiliyor. Ve bunların büyük bir çoğunluğu da gayrimedeni bir şekilde işletiliyor. 

Biz bu şifalı sular civarında modern tesisler kurulması için Turizm Bankası olarak öncelikle kredi veriyoruz. Müteşebbisleri uzun vadeli, düşük faizli, 5-6 senesi ödemesiz kredilerle, buralarda tesis yapmaya 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teşvik ediyoruz. Yalnız inşaat kredisi vermekle yetinmiyoruz, mefruşat kredisi veriyoruz. Bununla de yelinmiyoruz, işletme kredisi veriyoruz. Bunların 5-6 senesi ödemesizdir, düşük faizlidir, 10-20 yıl vadelidir. 

Ayrıca mesela Yalova'daki Termal gibi bu işin merkezi olan yerleri Turizm Bakanlığı olarak aldık, bizzat kendimiz işletmeye açtık. 
Sağlık müesseseleri ile temas halindeyiz. Bazı şifalı suları kredi ile biz destekleyeceğiz, doğrudan doğruya sağlık hizmetlerine, yeni sağlık turizmine tahsis edeceğiz. 

Yani sağlık kuruluşlarıyla Turizm Bakanlığı ya da bankasının işbirliğiyle mi işletilecek buraları? 

Daha ileri, daha ileri. Tamamıyla buralarda hastaneler kurduracağız, yapımını mümkün olduğu kadar L z finanse edeceğiz, işletmesini tamamıyla sağlık müesseseleri yapacak. 

Son olarak bu dış turizm konusunda bir şey sormak istiyorum. Bazı komşularımız bu dış turizmi önemli bir gelir kaynağı haline dönüştürmüş durumdalar. Yunanistan, Romanya gibi ülkelere gelen turist sayısı,sağlanan turizm geliri bunu gösteriyor. Bunlar- la işbirliği konusunda ne gibi çalışmalarınız oldu? 

Turizm, dünya insanlarını her yere getirip götürmek hareketidir. 
Her ülkeyle işbirliği yapmaya mecbursunuz. Özellikle turizmde ileri gitmiş, ülkesine bol miktarda yabancr turist celbetmeyi başarmış komşu ülkelerle işbirliğine mecburuz. i 

Bugüne kadar pek çok turist gelip Yunanistan'da ve Yunan adalarında tatil yapıyor, Yunanistan'ın Türkiye'ye vapur ve uçak işletmemesi yüzünden Türkiye'ye gelemiyorlardı. Biz biliyorsunuz bu yıl Marmaris-Rodos arasında vapur seferleri başlatarak, Türkiye ile Yunanistan arasında uçak seferleri başlatarak Türkiye'ye gelmek isteyen, bugüne kadar Yunanistan'da ve adalarda kalıp gelemeyen turistler için bir kanal açtık. 

Vapur seferlerimiz, uçak seferlerimiz önümüzdeki sene Avrupadaki bütün tur operatörleri ve seyahat acentalarının programına giriyor. 
Yani gelecek sene Avrupalı seyahat acentaları Yunanistan turu yapmakla kalmayacaklar, Yunanistan-Türkiye turlarını birlikte planlayacaklar. 

Aynı şekilde geçenlerde Bulgaristan'a gitmiştim. Bulgarlarla yaptığımız anlaşma gereğince Varna'da, Burgaz'da, (Bulgaristan'ın Altın Kum sahillerinde toplanan yüzbinlerce Avrupalı, Amerikalı turistin Türkiye'ye gelmesini mümkün kılmak için Varna ile İstanbul arasında vapur ve uçak seferlerini başlatacağız önümüzdekiyıl. 

Hem Yunanistan'la, hem Bulgaristan'la yaptığımız anlaşmalarla bu komşu ülkelerle turizm işbirliğine başlıyoruz. Bundan herkes yararlanacak ama en çok biz yararlanacağız, çünkü o ülkelere gelip, Türkiye ye gelemeyen yabancı turistler için Türkiye'ye gelebileceği bir kanal açmış oluyoruz. Romanya için de aynı şeyleri söyleyebilirim. 

Çok teşekkür ederim. 

- Ben teşekkür ederim. 


a 
LL EKSPRESİ 


Tozanlı, pon 


Çok sayıda köyde halkın sağlığı tehlikede 


Çorum'da kırsal alanda bulunan yerleşim birimlerinin 


görülmemiş! 


gerekçesiyle Haymana 


yarısından çoğunda sağlıklı ve yeterli içmesuyu bulunmadığı bu nedenle değişik yörelerde zaman zaman salgın hastalıkların başgösterdiği bu arada içmesuyunun çoğunda görülen iyot noksanlıklarının ilin yüksek kesimlerinde yaşayan halkı sağlık açısından tehdit eder hale geldiği belirtili- 


"Beni istetmek için evimize ailesinden gelecek olan hiç kimseyi kabul etmeyeceklerini" söyledi. Ben de eşime dünür göndermemelerini söyledim. Benim kaçacağımdan korktukları için sürekli gözaltında tutuyorlar ve Alevilerin kötülüğünü devamlı vurguluyorlardı. Yok ekmeği tuvalete alarlar, su verirken içine ürler, bir kızılbaşın Müslüman olması için kiremitin üzerinde kiremit eriyene kadar yıkanması ve sonra gavur olup tekrar Müslüman olması gerekirmiş vs. vs. diye kafa patlatırlardı. 

Fakat ben gene de kaçtım. Şimdi 7.5 senedir evliyiz, akrabalarım dahil hiç kimse benimle barışmadı, gördükleri zaman da konuşmuyorlar. Ve ben bu nedenle elimi kolumu sallaya sallaya kendi memleketimde gezemiyorum. Kardeşlerimin ülkücü Türkeş'in mezhep ayrımını gil gide körüklediği bir ortamda barışmamız olanaksız. Ve sizin mektubunuzda Alevilere baskı yapılmıyor diye yaşadığınız hayal dünyasının gerçek olmasını ben herkesten fazla istiyorum. 

Alevilere yapılan baskılarla ilgili çok örnek vermek isterdim ama Aydınlık'ımızın fazla yerini almaktan korkuyorum, 


“Ysk İl Müdürlüğünce Çorum'un 42 yerleşim birimindeki içmesuyu ünitesinin ihaleye çıkarılması için çalışmalar yapılmış 32 ünite alıcı bulmuş 10 ünite ise alıcı bulamadığın- dan ihale işleminin gerçekleştirilemediği öğrenilmiştir. 


PTT Milönü şubesi devletin değil mi? 


Yılların uğraşısı sonucunda Milönü'nde bir PTT şubesi açıldı. 

Açılışın Çorum olayları sonrasına rastlaması sanki bunun ısrar üzerine yapılması gibi lanse edildi. 

Oysaki ikinci bir PTT şubesinin Milönü'nde açılması istemi yıllar önce planlanmış ancak PTT ilgilileri "yer bulamıyoruz" diyerek şubenin açılmasını geciktirmişlerdi. 

Şube açıldı sonunda... Ama sanki devletin değilmiş de emanetmiş gibi masası ve sandalyesi mahalle sakinlerince tedarik edilmişti. 

Yoksa kentin yarısını oluşturan ve bu tarafta oturanlar ikinci sınıf yaratıklar mı? 


Belediyesi evimi yıktırdı! 


©Beledive Baskanı, kendine oy verenlere ve akrabalarına, gecekondu yaparken arazöz gönderdi 


27 Ağustos günü Haymana 
Belediyesi Kayabaşı Mahallesinde 15 gün önce yaptırdığım gecekondumu yıktırdı. 

Aynı yerde 20'den fazla gecekondu olmasına rağmen sadece bir tanesi yıkıldı. Diğerlerine ise dokunulmadı. o Gecekonduların yıkılmasını istemiyoruz. Fakat 


mamladıktan sonra ben de Belediye Başkanı AP'li Hüseyin Gökşen'e gittim. Fakat o da bana Zabıta Arif'in söylediklerini aynen tekrarladı. 

Halbuki Belediye Başkanı kendi akrabaları, köylüleri ve kendisine oy verenler, aynı yere gecekondu yaparken onlara harç karmak için belediyeye ait arazözle su gönderdi. O gecekondulara elektrik, su bağladı. Hatta benim gecekondumu yıktıktan sonra diğerlerine elektrik ve su .bağladı. 


"Diğer gecekonduları neden yıkmıyorsun da benimkini yıkıyorsun?"' diye sorduğumda ise: "O benim bileceğim iş. Onlar benim adamım" dedi. 

Jandarma zoruyla kapımı söktürüp, eşyalarımı dışarı attılar. 2. çocuğum ve eşim evde olyıkım ekibinin başında gelen Be- duğu Kalde belediyeye ait çöp alediye zabıtası Arif verdi. MHP'li rabasının damperiyle vurarak evi- olan zabıta Arif Sen solcusun, mi yıktılar. Malzememi tahrip komünistsin. Sana burada ev etmek için de özel olarak çalıştıyaptırmam. Kendi partin iktida- jar. Çöp arabasını kullanan şoför xa gelince zen de gecekondu yap- bile bu duruma dayanamayarak tirabilirsin"" dedi. bir süre sonra arabadan inerek 


neden bir tanesi yıkıldı? 
Sorunun cevabını gecekondu 


Alevi-Sünni bir olsun. Irk ve mezhep ayrımı yapan ve körükleyenler kahrolsun! 
(Bir Okuyucu) 


AYDINLIK 
YAYINLARI 


Genel Dağıtım: TUR—DA 
Hamam Sokak, No: 4. Cağaloğlu 


où TE İstanbul Tel: 27 25 22 
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bir Türk evladı olarak yazıyorum 


Türkiye'de malımızı mülkümüzü satıp ve 'dilenip devşirip Avrupa topraklarına kadar geldik. 

Turistiz. Aç susuz geziyoruz. Akşam olunca tuvaletlerde yatıyoruz. Genç yaşta ağlamaya ar ediyoruz. Ne yapalım? Ne yapmamız lazım? Bu durumumuzu Türk hükümeti bilmiyor mu? İş bulduğumuz zaman 16 saat karın tokluğuna çalışıyoruz. 

Yaşlarımız 25-30 arasında. Bu genç yaşta kanımızı emiyorlar. Köle gibi çalıştırıyorlar. Biz Avrupa'ya kölelik etmek için mi geldik? Rızkımızı aramaya geldik. Milletimize memleketimize yardımımız olur dedik. Biz, Türkiye'de karnımızı doyuracak şekilde olsaydık, zaten gelmezdik. Türkiye'de işsizlik, burada ezgi baskı. Genç yaşta intihar etmemizi mi istiyorlar? İntihar mı edelim? 

Bunlar gazetelerde, radyolarda “İşçiler, turist çalışan arkadaşlar, döviz gönderin", "Türkiyemiz darboğazda" diyorlar. 
Ne işçinin halini soran var ne çiftçinin ne köylünün.işleri düştüğü zaman "Biz Türk milletiyiz" işleri bitip o mevkiye varınca da'bize ne işçiden, çiftçiden" diyen var. İster öl, ister kal. 

Ben bu satırları, kanları emilen Avrupa tuvaletlerinde yatıp kalkan Türk evladı olarak ilgililerin birazcık da eğilmelerini isteyerek yazıyorum. Suya giden ot köküne yapışmış ama bunlar bizim durumumuza eğilmiyorlar. Eğilecek olursa rahatiarı 


bozulur. Türkiye'nin iç ve dış sorunları sözkonusu olduğu za-. 


man yalnız emekçi sınıfı ezilir. Emekçi sınıfından başka ezilen 
| bulunmaz. 


zabıta Arif'e "'Al arabayı sen kullan. Ben bu arabayı daha fazla haber göndererek 100.000 lira iskullanamam. Burada düpedüz tedi. "Parayı verirse ev yaptırahaksızlık yapılıyor" dedi. Araba- bilir'' dedi vı terketti. Yıkım ekibi işini ta- 


Daha sonra.da 2 kişi ile bana 


Memduh Aydın 


ilçemizde kaymakamlığın 2 ton diye dağıttığı kömür 1200 kilo çıkıyor! 


İlçemiz halkı yaklaşan kış için kömür ihtiyacını Kaymakamlık kanalıyla karşılamaya çalışıyor, fakat bu yoldan kömür alanlar devlet görevlilerinin kendilerini kandırdığını, sahtekarlık yaptığını görünce başvuracak yer bulamıyorlar. 

Kömür almak için Kaymakamlığa başvuran vatandaşlar, buradan aldıkları 2 tonluk ihtiyaç belgesinin parasını bankaya yatırıyorlar. Kömürlerinin gelmesini bekliyorlar. 

Bir süre sonra kömür geliyor. Sorun da o zaman başlıyor. Çünkü gelen bir kamyon kömür tartı!lmadan, göz kararıyla 8-9 eve dagıtılıyor. Şimdi soruyorum: Her eve 2 ton kömür verildiğine (!) 
ve bir kamyon 16-18 ton kömür mü alıyor? 

Bu durumun farkına varan ve kömürünün 2 tondan az olduğunu gören birçok vatandaş kömürünü tarttırdı. Kimisinin kömürü 1200, kimisinin ise 1500 kilo geldi. Bu ise halkta huzursuzluk ya-- ratıyor. Tepkilere neden oluyor. Birçok vatandaş Kaymakamlığa başvurup, bu durumun düzeltilmesini istedi. Fakat hiç bir tedbir alınmadı. Kömür dağıtımı hâlâ eskisi gibi sürüyor 

Şimdi yetkililere soruyorum: Devlet bizi dolandırırsa kime şikayet etmemiz gerekir. Bu durum ne zaman düzeltilip adil bir dağıtım yapılacak? 


Hasan Koç-Haymana 


Yurttaşlar PTT şubesinin bir tabelasının bile bulunmayışına ancak şaşıyorlar... 

Şaşıyorlar ve kendi kendilerine soruyorlar: "Ru şubeyi devlet açmadı mı yoksa?" 


ANADOLU Gazetemiz, vasıfsız 


gazetelerde aranan şartlara uymuyormuş 


Her gazeteye gönderilen Yozgat Valiliğinden aldığımız resmi yazının bir bölümünde, gazetemiz vasıfsız gazetelerde bile aranan şartların hiç birine uymuyor denilmektedir. Akiımız. 
kaçıracağız neredeyse. Halbuki: 

a) Yüzölçümü 0.45 olduğundan 70 inci maddede yazılı olan üçüncü kategoriye dahildir. 

b) Mahalli haberlere, dert ve davalarımıza ağırlık verdiğimiz herkesçe bilinmekle beraber makaleleriyle de tanınmıştır. 

c) Aralıksız yayınlanan günlük gazetedir. 

d) 12 yıl önce 1968 yılında ve 1969'dan da alarak bekleme süresini doldurduktan sonra ilan hakkını kazanmıştır. 


Günl Taataa Siyan Gazele aa arar 


25.8.1 I 980- YOZGAT 


e) Basılmış numaralı makbuzları kesilmiş abonelerimiz bulunmaktadır. Başkası gibi sadece uydurma isimler yazılarak makbuzsuz değildir. 

f) En önemlisi Yozgat'ta hiç bir gazeteci sarı basın kartına sahip bulunmadığı halde, evvelce de,şimdi de Basın Yayın Genel Müdürlüğünce uygun ve layık görüldüğü gibi sarı basın kartına sahibim. Daha hangi birini yazayım. 

Yukarıda sıraladığım şartlar, vasıflı gazetelerde aranan şartlardandır. Hepsini yerine getirsek zaten vasıflı olurduk. 

Bunlara rağmen vasıfsız gazetelerde aranan şartların bile hiç birine uymuyor şeklinde rapor tanzim edilmesi ve Vilayetçe de bilerek kabul edilmesi korkunç bir olaydır, hakika- te aykırı sahte rapor sayılır. Böylece kimin çıkarına hizmet edildiği artık ortaya çıkmıştır. 

Yine söylüyorum ayıptır çok ayıp. 


A. Hilmi Gönenç 


i 


ezgin hakkındaki ensorunun gündeme alınması bugün tartışılıyor 


© Erbakan'ın yurtdışında olmasının MSP'de 


M i 

BAYAŞ Basın Yayın A.Ş. Yazı İşleri Müdürü adına sahibi ve 

Genel Yönetmen 


ORAL ÇALIŞLAR a 


` Haber ve Makalelerden 
Sorumlu Müdür;. 


Müessese Müdürü: 


firelere yolaçabileceği söyleniyor 


Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen'in düşürülmesinden sonra sıra Maliye Bakanı İsmet Sezgin hakkında verilen gensoruya geldi. Sezgin hakkındaki gensoru- nun gündeme alınıp alınmaması bugün Millet Meclisinde tartışılacak. 


ANKARA (ÖZEL) 


Çoğunluk sağlanıp sağlanamaycağı , MSP'nin tutumuna bağlı. AP ve MHP 


engelleme tutumlarını sürdüreceklerine göre, MSP kâtılmazsa çoğunluk sağlanamayacak. Dışişleri Bakanı hakkındaki gensoruyu kendisi verdiği için MSP 3 
fire ile çoğunluğu sağlamış ve güvensizlik oyu vermişti. Ancak bu kez gensoyu CHP verdiği için MSP'nin ne yapacağı pek belli değil. 


CHP'nin daha başka bakanlar hakkında verdiği gensorular da dikkate alındığında CHP-MSP görüşmelerinin o hızlandığı ve MSP'nin tutumunun bu görüşmelere göre belirleneceği belirtiliyor. Bu arada Genel Başkan Necmettin Erbakan'ın yurtdışında bulunmasının MSP'li parlamenterleri rahatlattığı ve bu yokluğun toplantılara katılmama yönünde rol oynayabileceği söy- 


leniyor. 
CHP'de ise pek fire beklenmiyor. CHP içindeki muhalif 


grupların Genel Merkezle birleştikleri tek nokta var. AP hükümetinin düşürülmesi. Bu nedenle CHP'li parlamenterlerin Millet Meclisi çalışmalarına tam kadro katılması bekleniyor. 

Gensorular ardarda Meclise gelirken Anayasa Komisyonu erken seçimi görüşmeye devam ediyor. Erbakan'ın verdiği seçim süresi sona erdiği için erken seçim kararının imkansızlığı biliniyor. Ancak Anayasa Komisyonu partiler üstü bir komisyon olduğu ve Meclis aritmetiğine göre çalışmadığı için erken seçimi görüşmeve devam ediyor. 


Gensorular yüzünden 
AP'nin Büyük 


. Kongresinin 


ertelenmesi ihtimali belirdi 
ANKARA (ÖZEL) 


U sonbaharda yapılacak 

parti kongrelerinin parti içi mücadele bakımından büyük önem taşıdığı belirtiliyor. 

AP'de ilçe kongrelerinin tamamlanmasından sonra başlanan il kongreleri Genel Merkez tarafından durduruldu. Seçim işleri ile görevli Genel Başkan Yardımcısı Necmettin Cevheri'den alınan bilgiye göre, erteleme kararı AP'li Parlamenterlerin gensorulara katılabilmeleri için Ankara' dan ayrılmak zorunda kalmamaları için alındı. Gensoruların durumuna göre devam kararı alınabileceği gibi eğer Parlamenterlerin uzun süre Ankara'da kalmalarına karar verilirse, o zaman 23-25 Ekim tarihlerinde yapılması kararlaştırılmış olan Büyük Kongrenin bir gecikme yüzünden 


(Devamı Ś 6 Sü..5'te) 

Başbakanlık Müsteşarı 
Üzel Danışmanı 
Erdem Çin'e gitti 


ANKARA (AA) 
Başbakanlık Müsteşarı Özel Danışmanı Vahit Erdem Çin 


Halk Cumhuriyetine gitti. 

Birleşmiş Milletler'in organizasyonu ile 15 ülkeden birer kişinin katıldığı 15 günlük gezi sırasında, Çin Halk Cumhuriyetindeki teknolojik gelişmeler ve su kaynaklarının değerlendirilmesi konularında incelemeler yapılacağı bildirildi. 


(Devamı S. 6 Sü. 5'te) 


. 
Suriye ile Libya 
. 5 
birleşme toplantıları e Küba Dışişleri Bakanı da 
H , 
Libya'ya geldi 
DIŞ HABERLER SERVİSİ 
URİYE Devlet Başkanı 
Hafız El Esat'ın Libya ile "birlik" meselesini görüşmek üzere “Libya'ya gittiği bildirildi. 

Gözlemciler iki ülke Devlet Başkanları arasındaki görüşmelerin Ortadoğu ve birlik meselesi üzerinde yoğunlaşacağını belirtiyorlar. 

Öte yandan, Libya resmi haber ajansı "Jana", Küba Dışişleri Bakanı İsidoro Malmierca' nın geçen pazar günü Libya'yı ziyarete geldiğini bildirdi. 

Küba Dışişleri Bakanı yapılan karşılama töreninde Libya-Suriye birlik tasarısına değine- 


rek, "Bu birliğin Arap ulusunâ şı yöneltilen emperyalist komploları ta Uğratacağına inandı” er 


SÜRERKEN a 


Türk-İş'e bağlı Teksif Sendikası Bursa Pilot Sanayi Şubesi 
2. Genel Kurulunda konuşan Şevket Yılmaz, “Petrol-İş yetkililerini onur kuruluna verdik” dedi. 

Türk-İş Genel Başkan Vekili Şevket Yılmaz, Petrol-İş'in Onur Kuruluna veriliş nedenlerini açıklamadığı konuşmasında, Petrol-İş 17. Merkez Genel Kurulunda DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar'ın konuşturulmasını da şiddetle eleştirdi. 

PETROL-İŞ GENEL KURULUNDA 3, GÜN 

Öte yandan İstanbul'da çalışmalarına devam eden Petrol-İş 17. Merkez Genel Kurulunan 3. gününde komisyon raporları görüşülerek onaylandı. Tüzük değişikliği ile üye aidatları bir 


| 
| İŞÇİ SERVİSİ 
| 
| 
| 
| 


Adres: Nuruosmaniye Cad, 3/3 Cağaioğlu/İstanbul. 

Tel: 26 52 44 26 42 93 İdare Tel: 26 
6178 


Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri. Baski: İst. Güntur Dağıtımı: GAMEDA 


Türk-İş Yönetim Kurulu 


TÜRK-İŞ SORUNLARIN 
AP VE CHP’ Yi iŞBİRLİĞİN e O O 


PETROL-İŞ GENEL KURULU 


Türk-İş, Petrol-İş yöneticilerini Onur Kuruluna sevketti 


günlük çıplak brüt ücretin yarısı olarak belirlendi, Tahmini bütçe raporu; sendikanın önümüzdeki dönemdeki bütçesinin bir milyar 86 milyon lira olmasını öngördü. Tahmini bütçede sendika personel ücret giderlerinin 355 milyon 800 bin lira olarak gösterilmesi dikkat çekti, Tahmini Bütçe Komisyonu Raporun- da, "Yönetici kadroların maaşlarının yüksek bulunduğu” şeklindeki bir tespit bir delegetarafından, “Yöneticilerimiz giyimleri, kuşamları ve yaşayış tarzlarıyla, sik sık görüşmeler yaptıkları işverenlerden aşağı kalmamalıdırlar” şeklinde cevaplandı. 
Bugün devam' edecek Genel Kurulda, Tüzük Değişikliği Komisyonunun raporu görüşülecek ve Çâlışma Raporuna yönelti- 


len eleştirilere cevap verilecek. 


BÜROLAR 


alak el Cad. 32/8 Kızılay. Tel: 25 38 69 
şhanı 


ZMİR; 
Tel: 13 10 90 - 25 25 54 


Özgüler 452, 


TRABZON:Cumhuriyet Mah, Kasım Sok.27/10Te1:3900 


DİYARBAKIR: Beyazıt İşhanı Kat: 


Tel:38 57ADANA XızılayCad.104 Sok.No: 23 Tel: 103 42 


© Bildiride üretim 


AES EŞ EM SE ŞER. lere 2 SR ES 


Bügün 12'ye kadar Belediye otobüsü ve Gençlik Parkı girişi bedava Ankara metrosunun temeli 


EE Rİ 


Si 


Miili 


Ankara Metrosu projesinin 1. aşamasındaki 3.5 km.lik güzergah. 


ANKARA (ÖZEL) 

NKARA Metrosunun temeli bugün atılıyor. Saat 

11'de Opera binasının yanında 

düzenlenecek bir törenle Metronun ilk harcı atılacak. Belediye 

Başkanı Ali Dinçer tören için 

Başbakan Süleyman Demirel'e de davetiye gönderdi. 

Metro'nun açılışı nedeniyle bugün saat 12'ye kadar belediye otobüslerinin ve gençlik parkı girişinin...bedava... e dı. Dün uçakla şehre otobüs bileti atıldı. 

Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı bugün Metro için yapılacak temel atma törenine izin verdi. Güvenlik kuvvetleri çevrede güvenlik önlemi alacak. 

Törene il ve ilçe belediye başkanları ile, MHP dışındaki Parlamenterlerin çağrıldığı bildirildi. 

Ankara Metrosunun 1. aşamasi Ulus-Opera-Sıhhiye-Kızılay-Meclis Meydanı hattından geçen 
3.5 kilometrelik bölümün 1982 
yılında tamamlanması bekleniyor. Metronun toplam uzunluğu 25 kilometre olarak düşünüldü. Metro günde 160 bin kişi-Yi taşıyabilecek. Belediye Başka- 

(Devamı S 6 Sü. 4'te) 


“Izmit'teiki işçinin cesedi bulundu 


© Bolu Cezaevinde 10 metrelik tünel ortaya çıkarıldı 

© Bursa'da kadın elbisesi giydirilerek öldürülmüş bir erkeğin cesedi bulundu 


AÇIK MEKTUP YAYINLADILAR 


CHP'li 31 parlamenter partinin 

"sağa” çekildiğini ileri sürdü 

ANKARA (AA) 

CHP'li 31 parlamenter, UHP'nin “57.kuruluş yıldönümü nedeniyle "CHP Genel Yönetimine ve Örgütümüze Açık Mektup" adı altında bir bildiri yayınladı. 

Mektupta şu görüşler yer alıyor: 

"Kendi içinde demokrasinin işlerliğini ortadan kaldıran, tüzük hükümlerini kötüye kullanarak, zor günlerin yükünü taşımış ve taşımaya kararlı örgütleri görevden alarak bir merkez partisi niteliğine doğru itilen, sağa çekilen bir CHP, barı-- şın da , demokrasinin de bağımsızlığın da toplumda savunucu- su olmak olanağını yitirir, hakkını yitirir. 

"Onun için CHP, artık zaman yitirmeksizin hükümet olduğu dönemlerden bu yara sürdürdüğü dengeci ve kararsız tutu— munu biran önce terkederek toplumsal çelişkinin emekten, bağımsızlıktan, demokrasiden yana saflarında yerini kararlılık 

(Devamı S. 6 Sü. 3'te) 


HABER MERKEZİ 
OCAELİ'ne bağlı Gebze' 
nin Bayramoğlu-Darıca yolu kenarında dün tabanca ile öldürülmüş -bir erkeğin cesedi bulundu. Jandarma tarafından yapılan araştırma sonucunda öle- nin inşaat. işçisi Halil İbrahim Kayacak olduğu tespit edildi. 
Ayrıca, İzmit'in Mehmet Ali 
Paşa semtinde bir tarla kenarında boğularak öldürülmüş olduğu belirlenen Mehmet İşlek adlı işçinin cesedi bulundu. Olayla ilgili Ali Yatkın adlı bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. 
BOLU CEZAEVİNDE 
“TÜNEL 
Bolu Çezaevinde tutuklu ve hükümlülerin kaçmak için kazdıkları 10 metrelik bir tünel açığa çıkarıldı. 21 tutuklu ve hükümlünün kaldığı 5. koğuştaki tünelin bir metre daha kazılması halinde cezaevinin bahçe duvarı dışına ulaşmış olacağı ve kaçışın sağlanabileceği belirtildi. 

BURSA'DA KADIN ELBİSESİ GİYDİRİLMİŞ BİR ERKEK 
CESEDİ BULUNDU 

Bursa'nın Duaçınar Mahallesinde kadın elbisesi giydirilerek kurşunlanmış bir erkeğin cesedi bulundu. 

Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden verilen bilgiye göre, Ufuk Sokaktaki mahalle sakinleri tara- 


(Devamı S. 6 Sü. 6'da) 


MUSKIEIRAN”'IN 
REHİNELERİ 
BIRAKMASI YÖNÜNDE 
BELİRTİLER VAR” 


© İran-Irak sınır çatışmasının en şiddetlisinde pazar günü 
5 iranlı öldü 


WASHİNGTON/ 

TAHRAN (AJANSLAR) 
ABD Dışişleri Bakanı 

Edmund Muskie, 

pazar günü yaptığı konuşmada, Tahran'daki ABD'li 


rehinelerin serbest bırakıl- 


ması yönünde belirtiler olduğunu ileri sürdü. İran'ın uluslararası girişimlere olumlu yaklaşım gösterdiğini belirten Muskie, İran Parlamentosunun rehineler konusunu görüşmek için toplanabileceğini bildirirken, "İran'la bizim aramız- da da görüşmeler olabilir" 
dedi. 

Öte yandan Japonya, 
Hollanda ve İspanya'nın 
İran Büyükelçileri pazar günü İran Devlet Başkanı 
Beni Sadr'ı ziyaret ederek, ülkeleri arasında dostluk ilişkileri kurulmasını istediler. Büyükelçiler ayrıca, Amerikalı rehinelerin de bir an önce serbest bırakılmasını talep ettiler. 


İRAN-İRAK SINIRINDA 
ŞİDDETLİ 
ÇATIŞMALAR 


Öte yandan üç günden bu yana İran-Irak arasında sınır boyunda devam eden çatışmalarda İran'ın Amerikan yapısı Fantom savaş 


- uçakları ile Kobra helikop- 


terleri kullandığı açıklandı. 


(Devamı S. 6 Sü. 3'te) 


düşüklüğünün önlenmesi için sözleşmelerin biran önce 


sonuçlandırılması istendi 


ÜMÜ iÇiN 
ÇAĞIRDI 


ANKARA (ÖZEL) 
ÜRK-İş Yönetim Kurulu 
Genel Başkan İbrahim Denizcier'in başkanlığında hafta sonuna kadar devam eden Çalışmalarını tamamladı ve bir açıklama yaparak Yönetim Kurulunun görüşlerini bildirdi. 

Türk-İş CHP ve AP'nin dialog kurarak Türkiye'nin sorunlarına birlikte eğilmesini ve Meclislere işlerlik kazandırılmasını istedi 

Türk-İş Yönetim Kurulu İc ra Kurulunun sunduğu 18 bölümlük Çalışma Raporunu inceledikten sonra önerileri karara bağladı. 

Yönetim Kurulunun çalışmalarla ilgili bildirisinde, "CHP ve AP milletin soracağı hesaptan kaçamayacaklardır ve vebalından kurtulamayacaklardır. 

"Meclislere mutlaka işlerlik kazandırılmalıdır. Cumhurbaş kanlığı seçimi sonuçlanmalıdır. 
Verim düşüklüğünün nedenleri 
vardır. Devletin işçiye olan 7 
milyar borcunun ödenmesi savsaklanmaktadır. Asgari ücretin yeniden tespiti için hazırlıklarımız sonuçlanmıştır. Atatürk'ün 
100. doğum yılı sebebiyle Tük-İş'deki çalışmalara bugünden itibaren başlanmıştır. Cumhur başkanı seçimi istismar edilmek tedir. Devleti güçlü kılacak tedbirler için TBMM'de temsil edilen siyasi partileri göreve davet ediyoruz"' denildi. & 4 
, Bildiride hükümetin işçi sorunlarına daha yakm ilgi göstermesi istenerek şöyle deniliyor: 

"Müzakereleri kesilmiş ancak birkaç: madde yüzünden sürüklenmekte olan, bu arada grev ve lokavt kararları alınmış veya uygulamalarına geçilmiş işkolların- da işçilerin haklı huzursuzluğunu gidermek, isteksizliği sebebiyle verim düşüklüğünü önlemek ve daha da önemlisi ağır ekonomik şartlar karşısında sırtındaki yükün hafifletilmesi için toplu iş sözleşmelerinin sonuçlandırılması; 

"Kıdem tazminatı, ikramiye 

(Devamı S. 6 Sü. 4'te) 


İşgüvenliği sağlamak için 


ÇUKUROVA'DA 


İŞÇİLER 
DİRENİŞ YAPIYOR 


Ç UKURÖVA'daki SASA, 
Teksa, Bossa, Marsa, Pilsa fabrikaları Sabancınındır. Buralardaki işçi mücadelesi zaman zaman bir kıpırdanma gösterir. 4 
Eylül günü Sasa'da iki işçinin atılmasıyla başlayan direniş de bu kıpırdanmanın en büyüğü olma yolundaydı. Sabancı fabrikalarında 1970 yılında başlatılan mücadeleden bu yana, kayda değer yeni bir rüzgar esmemişti Sasa işçilerinin atılan arkadaşlarını geri aldırmak atılmalara son verdirmek için başlattıkları mücadelenin diğer fabrikalarda da desteklenmesi bu görüşümüzü doğruladı. 

Direnişler işverenin 3 Eylül günü, iki Sasa işçisini atması üzerine başladı. İşçiler "Susarsak sı- 

(Devamı S. 6 Sü, 2'de) 


Adli yıl törenle açıldı 


hakimlerin özel ve resmi hayatlarında 
-s . 

titiz olmalarını istedi 
ANKARA (ÖZEL) 
A DLİ yıl aün Yargıtayda yapılan bir törenle açıldı. Törende bir konuşma yapan Yargı- 


tay Birinci Başkan Vekili Sabri Livanelioğlu, davaların çokluğu 


Sok, 


* TARİFESİ 


Başlık yanı 4000 TL. 8 hariç diğer saYfalar st/em 
00 TL, 8, sayfa st/cm 1000TL, Renkli stem 1700 
L. Doğum, evlenme, ölüm st/5 cm 2000 TL, Küçük 

lanlar kelimesi 30 TL, z 


ABONE; Yurtici 3 aylık 900 TL. 6 aylık 1800 TL. 


25/3 Konak: 


3 No: 30 Dörtyol 


roti alınır 


yurtdisı örg 


ölümle tehdit etti. 


da doğrulandı 
Gazeteciler 


© ÇEP Başkanlığı görevini 


yürürlükte olan kalkınma planının gözden geçirileceğini belirtti 


dı. 


ği bildirildi. 


sı gerektiğini 


nın bu ülkeler tarafından 


dığı salonu terkettiler. 


A yıllık 3600 TL, Yurtdisi 3 aylik 1125 TL. 6 aylık 
2250 TI.. 1 yıllık 4500 TL, Dış ülkeler için posta üc- 


MHP 
ALMANYA'DA DA 
ÖLÜM LİSTESİ 


HAZIRLADI 


© Ölümle tehdit edilen gazeteciler MHP'nin faaliyetlerine geniş yer vermeyi kararlaştırdılar 


FRANFURT'TAN YILDIRIM 


ÜGD Hukuk Masası sorumlusu Ali Yurtaslan'ın,,Avrupa basm-radyo ve televizyonlarına yaptığı geniş açıklamalardan sonra Serdar Çelebi ve Ali Batman'ın yönetimindeki MHP'nin leri, Ali Yurtaslan ile roportaj yapan gazetecileri 


MHP'nin yurtdışındaki örgütü olan ve kısaca Türk Federasyon olarak anılan Avrupa Demokratik ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu'na üye derneklere ve ülkücülere bir mektupla birlikte bir isim listesi de gönderildi. Almanya'da MHP'nin en büyük 10 düşmanı adı verilen bu listede bazı gazetecilerin, HBF yöneticilerinin ve Ali Yurtaslan ile Ömer Tanlak'ın isimlerinin bulunduğu Frankfurt Polis Müdürlüğünden öğrenildi, Nitekim aynı liste Frankfurt'da her ay düzenlenmekte olan "Gazeteciler gazetecilere yardım ediyor" forumunda da söz konusu edildi, Bu listenin varlığı Almanya'nın önemli gazetelerinden Frankfurter Rundschau'da geçen çarşamba günü çıkan bir yazıyla 


forumda MHP'nin faaliyetlerini ve önümüzdeki ayın en önemli konusu olarak saptadılar ve bu konuya geniş yer vermeyi kararlaştırdılar. 

Öte yandan geçtiğimiz cuma günü, Güney Almanya'da MHP 'nin güçlü olduğu Ulm kentinde bir lokantadan çıkan gazeteci Jürgen Roth ile Demokrat Gazetesi'nin muhabiri Kamil Taylan MHP'lilerin saldırısına uğradı. Kamil Taylan yaralanarak hastanede tedavi altına alındı. Ulm polisi saldırıyı ciddi olarak niteledi ve Ulm'daki MHP dernekleri hakkında soruşturmaya geçti. 


Hua Guofeng 
Başbakanlık */ görevinden istifa etti 


sürdürecek olan Hua Guofeng 


İN Başbakanı Hua Guo-feng pazar günü, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesine istifasını sundu ve başbakanlık görevinden çekildi, Parti Merkez Komitesi Hua'nın yerine, Başbakan Yardımcısı Chao Ziyang'ın getirilmesini kararlaştır- 


Başbakanlık görevinden ayrılan Hya'nın Komünist Partisi Başkanlığı ve Partinin Askeri Heyeti Başkanlığını sürdürece- 


1976 Ekiminden bu yana Çin Başbakanlığı görevini yürütmekte olan Hua Guo-feng, yaptığı konuşmada, yönetim kadrosunda büyük değişiklikler yapılacağını, yürürlükte olan kalkınma planının gözden geçirileceğini ve halkın çıkarları doğrultusunda bir Anayasa değişikliği yapılacağını belirtti. 

Hua Guo-feng, parti ve hükümet yönetimlerinin ayrı olma- de savunarak, yapılan değişikliklerle yeni yöneticilefe fırsat tanınacağını ve Çin'in modernleşme programı- nın yürütülmesi amacıyla yeni bir atılım sağlanacağını söyledi. 

Hua, hükümette yapılan değişikliklerin izledikleri dış politikada bir değişikliğe yol açamayacağını, eskiden olduğu gibi Batıya açılma politikasını sürdüreceklerini ve Sovyetler Birliği" nin yayılma politikasına da karşı koyacaklarını belirtti. 

Sovyetler Birliği ve Vietnam'ın izlediği saldırgan politika- nın dünya barışı ve güvenliğini ciddi biçimde tehlikeye soktuğunu vurgulayan Hua Guc-feng , Afganistan ve Kamboçya' işgalini kınadıklarını tekrarladı. 

Sovyet Maslahatgüzarı, Etyopya Büyükelçisi ve Polonya dışındaki bütün Doğu Avrupa ülkeleri büyükelçileri, Hua Guco-feng'in konuşmasının bu bölümünde kongrenin yapıl-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DAĞYELİ BİLDİRİYOR 


PEKİN 


GÜMÜŞHANE'DE 
> POLİS VEMHPTLİLER 
HALKA SALDIRIYOR 


© Saldırının başını 
Haldun isimli komiserin çektiği belirtildi 

@TIKP Gümüşhane 
Il örgütü saldırgan polisler hakkında kanuni işlem yapılmasını istedi 


karşısında davaların zamanında | 


sonuçlanmamasından yakınarak, yeni kadro tespiti gerektiğini söyledi. Barolar Birliği Başkanı Atilla Sav ise konuşmasında, savunma hakkının kısıtlandığım, tutuklanan kişilerin avukatlarıy- la görüştürülmediğini ve durumlarının bildirilmediğini söyledi. 
Livanelioğlu, anarşinin yö- 
(Devamı S. 6 Sü. 3'te) 


HABER MERKEZİ 
UÜMÜŞHANE 1.Şube polisleri cezaevine giden ziyaetçilere saldırıyorlar, 

Son olarak 5 Eylül günü ya- 
'kınlarını ziyarete giden Cavit Taşkan adlı öğretmen, 1.Şubeye bağlı polisler tarafıhdan cezaevinin önünde saldırıya uğradı. Saldırgan polislerden sivil giyimli 


biri tabancasını ateşleyerek Cavit Taşkın'ı öldürmek istedi, ancak silah ateş almayınca Taşkın mutlak bir ölümden kurtuldu. Daha sonra Emniyet 1.Şubeye götürerek dövmeye devam ettiler. 
Bu arada hayali gizli örgütlerle ve çeşitli olaylarla ilgili olduğunu" söyleyerek çeşitli sorular sordular. z 


Aynı baskılar daha önce de 
CHP Kelkit İlçe Yöneticilerinden Necati Balcı ve bazı Kelkitlilere uygulanmıştı. Saldırgan polislerin başını, Haldun adlı komise: çekiyor. Mustafa Selçuk adlı polis ise vatandaşları faşistlere göstererek dövdürüyor 


Bu konuda bir açıklama yapan TİKP Kelkit İlçe Örgütü, polis-faşist işbirliği ile Keikitlilere yapılan baskı ve saldırıyı kınayarak, adı geçen polis ve komiser hakkında gerekli kanuni işlemin yapılmasını istedi. 
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Feodalleşen Sol(2) 


Gün Zileli 


Bugün, Türkiye solunda on yılı aşkın bir süredir önemli tahrıbatlar yapmış olan "kaba kuvvete tapma" hastalığının üzerinde duracağız. 

Münir Aktolga, Fikir Kulüpleri Federasyonu(FKF) Genel Kongrisinde kürsüye çıkmış, elini yumruk şeklinde sıkıp ileri sallayarak şunları söylemişti: "Küçük burjuvazi kuvvete tapar Biz de öyle yaptık. Sosyal -demokratlara şiddet uyguladık. 
Şimdi ODTÜ sütliman." Gerçekten de bu eylemler sonucunda ODTÜ. "sütliman"' olmaya başlamış, devrime büyük sempati duyan öğrenci kitlesi, bu sempatisini devam ettirmekle birlikte Dev-Genç'in etrafından çekilmeye başlamıştı. 

Münir Aktolga, küçük burjuvazi ile ilgili olarak söylediklerini kendi hayatında da ispatladı. 12 Mart döneminde faşizmin terörünü görünce "kuvvete taptı" ve "bütün yaptıklarımız yanlıştı, ABD emperyalizmine hizmetti. Demirel Türkiye'nin en anti-emperyalist insanıdır" gibi laflar etmeye başladı mahkemelerde. 

Evet, Münir Aktolga'nın "küçük burjuvazi kuvvete tapar" sözlerini söylediği 1969 yıllarında "Türkiye solunda" son derece sıhhatsiz eğilimler gelişmeye başlamıştı. Devrimciler bu gidişin önüne dikildiler, ama ne yazık ki kabaran maceracı dalga karşısında azınlıkta kaldılar. 

Her alanda halk içinde, müttefiklere'karşı, devrimciler arasında, tartışmalarda, kaba kuvvete başvurulması gerektiğini savunanlar, Lenin'den alıntı yapıyorlardı. "“Leninizm" ve 

"sosyalizm" kisvesine bürünüyorlardı. Oysa savunduklarının ne Lenin'le, ne sosyalizmle en ufak bir ilgisi yoktu. Lenin, arkadaşlarınıza müttefiklerinize, halktan insanlara kaba kuvvet uygulayın diye nerede ve ne zaman söylemişti? Lenin, fikir ayrılıklarında, tartışmalarda kaba kuvvete başvurun diye ne zaman söylemişti? Kitlelerden kopuk bireysel terörü ve Ortaçağın kaba kuvvetini reddeden çağın en modern ideolojisine sahip olan sosyalistler değil miydi? 

"Türkiye solunu" böyle hatalı bir platforma sürükleyen etkenler nelerdi? Burada revizyonizmin ve maceracılığın tayin'edici etkisi üzerinde durmayacağız. Ancak Türkiye toprağının kaba kuvvet fikrinin gelişmesine elverişli bir fidelik olduğu ve bunun "solun" bu hatalı çizgiye girmesindeki etkisi üzerinde duracağız. 

Feodal toplumda hakimiyet kaba kuvvetle sağlanır. Feodal derebeyinin kamçısı ve Ortaçağın işkence aletleri apaçık, herkesin gözü önündedir ve bu tür aletleri kullanmak feodal toplumda meşru sayılır. Suudi Arabistan'da insanların “kanun gereğince" kamçılanması, ellerinin kesilmesi bunun basit bir örneğidir. 

Burjuva demokratik devrimi ile feodalizmin kaba kuvveti de reddedilmiştir. Modern kapitalist toplum, kaba şiddeti tarihe gömmüştür. Şiddet merkezileşmiş devletin elinde burjuvazinin hakimiyetini yürütmesi için bir araç olmaya devam etmiş, ama şiddetin kullanış biçimi önemli bir değişikliğe uğramıştır (elbette bu burjuvazinin sıkıştığı zaman kendi kanunlarını da çiğneyerek, gözlerden uzak yerlerde feodalizmin sopasına hiç başvurmadığı anlamına gelmemektedir). En azından modern burjuva toplumunda, falaka sopası, işkence aletleri, dayak türünden Ortaçağ yöntem ve araçları meşru olmaktan çıkmış, karanlık köşelere sürülmüştür. Burjuva demokratik devrimini yapamamış ülkelerde ise -olumlu yönde bazı gelişmeler olmasına rağmen- modern burjuva toplumunun "şiddeti de modernleştiren"' aşamasına ulaşılamamıştır. 

İşte toplumumuza bakıyoruz. Kaba kuvveti daha beşikten tanıyarak büyürüz. Çocuğu ile baş edemeyen ana ve babanın son çaresi dayağa başvurmaktır. Kaba kuvvetin sihirli ve "yola getiren" gücü kendini okul sıralarında da gösterir. Dersleri en sakin geçen öğretmen herhalde çoğunlukla cetveli elinde en çok sallayan öğretmendir. 

Kaba kuvvet ne yazık ki yarı-feodal toplumumuzun günlük hayatının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Baba ile çocuklar, abi ile kardeşler, büyükler ile küçükler, öğretmenle öğrenciler (günümüzde tersine dönen bir ilişki olarak) polis ve jandarma ile vatandaş, patron ile işçi, köylü ile ağa arasındaki ilişkilerde ve insanlar arasındaki her türlü ilişkide "kaba kuvvetin üstünlüğünü" sürekli olarak yaşamıyor muyuz? 

Proletarya, bırakın feodalizmin açık, kaba terörünü tarihin müzesine atmayı, burjuvazinin sıkıştığı zaman başvurduğu kaba kuvvet de dahil olmak üzere, kitleler üzerindeki terörün her şeklini ortadan kaldıracak sınıftır. Proletarya bunu yaparken elbette karşı-devrimci, sabotörler, eşkiyalar, dolandırıcı, hırsız ve ırz düşmanları üzerinde kanunla sınırlandırılmış ve kitlelerin desteğini kazanan bir cezalançlırma-uygulamak zorunda kalacaktır. 
Böylece sınıfsız.topluma ulaşarak devletle birlikte şiddetin her türlüsünü insanlığın üzerinden kaldıracak olan sınıf da proletaryadır. 

Peki nasıl olmuştur da bu ideallerle yola çıkan "Türkiye solunun" büyük bir bölümü, feodal sopaya, kaba kuvvete hem de "sosyalist" kılıflar geçirerek sahip çıkabilmiş ve MHP gibi Ortaçağ kalıntısı bir parti ile bu konuda yarışa kalkışabilmiştir? 
Çünkü "Türkiye solunun" bir bölümü öncü ve değiştirici olmaktan vazgeçmiş, kolay başarı hayallerine kapılmıştır. Kolay başarı isteyen herkesin yaptığı gibi toplumda var olan geri deger yargılarına, feodalizmin alışkanlıklarına sirt dayamıştır. 
Böyle yapmak kolayına gelmiştir. Çağımızın en modern ideolojisi olan Marksizmden vazgeçmiş, feodal ideolojiyi kullanma- ya kalkışmıştır. İşte "sol" adına ortalıkta dolaşan mahalle külhanbeyleri, o küçük derebeyleri, o "halk adına" haraç toplayıcılar böyle ortaya çıkmıştır. 


İLAN 
ESKİ ESERLER VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 


1- Ankara Milli Kütüphane binası 1980 yılı onarımı işi 1710 sayılı Kanunun 19. Maddesi hükmüne göre kapalı zarf usulü ile 9.9.1980 tarihinden itibaren 10 gün müddetle eksiltmeye konmuştur. 

2- İşin birinci keşif tutarı (2.205.000) lira olup, geçici teminatı (66.150) liradır. 

3— İhale 22.9.1980 pağartesi günü saat 15'de Eski Eserler ve Müzeler Genel Mudurluğü binasında toplanacak onarim ihale komisyonu tarafından yapılacaktır. 

4— İstekliler; 

A-Onarım Belgesini, (Aslı) 

1-Belge, bir kalemde (2.000.000) liralık benzeri bir eski eser onarımı ve teşhir-tanzim işini muvaffakiy&tle başarıp kabulünü yaptırdıklarını veya denetlediklerini ifade edecektir. 


B-- Yapı Araçları Bildirisini, 

C-Sermaye ve Kredi imkanlarını açıklayan Mali durum bildirisini ve bu bildiriye ekleyecekleri Banka Referans mektubunu, 

D-Teknik Personel bildirisi, 

E-Dilekçenin veriliş tarihinde elinde bulunan işleri bildirir taahhut bildirisini, dilekçelerine ekleyerek resmi tatil günleri hariç ihale 


gününden engeç üç gün evvelKültür Bakanlığı Eski” Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne müracaat ederek Yeterlik Belgesi almaları şarttır. 
Dilekçelere belgeler ve beyannameler eklenmesi mecburiyeti 

sebebiyle telgralla yeterlik belgesi talebi kabul edilmez. 

5-—İstekliler teklif mektuplarına, Yeterlik Belgesi, Ticaret Odası Vasıtasi ve Teminat mektuplarını ekleyerek, eksiltme saatinden bir saat evvel Onarım İhale Komisyonuna makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Postada vuku bularak gecikmeler kabul edilmez. 

6— İdare ihaleyi yanıp yapmamakla veya istediğine vapmakta serbesttir. (Basın: 20505 1186) 


KTÜ öğrelim görev- 


lisi Doç.DrVecdetBulut'un öldürülmesi olayını lerlipleyenlerden -biri de eski 


UOD Başkanı Soner Özcan'dı. Özcan, Türkeş Trabzon'a geldiği zaman yanından ayrılmamıştı. 


Trabzon, MHP'nin halkı bölerek birbirine düşürebileceği ze- 


minin olmadığı bir ildir. Farklı milliyet ve mezheplerden insanların olmadığı ilde ne milliyet düşmanlığı, ne de mezhep ayrı-- lığı yaratabilir. Ancak feodal ilişk ler zayıflayarak da olsa varlığını devam ettirmektedir Bazı ilçelerde, sülaleler arasında kan davası üstü küllenmiş de olsa varlığını korumaktadır. MHP, ırkçılık ve yobazlıkla güç topla-- yamayacağını görünce, çıkar yohu bu çatışmaları yeniden canlandırmakta bulmuştur. 

1979'da Ahmet Çebi adlı sağ görüşlü genç öldüğünde, "Türk Sesi adlı MHP yanlısı gazete, “Trabzon'un büyük sülalelerinden, Çebi Sülalesinden bir genç öldürüldü" diye manşet attı.Şubat 1979'da Of ilçesinde Ahmet Çakır adlı MHP'li bir komando, jandarma ile girdiği çatışma sonucu öldürüldü. MHP'liler Ahmet Çakır'ın solcular tarafından öldürüldüğü yalanını yayarak, Çakır-- oğullarını kışkırtmaya çalıştılar. 

AP hükümetinin kurulması ile güçlerini toparlamaya girişen MHP, hükümetin koruyucu kaatları âltında, Trabzon'u kesin hakimiyeti altına almak, "kurtarmak" için hazırladığı planı emniyet örgütünde yapılan değişikliklerle birlikte uygulamaya koydu. 

KALKINMA 
MAHALLESİNDEKİ 
OLAYLAR 

Kalkınma Mahallesi, şehir dışında, KTÜ tesisleri yanında ve giriş çıkış yolu üzerindedir. Mahalle KTÜ'nün kurulması ile birlikte oluşmuştur. Mahalle, konumu gereği, KTÜ'yü kontrol etmeye elverişli olduğundan,MHP' lilerce öteden beri üs olarak seçilmiştir. KTÜ'ye yönelik bir çok tertip ve saldırı bu mahalleden yürütülmektedir. 

ORTAYA ÇIKAN HÜCRE 

Kalkınma Mahallesinde ilk olarak 4 Ekim 1979 tarihinde yapılan bir operasyon sonucu faşist bir hücre ortaya çıkarıldı. 


Bir evde 5 tabanca, çok sayıda 


şarjör ve mermi, kapsülleri ile birlikte dinamit lokumları, 6 adet şiş, bıçaklar, falçatalat ele geçirildi. Ayrıca şehirde zaman zaman cami önlerinde dağıtılan, halkı cihada çağıran kışkırtıcı bir bildiriden çok sayıda bulundu. 

Operasyon sonucu, aralarında şehirde ve üniversitede çeşitli saldırı olaylarına karışan birkaç kişinin de bulunduğu Hasan Yıl-- dırım (Halen otobüs kurşunlamaktan aranıyor), Ertuğrul Çelik, Fikri Solak, Cengiz Sel, Latif Taştan, Tayyar Topçuoğlu, Nazif Güçlükol, Hasan Özer, Mehmet Bozkurt, Yaşar Yaman, Bahadır Aydoğan, Necip Ekici, Muzaffer Öztürk, Nurdoğan Beyazıt Yıldırım adlı komandolar yakalanarak gözaltına alındılar. 
Ancak gözaltına alınan komandolar, MHP'i polislerin düzmece ifadeleri sonucu kısa bir süre sonra serbest bırakıldılar. 

İLK KURBAN 

NECDET BULUT OLDU 

Bu mahalleden tertiplenen saldırılar bu tarihten yaklaşık bir 
yıl öncesine kadar uzanıyor. 28 
Kasım 1978 gecesi KTÜ yardımcı profesörlerinden Doç. Dr. Necdet Bulut, eşi ve ço :uğu ile birlikte otomobil içerisinde silahlı saldırıya uğradı. Bulut, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak öldü. Olaya karışan komandolar- dan, 'Mikdat Şimşek, Hüseyin Koloğlu, İlhan Karahan daha sonra yakalanark Sıkıyönetim Mahkemesinde yargılandılar. 
Olayın tertipçileri, eski Ülkü Ocakları Başkanı Soner Özcan, ÜGD 2, Başkam Ufuk Sarı, ÜGD Başkanı Ahmet önde ve Mustafa, Seyhan idi. Bunlardan Ufuk Sarı ve Ahmet Önde halen aranmaktadır. 

28 Aralıl 1978'de KTÜ otobüsü şehre dönerken Kalkınma Mahallesinde saldırıya uğradı. 
Otobüse ateş açan ÜGD yöneticisi Hasan Yıldırım ve Muzaffer Boztepe halen bu olay nedeniyle aranmaktalar. 

BİR TABANCA OLAYI 

2 Ocak 1979 saat 23.30 sıralarında Kalkınma Mahallesi Karâkoluna başvuran H. İbrahim Eroğlu, evinin önünde 3 tabanca bulduğunu bildirdi. Polis tabancaları almak için eve geldiğinde, İbrahim Eroğlu'nun babası Bilal 


TRABZON'DA MHP'NİN HALKI BÖLECEĞİ MİLLİYET VE MEZHEP FARKLILIĞI YOK. 
ANCAK BU SEFER DE BAŞKA BİR YOLU DENEDİLER: 


-—— MHPTrabzon” 


kan davalarını körükledi 


MHP'lilerin Ktü” ve vönelik saldırıları, üniversitenin yolu üzerindeki Kalkınma Mahallesinden yürütülüyodu. 1979 yılında yapılan bir operasyonda bu mahalledeki bir evde çok sayıda patlayıcı madde ve illegal bildiriler bulundu. 


Yakalanan komandolar serbest bırakıldı. 
Şimdi bazıları otobüs taramaktan aranıyor. 


Eroğlu, bir süre önce 4-5 kışilik bir grubun gelerek tabancaları istediğini, kendisinin tabancaların polis tarafından alındığını söylemesi üzerine giden grubun, kısa bir süre sonra daha kalaba-- lık olarak gelip, tabancaların evde olduğunu bildiklerini söyleyerek, kendisini dövdüklerini, gelinine de sarkıntılık yaptıklarını, daha sonra da, tabancaları alarak gittiklerini söyledi. Silahların evde olduğunu Kalkınma Mahallesi Karakolundaki polislerden başka 


yi MHP'lilere, o tarihte orada görevli olan, Komiser Işıl Beşen, polis memurları Hüseyin Bardakçı ve Karaca Ot veya mahallede kalan ve karakolla ilişkileri olan polis memurları Cevat Tarlak, Aydın Çelebi, Ramazan Dağ, İhsan Çelik, İrfan ve Hakkı vermiş olabilir 

Olaydan sonra, Bilal Eroğlu Emniyette kendisine gösterilen resimler içinden saldırganların bazılarını tanımasına ve 2. Şubeden bu şahısların evlerinin basıl- 


kimse bilmediğine göre, bu bilgi- 


ması 


MHP, Trabzon'da “Ülkücü Gençlik” imzası ile dağıl lığı bildirilerds, “Türkiye bugün yeni bir Bedir Savaşının öncesini vaşamaktadır. Allah (C.C.) sevgili kulu peygamber (SAV) efendimizin Müslümanlara büyük cihadla iç içe yaşamalarını öğüllerken gerekliğinde küçük cihadın da yapılacağını Bedir, Uhut ve nice savaşlarla göslermiştir. Elbette ki Müslümanların tavrı 


en büyük Başbuğu Gi (SAV) efendimizin tavrı olmalıdır. Müslümanlar!. 


'HAD'a çağrıldığınızda, KOŞUNUZ!" 
diyerek halka cihad çağrısı yapmakla, milliyetçiliği gibi sahte olan Müslümanlığı ile Hz. Muhammed'i de kendi hiyerarşik (!) 
sıralamaları içinde en büyük başbuğ ilan ederek halkı kandırabileceğini, K.Maraş'laki gibi bir katliam ortamı yaratabileceğini sanmakla. 


ANAM, BACIM, GARDAŞIM! 


YİĞİT TRABZON'LULAR ; 


Türkiyedeki bugünkü çotışma basit bir anoşizm ileti veya 60ğ—sol çotışması diye geçiştirilemez... 
Türkiye'deki çatışma İSLAM'LA küfrün çotuşmasıdır. 

İslom'la küfrün her çeşidinin çatışması. 

Köfür her yerde, duvarlarda yözstelerde ne yapmak istediklerini, mücadelelerinde nasl bir metod 


emredilmesine karşın, sa- 


tleyeceklerini bos bos 


Ülkücü 
Gençlik 


önlem alınmaması üzerine Rektörlük öğrencilerin 

can güvenliğini 

sağlamak için 

başka yerlerden geçen yeni bir yol yaptırdı 


nıklar yerine Bilal Eroğlu'nun evi basılıp arandı. 
YENİ YOL YAPILIYOR 

Daha yakın bir tarihte, 24 
Mayıs 1980 gecesi, KTÜ Mimarlık Fakültesine bomba yerleştirmek isteyen ÜGD 2. Başkanı ve ÜYD kurucusu Ekrem Çamaş, bombanın patlaması üzerine olay zerinde öldü. Patlama sırasında ağır yaralanan diğer ülkücü Tev: fik Çetin Ünsal, yaralı olarak kaçırıldığı Kalkınma Mahallesinde Mahmut Kaya adlı MHP'linin evinde jandarma tarafından ele geçirildi. 

Öte yandan, MHP'nin, KTü' 
deki öğretim görevlileri arasındaki uzantılarından Türkay Tüdeş' in, olaydan iki gün önce Mimarlık Fakültesinde önlem alınmasını talep eden bir dilekçeyi rektörlüğe vermiş olması ve bu şahsın Kalkınma Mahallesindeki ve okuldaki MHP ileri gelenleri ile özellikle Mehmet Aras adlı azılı bir MHP'li ile sıkıfıkı olması ilgi çekicidir. 

Kalkınma Mahallesinde üslenen MHP'lilerce KTÜ öğrenci ve öğretim görevlilerine ønlarca kez silahlı saldırılar düzenlenmesi ve yetkililerce bu konuda hiç bir önlem alınmaması üzerine okul rektörlüğü ve senatosu öğrencilerin can güvenliğini sağlamak için okula yeni bir yol yaptırmak zorunda kaldı. 


KTü'deki öğretim üyesi Doçent Türkay Tüdeş, Mimarlık bölümünde bomba patlamasından iki gün önce Rektörlüğe tedbir alınması için dilekçe vermişti. 24 Mayıs'ta ÜĞD ikinci başkanı Ekrem Çamaş, mimarlık bölümüne bomba yerleştirirken bombanın patlaması sonucu öldü. MHP'li elebaşılarla sıkı iligkiler içindeki Doçeni Tüdeş'in bu olaydan iki gün önce tedbir alınması için dilekçe vermesi, olayın saplırılmasına, MHP'lilerin kurtarılmasına yönelik terlibin bir parçası olarak değerlendirildi. Ama bomba, Çamaş'ın elinde pallayınca tertip de orta- 


da kaldı. 


Doç.Dr. Necdet 
Bulut'un katillerinden Mikdat 
Şimşek, Türkiye" 
nin çeşitli yerlerinde 7 cinayet işledikten sonra yakalandı. Yaka- 


sı bozkurf rozetli bu katil hakkında bir basın, açıkla- 


ması yayınlayan 
Yaşar Okuyan: 
"Bizden değildir" 
şeklindeki alışıl-- mış iddiasını öne sürmüştü. 


OYURT HABERLERİ/ YURT HABERLERİ YURT HABERLERİ (YURT HAB 


KEMAL İYE NİN 
KÖYLERİ SESLENİYOR: 


"Tek ulaşım yolumuz 
Vartinik ve Haponos köprüleri sular altında” 


Keban Baraj gölü alanında kalan Kemaliye'ye bağlı birçok köyün yolu ve bu arada Vartinik ve Haponos köprüleri su altında kalınca, köylüler ne yapacaklarını şaşırdılar. Üstelik asırlık dut bahçeleri ve üzüm bağları da ormanlık saha denilerek metre karesi 25-50 kuruşa istimlak edildi. Geçimlerini buralardan sağlayan köylüler haklarını aramaya girişmişler, ama ellerindeki üç beş kuruşu da mahkeme kapılarında harcamışlar. 

Yıllık iznimi geçirmek üzere Almanya'dan gelmiş yöre köyleriyle dertleşmiştim. Kemaliye ile bağiantıları kesilen ve kendi kaderlerine terkedilen köylerden Hüdü, ulaşımı imkanlarını zorlayarak aldığı motorlu kayıklarla sağlıyor şimdi. Köprülerle birlikte su altında kalan Kemaliye karayolunun yerine yapılan yeni yol ise mahsur ka lan köylere hiç bir yarar sağlamıyor. 

Kemaliye'ye bağlı Aşağı 
Yuvacık köyünde yaşayan ve çevrede en eski arıcı olarak bilinen Osman Yılmaz, şunları anlatıyor: ''Bizim bu çevrede üretilen bal diyebilirim, Türkiye'de en kıymetli ballardan biridir. Çünkü arılar kovanlara sarıçiçekten Munzurun binbir çeşit çiçeğinden bal taşımaktadırlar. Baraj yapılmadan evvel Kemaliye ile Vartinik arasındaki yol bizim tek ulaşım yolumuzdu. O köprü su altında kalınca arıcılıkta verim de düştü. Şimdi arıları köyden dışarı çıkartamıyorum. Çevrede çiçek olmayınca da arı barınamıyor. Boşalttığım kovan sayısı her yıl azalıyor. Devlet bir an önce ulaşım sorunumuzu halletmelidir." 

Keban barajı medeniyet getirecek yerde, Kemaliye köyle- 


rine gerilik getirmiş. Bilirsiniz Kemaliyeliler, folklorumuza ünlü türküleri, oyunlarıyla geçmişlerdir. Bu olay üzerine de 
dut bahçeleri ormanlık diye 50 
kuruşa kapatılınca, bağ bahçesinden olunca, oturmuşlar, şu türküyü yakmışlar: 


(Meyveleri yediler X 


Kabaca geğirdiler 
Allahın zalimleri 

Sana orman dediler 
##* 

Ayvalı narlı bağım 
Kışı baharlı bağım 
*** 

Ahval sorarsan benden 
Ayrılmak acı senden 
Mahkemelerde 

süründüm 

Ölüme fitim dünden 
#** 

Ayvalı narlı bağım 
Kışı baharlı bağım 
**+* 

Fiyatın bilinmiyor 
Acıdır gülünmüyor 
“Verdikleri parayla 

Bir semer alınmıyor 
*** 

Ayvalı narlı bağım 
Kaşı baharlı bağım 
*#* 

Bir çıkmaz yola daldık 
Bilene haber saldık 
Ormanda dut olur mu 
İnsafa hasret kaldık 


*** 
Ayvalı narlı bağım 


Kışı baharlı bağım. J 


Kendi yollarını kendileri yapan Porsuk köyiüleri. 


Porsuk köylüleri kendi yollarını kendileri 


yaptı 


IBRAHIM ALTINSU 
(ULUKIŞLA) 


| Ulukışla'nın Porsuk köylüleri 
kendi yollarını kendileri yapıyor. 

Şimdiye kadar gelen bütün 

siyasetçilerin, sorunlarını gazete 
| paketine yazdıklarını, ancak 

köyden çıkar çıkmaz da unut- 
| tuklarını hatırlatan köylüler kol- 
| ları sıvayıp yol yapmaya girişti- 
$ lez. Geçen yıl önce yollarını ge-Í nişleten köyün gençleri önce yo- 
| lu genişlettiler, şimdi de traktörlerle taşıdıkları kumu yola dök- 
| meye başladılar. Porsuklular gazetemiz aracılığıyla -da devlete 
| şöyle seslendiler: 

“Biz unutulan Porsuk köylü- 
| leri, siyasetçilerimizden üç yıl 
| önce dikilen direklere elektrik 

vermelerini istiyoruz. Şimdiye 
| kadar yapmadıklarını bundan 

sonra yapsınlar. Yoksa oy almaya hangi yüzle gelecekler?", 


Hektrik verilmeyince 


Özalp ilçesiesnafı iş yapamaz durumda kaldı 


ÖZALP (ÖZEL) 

Van'ın Özalp ilçesinde küçük zanaatkar ve esnaf elektriğin sadece gece verilmesinden büyük bir maddi zorluğa düştü. Daha önce halkın imtiyazlı dediği bazı kişilere verilen elektrik de kesilince ilçe- de küçük üretim nerdeyse durdu. Gündüz saatlerinde 


işyerleri de dahil ilçeye 


elektrik verilmediğinden halk en küçük bir işi için 
Van'a gitmek zorunda kalıyor. 


bu kışı kömürsüz geçirecek 
SIVAS (ÖZEL) 

Kışın çetin geçtiği Sivas'da bu yıl halk hâlâ kışhk kömürünü alamadı. 

Kömür tevzi bürosunda kömür parası alımları bir yendan sürerken, ihtiyaç sahipleri hâlâ kömür alamadı. TKİ Genel Müdürlügünden 90 bin ton kömür talep ettiklerini belirten yetkililer şu ana kadar da 
1023 ton kömür geldiğini 
açıkladılar, 

35 bin civarında ailenin 
yaşadığı Sivas'da halk krşın kömür bulamamanın endişesini şimdiden yaşıyor. 


9 Eylül 1980 


9 DOĞAN! 
YURDAKUL 


Seks Fuarı 


Seks Fuarı, kapitalist yozlaşmanın en aşırı örneklerinin sergilendiği yerler olarak bilinir, 

İzmir Enternasyonal Fuarı ise çeşitli sanayi ürünlerinin, ticari malların teşhir edildiği bir yer olarak. 

Ama görenlerden dinliyoruz, gazetelere bakıyoruz, İzmir Fuarı ticari mal olarak seks teşhir edilen bir yer haline gelmiş. 

Sekiz bin kişiyi stadyum gibi bir yere doldurup Bülent Ersoy'u seyrettiriyorlar. 

Bu seyirde yaratılan her rezalet ertesi gün renkli resimli olarak basınımızın baş köşesin- de. Basınımız işi gücü bırakmış, eleştiriyormuş pozlarına bürünerek bu fuarın "ürünlerinin" propagandasını yapıyor. 

Seyyal Taner'in en açık pozları renkli olarak basılıyor. Ertesi gün de özür yayınlanıyor: "Özür dileriz, biz o resmi basmak istemiyorduk, yanlışlıkla seçilmiş, asıl basmak istediğimiz resim buydu" diyerek bir daha Seyyal Taner fotoğrafı. 

Kadının biri Avrupa'dan seks gösterisi için Türkiye'ye gelmiş. Herhalde yaptığı gösteri yeterli sayılmamış ki, bir de herkese “Haydar Paşanın torunu" diye yutturuyorlar. Sanki paşa torunu olunca yaptığı iş "asalet" kazanacak. 

, Rekabet içinde birbirinin gözünü oyacak olan basın tröstleri, Junot'un sevgilisini Kuş adasında yakalayan refiklerini öve öve bitiremiyorlar. Bù büyük "gazetecilik olayını" tebrik ediyorlar. Rakip tröstlerin,başka partileri de tutsalar, birleştikleri bir asgari müşterek var! Tabii bu durumda Türkiye'nin en büyük gazeteciliğini yapan da, herkesin özel hayatının peşinde koşan Hafta Sonu oluyor. 

Bugün Türkiye'nin en önemli hukuki sorunu nedir? 

MHP'nin ‘suç dosyalarının Başsavcılıkta yığılmış olması ve bu partinin bir cinayet 


örgütü olarak kapatılması mı? 

Ne münasebet! 

En önemli hukuki. sorunumuz, Bülent Ersoy'un kadın mı, erkek mi olduğunun saptanmasıdır. Eğer erkekse, erkeklerin göğüslerini teşhir etmelerinin suç olup olmadığı tartışılacak. 

Faşistler Konya Cezaevine basıp yedi kişiyi kaçırmışlar! 

Kime ne? 

İzmir Fuarında "sanatçılar" da Emniyete taşınıyor. Bülent Ersoy'dan sonra Seyyal Taner ve Christine Haydar da savcılıkta ifade verdi. 

Gazetelerde kenara köşeye sıkışmış bir haber, var, "Verem hortladı" deniyor. Tüberküloz vakaları artıyormuş. 

Aman canım ne önemi var? Sen Zerrin Egeliler'e bak. Bülent Ersoy'a meydan okuyor. 

Bu manzaranın tam zıddı Samsun'da yaşandı. Ramazanda plajları kurt köpekleri ve silahla bekleyen MHP'liler vatandaşı denize sokmadılar. 

Ama o sırada basınımızın objektifleri Samsun'a değil Kuşadası tatil köyüne,mayosuz güneşlenen turistlere çevriliydi. 

Yapılan iş toplumun duyarsızlaştırılmaya çalışılmasıdır. 

Anarşiden ölenlerin sayısı günde 20'ye, 30'a çıkmış, pahalılık ne vaziyete gelmiş, bu kış nasıl geçecekmiş, Türkiye nereye gidiyormuş, dünyada neler oluyormuş. Kimse bunları düşünmesin, uğraşmasın. 

Ya TV'den liderler komedyasını seyredip avunsun, ya da "sanat" adına yapılan rezilliklere bakıp oyalansın. 

Amaç bu. 

Not: Fuardan bir sahne daha naklettiler. 
Sahneye çıkan komikler üç parti lideriyle alay eden parodiler yapıyorlarmış. Fakat Türkeş'in taklidini yapmıyorlarmış. Acaba neden dersiniz? 


SOLDAN SAĞA-—I)Bir kimsenin veya bir olayın kimi özelliklerini abartarak çizen. 2)Az ılık;Doğramacılıkta kullanılan bastırılmış talaş ve yongadan yapılan tahta. 3)Hoşluk, yumuşaklık; TERSİ değerli eşyaları saklamaya yarayan çelik dolap. 4)TERSİ bir soru eki;VERSİ altına-TERSİ bir şeyi bulmaya çalışma. 5) Altının simgesi. 6) TERSİ Osmanlı İmparatorluğu devrinde mahkeme başkanlarına verilen ad;İşaret olarak yere çakılan çubuk; 


TERSİ bir çalgı. 7)VERSİ iki şeyin birbi 


tutması, uygunluk; 


TERSİ bir hayvan; TERSİ zor ile iş gördürme 8)Duruma göre i- 


dareli söz söyleme (iki kelime) 


YUKARIDAN AŞAĞIYA- 1) Eni daha dar olan şeylerin eni dik gelmek üzere. 2)Dünya;kızgın bir şeyle vurulan damga. 3)TERSİ uluslararası nakliyat yapan arabalara verilen genel ad;Bir renk. 
4)Kira;İskambilde üstün tutulan grubun işaretini taşıyan kağ 

* 5)Eskiden toplantı yerlerinde kadınlara ayrılan yer. 6)TERSİ insanın düşünme, objektif gerçeği algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tümü; TERSİ ihtiyar emperyalist ülkenin simgesi 7)Asya'da bir göl ve nehir adı. 8)Herhangi bir sefer için merkez olarak seçilen ve ona göre donatılan yer; TERSİ yakarı, yakarış. 9)En çok atlarda görülen, insanlara da bulaşabilen ölümcül bir hayvan hastalığı; Bir oyunda dinlenme süresi. 10)Merhamete, vicdana dayanan adalet;Kalayın simgesi. 11)Yıldız oyunculara verilen ünvan;Dansta kavalyeye eş olan bayan 12)Basımevlerinde dizilmiş harfleri iyice yerleştirmek için üzerlerine vurmaya 


yarar takoz. 


DÜNKÜ BULMACANIN 
ÇÖZÜMÜ 
SOLDAN SAĞA- 1)Küleleştirme 2)enamecA;kneR 3)rGjİkişnÜ 4) keY;Lar;li ö)eteK; Minik 6)Nişabürek;An 7)ediaK;Ar;İde 8)Zambakgiller 
YUKARIDAN AŞAĞIYA- 1) 
z 2)önce;İda 3)IA;Y eşim aab 5)Le;lebkA 6)eC;Akü nim 8)Meri 9)İkilik 10)Rn; 
İnşli 11)Men;İade 12)erükkneR 


Giresunlu öğretmen okuyucumuzun, 


Pınarhisar'dan devrimcilerin soruları 


n 


EJ DÜNYAYA BAKI 


Íkili görüşmeler başlıyor ama 


Camp David 1981 
yılına ertelendi 


© Hiç bir ülkenin elinde belirgin bir formül yok 


© Asıl görüşmeler 
ABD seçimlerinden sonra başlayacak 


Faik Bulut 


ABD 'nin Ortadoğu'daki Elçisi Sol Linowitz geçen perşembe günü Kahire'de Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'la 
yaptığı görüşme sonunda, 4 
Ağustostan itibaren İsrail'le Mısır arasında kesilen barış görüşmelerinin yenilenmesi için iki ülke arasında ilişkilerin başlatılacağını açıkladı. 

Buna ek ołarak ABD, İsrail ve Mısır yetkilileri önümüzdeki haftalarda üç ülke başkanlarının katılacağı bir doruk toplantısının muhtemel ve gerekli olduğunu belirttiler. 


ÇIKMAZDAKİ SOR UNUN 
KARMAŞIKLIĞI 


OĞRUSU, Mısır'la Israil 

arasındaki barış görüşmelerinin kapsamı içerisinde bulunan konular hem çözülmesi güç, karmaşık bir sorun niteliğindedir hem de Camp David çıkmazının asıl nedenidir. Birbirlerine yakından bağıntılı olan bu sorunun iki yanı (Kudüs meselesi ve yerleşim merkezleri meselesi) öz olarak, genel Filistin meselesinin önemli bir parçasıdırlar. Fakat burada önemli olan İsrail hükümetinin Filistin sorununun her düğüm noktasında aldığı inatçı tavırdır. Çünkü bu düğüm noktalarına karşı alınan her tavır, aynı zamanda genel Filistin meselesine karşı alınmış 'tavrın bir parçasını oluşturmaktadır. 

Bu açıdan bakıldığında denilebilir ki ilgili tarafların görüşmeleri yeriiden başlatmak için sadece girişimlerde bulunması bile çıkmazdaki sorunda mutlaka bir çözüm bulmak gerektiğine söz konusu ülke yetkililerini inandırmıştır. 


İSRAİL VE MISIR'IN 
TAVIRLARI 


SRAİL'in tutumu ister 

Camp David Anlaşması çerçevesi içinde gerekse genel Filistin meselesinin her noktasında olsun "her şeye ve herkese rağmen" direnmek şeklinde özetlenebilir. İşte bu yüzdendir ki, Begin hükümeti içte ve dışta gittikçe tecrit kuyusuna yuvarlanmaktadır. Bu da tüm elveriş- 


24 Aralık öğretmen boykotu 


SORU 24 Aralık öğretmen boykotunda Aydınlık'ın tutumu niye boykot kırıcı yönde idi? Niye boykota katılma çağrısı yapmadı da katılmama çağrısı yaptı? Öyle sanıyorum ki, bu şoruya Türkiye'de gerici hareket hakimken biz boykota katılamazdık, biz saldıramazdık diye cevap vereceksiniz. 
Pekala biz ne zaman güçlü olacağız? Boykotta öğretmenin sü- 
, rüleceğini, kıyılacağını söyleyeceksiniz. Biz boykot yapmay'ınca sürülmüyor muyuz? Egemen sınıflar karşısında biraz cesaret gerekmez mi? 
CEV AP Cesaret gerekir. Mücadele eden adam cesur olmak hni zorundadır. Ancak cesaret, bilimselliğe, gerçeğe dayanırsa yararlı olur. Yoksa hayallere, gerçekten kopuk he- 
_yecana dayanan bir cesaret, saman alevi gibi sönecek ve korkuya dönüştürecektir.Cesaretle, akıllılık atılganlıkla ihtiyatlılık bir arada olmalıdır. Bakınız, Polonya işçi sınıfı cesur değil miydi? 
Çok cesurdu, Polonya revizyonist burjuvazisinden ve Rus tanklarından gelen tehdide rağmen, bütün ülke çapında greve gitti. 
Ama aynı zamanda ihtiyatlıydı. Hiç bir gereksiz ve yanlış adım atmadı, gereksiz cesaret ve kahramanlık gösterilerine girişmedi ve bu sayede başarı kazandı. 

Aydınlık neden boykota katılmama çağrısı yaptı? Çünkü bu eylemin uygun olmayan şartlarda başlatıldığı, hedefinin belirsiz olduğunu, başarısız olacağı ve öğretmen kıyımının hızlanması sonucunu vereceği başından belliydi. Öğretmen kitlesini felakete sürükleyeceği başından belli olan bir eyleme neden katılma çağrısı yapalım? Hakim sınıfların öğretmenleri susturmak için saldırıya geçtiği bir ortamda, tam da onlara aradıkları fırsatı veren bir eyleme neden katılalım? Nitekim sonuç ortadadır. Hem öğretmenlerin yüzde onundan azı bu eyleme katılmıştır, hem de katılan öğretmenlerin kıyıma uğraması için ortam yaratılmıştır. Siz "nasıl olsa sürülüyoruz" diyorsunuz. Bu intihar mantığıdır, mücadeleci bir tutum değildir. Nasıl olsa sürülüyoruz, öyleyse sürülmeye yol açacak hatalı eylemlere girişebiliriz! Nasıl olsa öldürülüyoruz, öyleyse ölümümüze yol açacak hatalı eylemlere girişebiliriz! Bunun sonu var mı? Biz mücadelenin sonucunda hiç bir kayıp olamayacaktır demiyoruz. 
Olacaktır. Ama devrimciler bir eyleme girerken en az kayıpla, en çok kazançla çıkmayı hesap etmelidirler. Yoksa mücadelenin sonu hüsran olur. Boş cesaret korkuya, boş atılganlık pasifliğe, aşırı eylemcilik eylemsizliğe dönüşür. Nitekim öyle olmuştur. 

24 Aralık eyleminin sonucunda TÖB—DER kapatılmış, öğretmeni eyleme sürmek isteyenlerin sesi çıkmaz olmuş, öğret- 


men kitlesi örgütsüz bırakılmış, yapılabilecek haklı eylemler 


yapılmamış, tam bir pasiflik ve yılgınlık ortamı yaratılmıştır. 
Sonuç ortadadır. Gerçek boykot kırıcıların kim olduğu da ortadadır. 

Türkiye'de gerici hareket hakimken boykot yapılmaz diye bir düşüncemiz yok. Eğer böyle düşünmüş olsaydık, devrim yapılıncaya kadar hiç eylem yapılamaz gibi hatalı bir sonuca varmış olurduk. Gericilerin hakim olduğu zamanlarda da boykot yapılabilir. Ama nasıl ve hangi şartlarda? Haklı bir zeminde gericiliğin en fazla tecrit edildiği, kitlenin azami ölçüde seferber edilebildiği ve devrimci güçlerin en fazla toparlandığı şartlarda! Yoksa her durumda şartlar ne olursa olsun eyleme kalkışmak, doğrudan doğruya eyleme, eylemin hedeflerine ve kitleye zarar verecektir. 


Sahte TKP ve 24 Aralık boykotu 


Öğretmenlerin, Maraş katliamını protesto boyko-SORU. tunda TİKP ve TKP aynı tavrı takınmıştır. Her ikisi de maceracılık demiştir. Böylece Rus uşaklarıyla aynı çizgiye düşmüş olmuyor musunuz? 
CEV AP Sanırız yanılıyorsunuz. Sahte TKP başından itibaren 24 Aralık eylemini kışkırtmıştır. Bu yönde bildiriler yayınlamıştır. Bunu öğretmen arkadaşlar daha iyi bilirler. X 
Ancak sizin yanılgınıza yol açan, sahte.TKP'nin son derece kurnazca uyguladığı şu taktiktir: Sahte TKP her zaman bu tür maceracı eylemleri kışkırtmakta ve grupları bir eylem yarışına çıkmaya tahrik etmektedir. Eylem başarılı olursa, bu başarının ürünlerini kendine mâletmekte, eylem başarısız olursa kendisi hemen kenara çekilmekte, başarısızlığın yükünü maceracıların sırtına yıkmakta ve eylemin "zaten maceracılık olduğunu vb." 
söylemeye başlamaktadır. 24 Aralık eyleminde de aynen bu taktiği uygulamıştır. z 
Bunun başka örnekleri de vardır. 1 Mayıs 1979'da sahte TKP, DİSK'i ve diğer grupları kışkırttı, "1 Mayıs İstanbul'dan başka bir yerde kutlanamaz”" dedi. Onun bu sözlerine aldanan DİSK ve diğer gruplar ortalığa döküldüler ve sahte TKP ile eylem rekabetine giriştiler. Sahte TKP son anda İstanbul'dan vazgeçti ve İzmir'de miting yaptı. Bizim “bedava kahramanlar” ise sahte TKP'nin provokasyonuna gelip ortalıkta kalakaldılar. En "kahramanları" olan TİP ise sokağa çıkıp yerlere yatmak zorunda kaldı. 


Begin, Güney Lübnan'a vahşice saldıran İsrail askerlerine moral 


vermeye çalışıyor. 


siz koşullara rağmen kendi şovenist siyasetini uygulamak isteyen İsrail hükümetini gittikçe yanlış adımlar atmaya itmektedir. 
Kudüs'le ilgili alınan son kararlar ve son günlerde Güney Lübnan'a karşı yapılan İsrail saldırıları buna örnek gösterilebilir. 

İsrail'in barış sorunu karşısında bir ikinci tavrı ise mümkün olduğu kadar "Meselenin özünden uzaklaşmak ve meseleyi elinden geldiğince ertelemektir"', Buna ek olarak İsrail hükümeti, ABD' deki seçim öncesi dönemden elinden geldiğince kendisi için yararlanmaktadır. Çünkü Begin, Amerika'daki Yahudi oylarını bir koz olarak kullanarak, ABD' nin İsrail üzerindeki baskısını bertâraf etmek istiyor. 

Mısır'ın barış meselesindeki tavrı başından beri iki ana nokta üzerinde kurulmuştur. Bir, Camp David anlaşmasının kapsamındaki konuları çözmek, ikincisi, Kudüs sorununu özel bir konum içinde ele alarak çözmek. 

Bu amacına ulaşmak için Mısır, İsrail taktiklerine karşı şu taktikleri uygulamaktadır: 1- f: rail'in gerçek niyetini açığa çıkartmak için, İsrail hükümetinin ileri sürdüğü tüm gerekçelere olumlu cevap vermek. İşte bu nedenle Sedat "Hiç bir önkoşul öne sürmeden kesilen barış görüşmelerinin yeniden başlatılması için girişimlerde bulunulması" önerisine olumlu karşılık verdi. 2- Mısır hükümeti, Begin hükümetiyle Camp David anlaşmasının içerdiği sorunları çöz meyeceği kanısındadır. Bu yüzden, Mısır, Begin hükümetinden koparabildiklerini ileride işbaşına gelecek yeni bir İsrail h metine karşı "kazanç belgesi" olarak kullanmak istemektedir. 
3- Mısır hükümeti çeşitli devlet yetkilileri aracılığı ile İsrail'e karşı etkin bir siyasi propaganda yürütmekle Begin hükümetini adım adım taviz vermeye zorlamaktadır. Mısır yetkililerinin son zamanlarda İsrail'in önerilerine karşı aldıkları sert tavırları bu açıdan değerlendir- 


.mek gerekir. 


Tüm bunların yanında, genel barış meselesinde Mısır'ın yeni bir siyasi taktik izlediği gözleniyor. Bu taktik kendisini iki alanda gösteriyor. Bunlardan ilki, Mısır'ın ABD'ye karşı son günlerde aldığı tavırdır. Mısır Dışişleri Bakanı Kemal Hasan Ali'nin ABD' nin Ortadoğu'daki son çabalarını "Bir seçim malzemesi" olarak değerlendirmesi ilginç bir noktaydı. Mısır bu tavrıyla ABD Başkanı Carter'ın Amerikalı Yahudi oyları karşılığında vermeyi düşündüğü tavizleri asgariye indirmeyi amaçlıyor. 


Öte yandan, görüldüğü kada- 


“rıyla Mısır, "Ortadoğu'daki barı- 


şın anahtarı ABD'nin elindedir" şeklinde formüle edilebilecek eski görüşünde belli bir oranda dü-` zeltmeler yapmakta ve bu yolda bir dizi girişimlerde bulunmaktadır. Geçen hafta başından itibaren Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mubarek'in 9 Avrupa ülkesini kapsayan gezisi bu bakımdan büyük önem taşımaktadır. Mubarek, gezisi sırasında ülke yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde sık sık şunu vurguluyordu. "Avrupa' nın Ortadoğu barışı çözümünde- ki yeri ve önemi gittikçe büyüyor." 
ABD'NİN TAVRI 


ABD Ortadoğu'daki barış meselesinin bir çıkmazda olduğunu bilmekte ve İsrail'in Kudüs ve yerleşim merkezleri konusundaki tutumlarını onaylamamaktadır. Ne var ki ABD hükümeti seçim öncesi bir dönemde bulunduğundan herhangi ka- 


rarlı bir adım atmaktan çekinmektedir. 

Bu yüzden ABD hükümeti şimdilik, her şeye rağmen barış görüşmeleri "kesilmesin" görüşüyle hareket etmektedir. Washington bununla iki şeyi amaçlamaktadır. Birincisi, barış görüşmeleri sürerken ilerde yeni çözüm yolları aramak. İkincisi, Ortadoğu'daki barış girişimlerinin denetimini elinden kaçırmamak. 
Sol Linowitz'in Ortadoğu'ya gelirken hiç bir öneride bulunmaması ve sadece kesilen görüşmelerin yeniden başlatılmasını sağlamaya Çalışması buna kanıt olarak gösterilebilir. 

Fakat bu arada ABD'nin'karmaşık konular üzerinde yeni çözüm yöntemleri bulmak için daha geniş çabalar sarfedeceği, henüz kesinlik kazanmamakla beraber, kuvvetle muhtemeldir. Bu alanda ilk akla gelen şey ABD' nin Avrupa ülkeleriyle ilişkide bulunması olanağıdır. 

Aynı zamanda ABD, barış görüşmelerini uzatmakla şunu hesaplamaktadır. "1981'de yapılacâk genel İsrail seçimlerinde olması kuvvetle muhtemel bir hükümet değişikliğine kadar beklemek. Bu konuda İngiliz "The Guardian" gazetesi şöyle diyor: "ABD, Ortadoğu meselesine gerçekten kafa yorana kadar bu konuda ciddi bir çalışma olmaz. 
Fakat o Zamanakadar Begin'in kitle desteği en asgari düzeye i-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IKMAZDAKİ Camp David 

anlaşmasının ilerletilmesi konusunda, anlaşmayı imzalayan üç ülkenin de elinde belirgin bir formül yoktur. Fakat her üç ülke de, özellikle İsrail ve Mısır, çeşitli siyasi manevralarda diğer tarafı kendi tavrını kabul etmeye çekmek istemektedir. Linowitz iki ülkeye yaptığı son gezisinde "Görüşmelerin yenilenmesi konusunda ümudumuz sınırlıdır. 
Her iki tarafı da ikna etmeye çalışıyoruz" derken bunu kastediyordu. 

Burada sorulması gereken soru şudur, Görüşmelerin başlaması halinde ve ileride yapılması beklenilen üçlü doruk toplandısında; anlaşmanın düğüm noktaları (Kudüs, yerleşim merkezleri ve özerklik) üzerinde bir anlaşma sağlanabilir mi? Hayır. Çünkü taraflar sadece kesilen görüşmelerin herhangi bir koşula bağlanmadan yeniden başlatılmasını kabul etmişlerdir. Bu demektir ki eski anlaşmazlık konularında verilebilecek tavizler ikincil önemde olabilir. Çünkü Linowitz "Sedat'a güvence değil, izlenimlerini götürdüğünü" söylüyor. 

Mısır'ın odışişleriyle görevli Devlet Bakanı Butros Gali ise "Görüşmeler için ilişkilerin başlaması, görüşmelerin kendisi değildir" derken gerçek bir çözüm hakkında kaygılarını'dile getiriyordu. z 

Sonuç olarak denilebilir ki, şu anda askıda kalmış meselelerin yakın bir gelecekte: çözümü düşünülemez, Bunu Linowitz şöyle ifade ediyor: "Görüşmelerin başarısı konusunda hiç bir şey söyleyemem." 

Bu durumda, barış meselesinde gelişmenin yönünün Avrupa formülüne ya da buna benzer bir formülün bulunmasına doğru kaydığı gözlenmektedir. Fakat burada merak edilen şey ABD' 
nin Avrupa formülünü olduğu gibi ve dışardan mı destekleyeceği yoksa Avrupa ülkeleri ile birlikte daha geniş bir formül mü hazırlayacağı meselesidir. Şimdilik her iki olanak için de yeterli ve gerekli zemin var. Herşeye rağmen bunu 1981 yılı başındaki çok yönlü gelişmeler tayin edecektir. 
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Sovyet valilerinin kaderi 

1971 Ocağına dönelim! 

Aralık ayında Polonya'nın Baltık kıyısında patlak veren işçi ayaklanmaları sonunda Polonya Birleşik İşçi Partisi Sekreteri Gomulka aniden rahatsızlanıp, tüm görevlerinden alınmış. Partinin çiçeği burnunda yeni Sekreteri ve halk adamı görünümünde Gierek, Szezezim tersanesinde işçilerin karşısında terliyor: 

"Gomulka yoldaş, ee, evet doğru olmayan kararlar verdi. 

"Biz Gomulka'yı sık sık uyardık. Ona besin “fiyatlarını ükseltmemesini söyledik. Grevler olur dedik ama Gomulka dinlemedi. s 

"Siz hiçbir şey bilmezsiniz, bir tek ben bilirim derdi hep. 
Siz işçilere o zamanlar hükümet ile partinin im bir birlik halinde olduğu söylenirdi. Oysa gerçek böyle değildi." 

Gierek yoldaş, Gomulka yoldaşın "az bulunur otokratizmini" böylece işçilere şikayet ettikten sonra: 

"Yardım edin bize, iyi niyetimden kuşku duyamazsınız... 
Ben de sizin gibi işçiyim, maden yataklarında 18 yıl çalıştım" diyor. 

Ve Gierek yoldaş bu bonservisi de verdikten sonra, tüm sorunların kısa süre içinde toplanacak olağanüstü kongrede çözüleceğine söz veriyor. En sonunda büyük baklayı ağzından çıkarıyor: 

"Bizim için en önemli şey Sovyetler Birliği ile dostluktur!" 

Devran döndü, geldik 1980'nin Eylülüne! 

Gdansk'ta, Warşova'da, Lodz'da, Silezya madenlerinde (Özellikle Gierek'in baba ocağı olan bu madenlerde) patlak veren işçi grevleri bu kez Gierek'in sıhhatine hiç mi hiç yaramadı. Bir gün öğrendik ki Gierek de aniden rahatsızlanı - vermiş. Sari hastalık mıdır nedir? 

Polonya sahnelerinde yeni bir çehre görüyoruz artık. Polonya Birleşik İşçi Partisi yeni Sekreteri Stanislaw Kania. 
Televizyonda ilk mesajı yayınlanıyor: 

"Geçmiş yönetimin iktisadi siyasetleri ciddi hatalarla doludur. Geçmiş yönetim yönetenlerle yönetilenler arasında tüm bağları koparmıştır. Bunlar toplumsal huzursuzluğa yol açmıştır." 

"İlk hedefimiz, hükümete duyulan güvensizliği ortadan kaldırmaktır. Grevleri sona erdirmek için varılan anlaşmalara tamamen uyulacaktır." 

Kania, Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı ülkelerine "gösterdikleri güven ve itidal" için (Yani, Polonya'yı işgal etmedikleri için) döne döne teşekkür ettikten sonra O da baklayı ağzından çıkarıyor: 

“Polonya, Varşova Paktı ülkeleri arasında yüksek yerini koruyacaktır." 

Ve kısa bir süre sonra olağanüstü kongrenin toplanacağını ve tüm sorunların halledileceğini bu kez Kania yoldaştan öğreniyoruz. 

Bunlar üç perdelik kötü bir komedinin sahneleri değil, Polonya'da revizyonist diktatörlüğün içler acısı halini gösteren gerçek yaşam manzaralarıdır. 

Moskova'nın valileri, halkın öylesine nefretini toplamış, öylesine güvenini yitirmişler ki, Polonyalı bir sosyolog şöyle demektedir: 

“Polonya'da yetkililer saati bile söyleseler, onlara kimse inanmaz." t ari 

Gdansk'ta patlak veren son grevler sırasında, Batılı bir gazeteci, Gierek'in özeleştiri yaptığı ve bundan sonra Polonya" da hayatın tamamen değişeceğine söz verdiği konuşması hakkında ne düşündüğünü sormak için bir işçiye yaklaşıyor. 

"Ben mi?" diye cevaplıyor genç adam, "Ben partinin iç işleriyle hiç ilgilenmiyorum." 

Revizyonist Partinin klişeleri, halk arasında "odun dili" diye adlandırılıyor nasıl olsa. 

Gierek, Kania ve Polonya halkı, bize söyleyecek fazla söz bırakmamış! 


Beijing Information 


Bloksuzlar Küba ve 
Vietnam’: safdışı etmelidir 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 
Çin Halk Cumhuriyetinde yayınlanan "Beijing İnformation" dergisi son sayılarından birinde, "Bloksuz Ülkeler Hareketi Ne Yapmalıdır?" başlıklı bir yazı yayınladı. 
Sinhua muhabiri Guo Ping tarafından kaleme alınan makalenin bir çevirisini sunuyoruz: 


` Vietnam'ın Kamboçya'yı işgal etmesinden bir yıl sonra Sovyetler Birliği de Afganistan'ı işgal etti. Bloksuz Ülkeler Hareketinin iki üyesine karşı yöneltilmiş olan bu saldırılar, hareketin temel ilkelerini açıkça çiğnediği gibi diğer Bloksuz ülkelerin ve dünya barışının güvenliğini ciddi bir şekilde tehdit etmiştir. Bloksuz Ülkeler Hareketi bugünkü koşullarda nasıl bir tutum takınmalıdır? Bağımsızlık ve egemenlik ilkelerini savunmak için ortak bir strateji tespit edip tutum almak mı, yoksa hareketsiz kalıp gelişmelere kapılmak mı gerekir? 

BİRLİK ÇABALARI 

Bu yılın başından bu yana birçok Bloksuz ülke yönetimi, hegemonyacı saldırganlığa karşı ortak bir tutumun saptanması amacıyla bir toplantı yapılmasını istedi. Başkan Tito' nun cenaze töreninden sonra Yugoslavya yöneticileri, Belgrad'a gelen birçok devlet başkanı ile bu konuda görüşmeler yaptılar. 20 kadar Bloksuz ülke Devlet Başkanı, hareketin pasif tutumu karşısında kuşku ve hoşnutsuzluklarını belirtirken en kısa zamanda olağanüstü bir şekilde dışişleri bakanları toplantısı yapılmasını önerdi. 

Bloksuz ülkeler şimdiye kadar, Sovyetler. Birliğinin Küba ve Vietnam aracılığı ile sürdürdüğü bölücü ve yıkıcı faaliyetler nedeniyle geniş bir toplantı yapamadı Bloksuz Ülkeler Zirve Konferansının Dönem Başkanlığını üstlenen Küba, Birleşmiş Milletler'de açıkça Bloksuz ülkelerin çoğunluğuna karşı çıkarak, bir başka Bloksuz ülkenin Sovyetler Birliği”tarafından işgalini onayladı. İşbirliği halinde faaliyet gösteren Küba ve Vietnam, Bloksuz ülkeler temsilcilerinin BM Genel Kurulu sırasında yaptıkları toplantıda, Afganistan'ın iç işlerine karışmamak bahanesiyle, Sovyetlerin bu ülkeyi işgal etmesini gizlemeye ve Moskova'nın kınanmasını engellemeye çalıştılar. 
Üstelik, "Genel kanı birliği" ilkesinden de yararlanarak, konferansın nihai bildirisinde Sovyetler Birliği'nin kınanmasını yasakladılar. Yugoslavya ve diğer ülkelerin önerdiği Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısına karşılık olarak da Küba'lı yöneticiler hemen atılarak, "Barış ve yumuşamayı" geliştir: mek amacıyla yakın bir gelecekte Havana'da bir toplantı yapılacağını ileri sürdüler. Ancak Kübalı yöneticilerin bu çabaları birçok ülke temsilcisinin Havana'ya gitmeyi reddetmesi üzerine etkisiz kılındı. 

Küba, Dönem Başkanlığı mevkisinden de yararlanarak ve ikili ilişkiler sayesinde, Afganistan sorununun "Siyasi çözümle" son bulmasını talep ediyor. % 

Küba ve Vietnam'ın Bloksuz ülkeler içindeki faaliyetleri Sovyetler Birliği'nin saldırgan eylemlerini desteklemekten ve hegemonyacılığı aklamaktan başka bir amaç taşımıyor. Kremlin tarafından önerilen "Siyasi Çözüm"ün Küba ve Vietnam tarafından Öne sürülmesi de bunu kanıtlıyor. Küba ve Vietnam, bu tutumları ile Moskova'nın Bloksuz Ülkeler Hareketi içindeki sıradan birer Truva Atları olduklarını gösteriyor. 

Sovyetler Birliği bugün izlediği strateji ile bütün Bloksuz ülkelerin ve dünya barışının güvenliğini tehdit etmektedir. 
Bu durumda Bloksuz ülkeler Hareketinin, saflarındaki "uyuz keçileri" saf dışı bırakarak, dünyada barışa ve istikrara daha fazla katkıda bulunması umut ediliyor. 


Varşova... 


(Baştarafı 1, sayfada) 
deki Varşova yönetimi, grevleri sert bir şekilde uyardı. Batılı özlemciler, Polonya Birleşik şçi Partisinin yeni lideri 
Kania hakkında çeşitli yorumlar- da bulunurken, Sovyet basın yayın organları Stanislaw Kania' dan övgü ile sözetmeye devam ediyor. 

Lİ 

Polonya Resmi Haber Ajansı 
PAP, Bialystok, Elk, Suwalk ve iki kentte daha, çeşitli iş kollarında çalışan işçilerin greve gittiğini duyurdu. Varşova'dan gelen çeşitli haberlere göre bu bölgedeki işçiler, partinin yerel yöneticilerinin değiştirilmesini istiyorlar. Öte yandan Batılı kaynaklar da, 5 kentteki işçilerin, Gdansk'ta imzalanan anlaşmanın kazandırdığı haklardan yararlanmak amacıyla greve gittiklerini bildiriyor. 

Bu arada resmi Varşova Radyosu, konu ile ilgili yayınında “Daha fazla istek, bundan önce sağlanan hakları da tehlikeye düşürebilir" dedi. Resmi radyonun yorumunda, ülke ekonomisinin son derece güç durumda olduğu tekrar edildikten sonra, yeni taleplerin o "Haklı olsa bile, hükümetin eskiden kazanılmış olan hakları yeniden gözden geçirebileceğini" belirtti. "Sosya lizm aleyhtarı" unsurları bir kez daha uyaran resmi yayın grevcilere yöneltilmiş bir ültimatom olarak değerlendirildi. 

Hatırlanacağı üzere Partinin yeni Birinci Sekreteri Kania, cumartesi günü yaptığı ilk açıklamada, anlaşmalara kesinlikle uyulacağını ve grevcilerin taleplerinin o yerine getirileceğini söylemişti. 

RUSYA CEPHESİNDE DURUM 

Su kanı Leonid Brejnev'in Polony: Birleşik İşçi Partisi eski Birinci Sekreteri Edward Gierek'e bir "Geçmiş olsun" mesajı gönderdiği bildirilirken, Resmi TASS Ajansı ilk kez "Yeni sendikalardan" sözetti. Ajans bülteninde geçen "Yeni sendikalar" deyimi, hür sendikalar ânlamında değil, resmi sendikalarda bir yenilik yapıldığı anlamında kullanıldı. 

BATIDA YANKILAR 

ABD Dışişleri Bakanı Edmund Muskie, "Polonya'nın geleceğinden umutlu olduğunu" söylerken, Fransız gazeteleri Stanislaw Kania'nın, Moskova tarafından işbaşına getirildiği konusunda görüş birliğine vardı. 

Öte yandan Fransız Sosyalist Partisi Birinci Sekreteri François Mitterand, "Varşova ile Moskova'nın eninde sonunda çatışması kaçınılmazdır. Çünkü, bu tip rejimlerde anayasal güvenceler soruna çözüm getiremez" dedi. 

Londra'da yapılan bir açıklamada ise, İngiltere Dışişleri Ba kanı Lord Carrington'un ekim ayı sonunda Macaristan ve Polonya'yı kapsayan bir ziyarete çıkacağı bildirildi. 

Amerikan AP Ajansının konu ile ilgili yorumunda ise, Gierek' in görevden alınmasının, Doğu-Batı ilişkileri üzerinde olumsuz 


9 Eylül... 
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sadece emperyalistler değildi. Bir karanlık devir, sultanıyla, hilafetiyle, hain ordularıyla tarihe gömülüyordu. Bu zafer Turan hayalleriyle bir milleti felakete sürükleyen maceracılara da en büyük dersi veriyordu. Sultanların, Turancı maceracıların ve emperyalistlerin harap ettiği topraklardan yepyeni bir varlık doğuyordu: Genç Türkiye Cumhuriyeti... 

M. Kemal Atatürk bütün dünyaya ilan ediyordu: 6 asırdır milletin iradesini gaspeden, emperyalistlerin hizmetinde kendi milletine karşı cihat açan Osmanlı saltanatı tarihe gömüldü. Bizim davamız ne Pan-İslamizm, ne Pan-Turanizm'dir. Biz yurdumuzun bağımsızlığı için, kaderimizi kendi ellerimize almak için savaştık. Bundan sonra da tekrar savaşmak zorunda kalırsak sadece ve sadece bunun için savaşır riz. 

58 yıl önce yakılan zafer meşaleleri bu yolu aydınlatıyordu. 

9 Eylül zaferinden 58 yıl sonra Pan-İslamizm, Pan-Turanizm' davasını güdenler, milleti yeni bir maceraya sürüklemek isteyenler, bunun için milleti bölenler, acımasızca yurtteşlarımızın kanla rau dökenler yine başlarını kaldırmak istemekteler. "Türk-İslam Sentezi" avazeleriyle gençlerimizi yıllar öncesinin.acı ma cerasına sürüklemek peşindeler. 
9 Eylülde tarihe gömülen Osmanlı sultanlarından medet umanlar, onları tekrar diriltebileceklerini sananlar içimizdedir. 

60 yıl öncesinin emperyalizmin maşası sultanlarınınyerini bugün yenileri almıştır. Moskova' nın bağımsızlığımıza yönelen girişimlerinin destekçileri, Beşinci Kolları içimizdedir. 

9 Eylül günü bir millet büyük zaferini kutlarken, aynı anda emperyalizmle kader birliği edenler onların zırhlılarıyla bu toprakları terkediyorlardı. Da ha sonra kendileri de ordularıyla, komutanlarıyla bu milletin zaferini selamlayarak bu toprakları terketmek zorunda kaldılar. Mik leti Turancılık peşinde felakete sürükleyenler, bu topraklardan çok uzaklarda, kendi felaketlerini de hazırlayacak yeni maceralarır içindeydiler, 

58 yıl önce millet onları yalnız bırakmıştı. Bugün de yalnız bırakacaktır. 

58 yıl önce bir millet şu türküyü söylüyordu: 

“İzmir'in dağlarında çiçekler 

açar 

Düşman mağlup olmuş sel 

gibi kaçar" 


etkiler yaratacağı belirtildi. 


Varşova Paktının yıllık askeri manevraları Doğu Almanya'nın Baltık kıyılarında 40 bin askerin katılmasıyla başladı. Daha önce tasarlanandan oldukça geniş kapsamlı bir şekilde sürdürülen manevralara Batılı gazeteciler ve askeri gözlemciler alınmadı. Kolkola-80 adı verilen bu yılki manevraların Polonya'daki işçi grevleri ile aym zaman denk düşmesi bazı Batılı gözlemcileri kuşkulandırıyor. 
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Soru: Polonya'da halen grevler sürüyor mu? 

Yanıt: Evet, işçilerin büyük çoğunluğunun işbaşı yapmalarına karşın bazı şehirlerdeki kısıtlı grevler sürmektedir. Çeşitli işkollarında sürmekte olan grevlerde işçiler hükümetten henüz önemli bir talepte bulunmadılar. 

Soru: İşçilere tanınan bağımsız sendika kurulması için hükümel şu ana kadar hangi girişimlerde bulunmuştur? 

Yanıt: Bağımsız sendikaların kurulmaları şu ana kadar yalnızca, grev komiteleri olarak görev yapmış olan işçilerin kendi kendilerine sendika grupları kurmaları düzeyinde kalmıştır. Bu işçiler henüz tam anlamıyla örgütlenememiş ve toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlanamamıştır. 
Gdansk'ta yerel yönetim Lech Walesa'nın: örgütüne bir bina sağlamış ve bağışların yatırılması için banka hesabı açmıştır. Grev yapabilme ise halen hükümet tarafından incelenmektedir. 

Soru: İşçilerin diğer taleplerinden hangileri karşılanmıştır? 

Yanıt: İşçi isteklerinden bir. 
çoğu, uzun vadede karşılanabileceği ve ülke bütçesinin şu bazı istekleri karşılayabilecek düzeyde olmaması nedeniyle halen yerine getirilmemiştir. Yeni Başbakan Joseph Pinkowski, sansür yasasının yumuşatılmasını öngören yeni bir yasanın bu yılın sonuna kadar çıkanılabileceğini bildirmiştir. Pinkowski, ihtiyacı karşılayacak kadar et ve tarım ürünlerinin ithal edileceğini ve asgari" ücretin 400 :zlotiden 
2400 zlotiye yükseltileceğini a~ 
çıklamıştır. Ayrıca işçilerin çalışma süreleri azaltılacak ve sosyal konutlar (o sağlanacaktır. 
Bu arada kiraları ve birçok tüketim mallarının fiyatlarını kontrol altına alacak yeni bir sistem yürürlüğe konulmuştur. Votka ve hatıra eşyalarının dışında tüm tüketim maddelerinin satışı serbest bırakılmıştır. Daha önce, Polonya'da üretilmekte olan birçok lüks tüketim maddesi. yalnızca yabancı dövizle satış yapan , mağazalarda satılıyordu ve halkın büyük bir kısmı bunlardan yararlanamıyordu. 

Ayrıca işçilere yardım etmeleri nedeniyle tutuklanan birçok muhalif, işçilerin taleplerine uyularak serbest bırakılmıştır. 

Soru: Gierek niçin görevden alındı? 

Yanit; Görevden alınması için resmi mazeret, geçirdiği kalp krizi idi. Ancak Gierek'in uygulamış olduğu ekonomik politikaların bir sonucu olan işçi grevleri, onun partideki kuvvetini yitirmesine yol açmış ve görevi yitirmesine kadar varmıştır. Gierek' in politikası, sanayi gelişimini sağlamak üzere Batılı bankalardan çok miktarda borç almaya dayanmakta idi. Tartışılabilir yatırımlar, zayıf planlama ve toplam işgücünün yetersiz kullanılışı sonucunda üretim azalmış ve ekonominin krize girmesine yol açmıştır. Üretimdeki azalma hem iç piyasa taleplerinin karşılanmamasına, hem de artan dış borçların ödenmesi için gerekli olan yabancı dövizin kazanılması için artması gereken ihracatın düşmesine yol açmış ve sonunda ülke çapındaki grevlere kadar varmıştır. Uygulanan tüm bu yanlış politikalar sonunda Gierek'in başını yemistir 


unda 


(Baştarafı 3. sayfada) 
netimde bulunanlar ve ilgili ku ruluşların kısır. çekişmeleri birakıp birleşmeleriyle önlenebilmesinin mümkün olacağını söyledidi. Livanelioğlu, hakimlerin özel ve resmi yaşantılarını hükümetin özelliğine, saygınlığına ve ciddiyetine yaraşır bir şekilde düzenlemesi gerektiğini o belirterek, "Hangi koşullar altında olursa olsun daima yansız kalmak kendisine gösterilen güven ve saygınlığını hiç bir nedenle yitirmemelidirler"' dedi. z ' 

Livanelioğlu, hakim, Cumhuriyet savcısı ve adalet mensuplarının konut sorununun çözülmesini de istediği konuşmasında adalet psrisonelinin sorunlarının çöz ilmesini savundu. 
ATİLLA SAV'IN KONUŞMASI 

Barolar Birliği Başkanı Atilla Sav toplumumuzun her kurum- dan- adaletten de şikayetçi olduğunu söyledi. Sav, yargılamaların 


“uzamasını ve yanlış kararların en 


aza indirilmesini sağlamak için "Hukuk Bilim Kurumu" kurulmasını önerdi. 

Cezaevlerinden kaçışın kaygı verici olduğuna da değinen Sav, bu alanda yeterli önlemlerin a-Unmasını istedi. Savunma hakkının kısıtlanmasına konuşmasında geniş yer veren Barolar Birliği Başkanı "İlgili istediğinde avukatı yanında olmalıdır. Avukati yanında olmadan 'ikrar'da bulunan sanığın açıklaması da geçerli olmamalıdır. Özellikle "iş kence savlarının yaygınlaştığı dönemlerde bu yöntem sorguyu ve soruşturmayı güvenli ve işler duruma getirecektir" dedi. 

Açılış törenine Başbakan Süleyman Demirel ve Cumhurbaşkanı Vekili İhsan Sabri Çağlayangil de mesaj göndererek ba-Sarılar dilediler 


CHP'li... 
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ve tutarlılıkla almalı, toplumun yaşadığı çaresiz sürüklenişe ke-- sin tavırla müdahalede bulunmabidir." 

CHP'li parlamenterlerin bildirisinde, Türkiye'nin Amerika'nın Ortadoğu'daki bekçiliğine zorlandığı öne sürülerek, "Türkiye" nin itilmeye çalışıldığı iç ve dış tuzaklar CHP'nin, toplumumuzun tüm anti-emperyalist, antifaşisi, anti-tekel güçlerinin demokratik kurallar içinde dayanışmasına öncülük etmekle bozulabilir" denildi. Bildiriyi yayın- 


layan 31 CHP'li parlamenter şunlar: 
Veli Zeren, Mehmet Balta, 


Temel Ateş, Necati Cebe, Nedim Tarhan, Ferhat Aslantaş, Yılmaz Cemal Bor, Ertuğrul Günay, Sevim Korum, Mustafa Gazalcı, Altan Tuna, Süleyman Genç İsmail Akın, Erol Saraçoğlu, İbrahim Akdoğan, Kemal Anadol, Gündüz Onat, A.Emre İleri, Kaya Bengisu, Neccar Türkcan, Mehmet Sönmez, Sami Gökmen, Nizamettin Çoban, Mustafa Şen- türk, İskan Azizoğlu, Yücel Akıncı, Süleyman Sırrı Ergün, Orhan Yağcı, Hüseyin Kaleli. 
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Haberi veren Iran'ın resmi ajansı "PARS", Irak savaş uçaklarının Nasrabad ve Kasr-ı Şirin kasabalarına saldırmasından sonkuvvetlerinin harekete geçtiğini ileri sürdü. 

İki ülke arasında geçtiğimiz nisan ayından bu yana süregelen sınır çatışmaları içerisinde en şiddetlisi olan bu son çatışmada 
5 sivil İranlı öldü. 

İRAN-PAKİSTAN 

İLİŞKİLERİ DE GERGİN 

Bu arada Tahran Radyosunun geçen hafta yaptığı yayında, Pakistan halkını Ziya Ül-Hak yönetimine karşı başkaldırmaya çağırmasından sonra Pakistan'ın Sind eyaleti hükümeti, İran'da yayınlanan "Cihad" adlı derginin toplatılacağını duyurdu. . 


Çukurova... 


` (RBaştarafı 3. sayfada) 


ra, bize gelir. Susmayalım, arkadaşlarımızı geri aldıralım" diyerek direnişe geçtiler. Direniş başladığı giin, sabah akşam ve gündüz © vardiyasında (çalışan 1000'in üzerinde işçi gözaltınâ alındı. İşveren uzlaşmaya yanaşmadı. 5 Eylül günü 5 işçiyi daha attı. Yeni işçilerin atılması işçi- * lerin direnişe daha fazla sarılmasına yol açtı. 6 Eylül günü öğleden sonra dokuz işçinin çıkışı verildi. ` 

Sasa'da bu gelişmeler olurken Bossa, Teksa, Marsa işçileri Sasa işçilerinin geri alınması, çıkışlara son verilmesi talebiyle destekleme direnişine geçtiler. Diğer fabrikada direnişe geçilip geçilmemesi tartışılıyor. š 

İŞVEREN DAHA FAZLA 

DİRENEMEZ 

Sasa işvereni. İran ile yaptığı bir anlaşma gereği, yakın sürede önemli miktarda: mal teslim etmek zorunda. Bu nedenle direniş öncesi günlük üretim, 80 tondan 
180 tona çıkartılmıştı. İşveren 
İran'a yaptığı anlaşmaya göre zamanında mal teslim etmezse yüklü bir tazminat ödemek zorunda kalacak. Uzlaşm aya yanaşmaması ve işçi atmaya devam etmesine rağmen, işveren işçilerin direnişi karşısında daha fazla direnemez. 

işçiler bugüne okadar işten atılan arkadaşlarının eksiksiz geri alınmasını, direniş nedeniyle hiç bir arkadaşlarının işten atılmamasmı talep ediyorlar. İşçiler, 


bu talepleri kabul edilmedikğğ.. 


atılan arkadaşları fabrikaya gelip 


işbaşı yapmadan direnişe son vermeyeceklerini belirtiyorlar. 
HALKIN DESTEĞİ 

Bu mücadelenin başarıya ulaşması için halkın desteğine büyük önem veriyorlar. Direniş süresince disiplinli, ağırbaşlı, kışkırtmalara kapılmama, makinaları koruma çizgisi izleyen işçiler, işverenin"'Doğacak zararları işçilerden tazmin edeceğim" duyurusunu da dikkate alarak donma tehlikesi olan üniteleri korumaya ve çalıştırmaya gayret sarfediyorlar. El ilanları dağıtıp bütün halkı desteklemeye çağırr yorlar. Basına bildiriler dağıtarak taleplerini bildiriyor ve basının yardımını istiyorlar: 


Puan Cetveli 


TAKIMLAR 
Zonguldak 
Adanaspor 
Fenerbahçe 
Trabzon 
Bursa 

Altay 


o 


o w 


Bolu 


Ad.D.Spor 
Gaziantip 
Mersin 
Beşiktaş 
Rize 
Galatasaray 
Eskişehir 
Kocaeli 
Ordu 


W N W oa N Gü e O9 Ga O9 e G9 o9 O Omm om o e O e a e e t t O O -eooo o m m o o O N O e 


emlerini 


% sunda bu kadar duruluyor? 


Milletvekillerine, "Siz 


kol kola fotoğraflar çektiren 
# pişmanlıklarının değil, iki yüz 


Cumhuriyeti, la görevli olanlar, 


Türk-İş... 


(Baştarafı 3. sayfada) dolayısıyla devletin işçiye olan i milyar iira borcunun vüenmesi savsaklanmaktadır. Bunun müteahhit ve müstahsillere olduğu gibi kısa sürede ödenmesinin sağlanması; 

"Haklı haksız ayırma- dan ve suçu belgelenmeden işten atılmış olan işçilerin işe iadesi, bizzat Başbakan Demirel tarafından kabul edildiği halde, bir tek işçinin dahi durumu tashih edilmemiş ve işe iadesi yapılmamıştır. Bu durumun bir kez daha ele alınması; 

"Maliye Bakanlığının 125 nolu gelir vergisi genel tebliği sebebiyle kıdem tazminatlarından fazla vergi kesilmiş bulunan binlerce emekli işçinin Defterdarlıklardan beklediği alacaklarının ödenmesi; 

*Tam Süre Çalışma Yasası uygulamasından doğan aksaklıklar sonucu hastaların, hastanelerin ve doktorların perişanlığını giderecek yeni bir yasal düzenleme yapılıncaya kadar kararnameler ile önlemlerin almması gerekli ve 
mümkün görülmektedir.” 8 

DANIŞTAY KARARI 
UYGULANMIYOR 

Ali İhsan Kaya adlı bir öğretmen Tufanbeyli'nin Karasavuran köyüne sürgün edildi. Emekliliği yaklaşan Kaya, Danıştaydan yürütmeyi durdurma kararı aldı. 
Aynı okula dönmesi gereken Ali İhsan Kaya bu kez de Tufanbeyli' nin Kırgınyurt köyüne sürgün edildi. İkinci kez Danıştaydan. 
yürütmeyi durdurma kararı alan öğretmen henüz eski görevine iade edilmedi ve tekrar başka bir yere sürüleceği yolunda söylenti-İer yayıldı. 

SURGUN YERLERİ 

Gerekçesiz, yanlı soruşturma: lar sonunda öğretmenlerin sürgün edilmesi Ceyhan'da öğrenci velileri tarafından tepkiyle karşılandı. "Hastanesiz yerde çalışa maz" şeklinde doktor raporu bulunmasına rağmen, bir öğretmen ilçeye bile gidip-gelmesi oldukça zor olari bir dağ köyüne tayin edildi. 

Son yapılan sürgünler şöyle Cafer Avcatlı, Halit Taştan Ayvacık köyüne, * _ Mehmet Yavuz Kamışlı bucağına, Bektaş Atalay Bekdemir köyüne, Hıdır Gözüaçık Doğanlı köyüne, Ahmet Tufan Kızılyurt köyüne, Dursun Gözden Yağlıtaş köyüne sürgün edildiler. Bu köylerin bağlı bulunduğu Saimbeyli, Kozaklı, Bahçe ve Tufanbeyli Adana'nın merkeze en uzak olan ilçeleri. 


(Baştarafı 3. sayfada) 
nı sadece sinyalizasyon bölümü için yabancı teknolojiye ihtiyaç bulunduğunu belirtmiş, metronun yüzde 98 yerli olacağını söylemişti. 

Yapımına bugün başlanacak olan metro için İmar İskan Bakanlığı izin vermediğini açıklarken, Belediye Başkanı Ali Dinçer, projenin onayı için 141 gün beklediklerini belirterek, metronun &ngel'enemeyeceğini söylemişti. 


a 
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Zonguldakspor 
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Yobazlığın daniskasını siz yapıyorsunuz 


Š ne sermekle kalmamıştır, Türkiye'nin ne halde olduğunu da & göstermiştir. Tarihi filmlerde en fazlası festivallerde görülmesi gereken bu gibi tabloları kim yaratmıştır? Köhnemiş şeriat özyeniden hortlatanlar kimlerdir? Neden, Konya'daki Š gösteriye herkes gülüp geçmiyor da, yobazlığın tehlikesi konu- 


Ž Bu durumun hesabını vermesi gerekenler, 1940'lardan beri # kışkırtmalarıyla, istismarlarıyla, Okulu açma yarışmalarıyla gericiliği körükleyenler olmalıdır. 
isteseniz hilafeti bile geri getirirsiniz diyen Menderes'in takipçileri, seçim meydanlarında, Nure üleymancı toplantılarında, kö 
% unutmuş gibi davranıyorlar. Kültür Bakanlığına Í sentezcisi"" Atatürk düşmanlarını oturtan, tarikat liderleriyle 


y kahvelerinde söylediklerini 


# bu ikiyüzlülük esas kızgınlıkları MSP'nin faşizme karşı siyaset- & lerine yönelen bazı çevrelerin sevincinden de kaynaklanıyor. 
$ Kirk yıldır Atatürk'ü, laikliği, Kemalist devrimleri Türkiye Í tarihinden silmeye çalışan Demokrat Parti ve halefi AP'nin, š sonradan onlara uyarak gericilikle uzlaşan CHP'nin ve bürok- 
> rasinin sorumluluğu bununla da kalmıyor. 

Gericiliğin kıyafet ve slogandaki simgelerini seyredebilir ve $ bunların Türkiye'nin 60 yıllık ilerlemesi sonucu yok olup gideceğini düşünebilirsiniz. Ama, yobazlık birkaç yıldır silahlı eyleme de geçmiştir. Sivas'ta, Malatya'da, Maraş'ta Çorum' da "nizamı alem" ve "cihad" çağrılarıyla yüzlerce yurttaşı- 
> mızı öldüren MHP, yobazlığın bayrağını sadece miting ve de- 
& meçlerle değil büyük kitle katliamlarıyla kaldırıyor. 

Konya mitingi karşısında aslan kesilenler, yobazlığın buen $ tehlikeli türü karşısında sessiz kalır hatta onunla işbirliğine yönelirse gericiliğin hortlatılmasındaki en büyük sorumluluğu onlarda aramak gerekir. MSP'yi kapatmak için jet hızıyla soruşturmalar açan çevrelerin, MHP'yi kapatmamak için bin dereden su getirmeleri de yobazlığın daniskasıdır. 
demokrasiyi, halkın can 
MHP'nin ayakta kalmasına yardımcı olarak & Ortaçağın hizmetine giriyorlar. Hem de yeşil sarık takmaksı- £ 


(Baştarafı 1. sayfada) 


Kur'an Kursu ve İmam Hatip 


“Türk-İslam 


rin bugünkü Atatürkçülükleri lüklerinin ifadesidir. Şüphesiz 


güvenliğini korumak- 


Ceyhan'da... 


(Baştarafı 1. sayfada) 

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yusuf Karadutlu, hakiarmaa soruşturma açtığı öğretmenlere "Müslüman mısın, Hıristiyan mısın? TC vatandaşı mısın?" şeklinde sorular soruyor. Bu sorulardan sonra tuttuğu zabıtlarla öğretmenleri yargılıyor, sürgün edilen öğretmenler hakkında ise ilginç suçlamalarda bulunuyor. Afganistan'ın Rusya tarafından işgal edilmesine karşı çıkan bir öğretmen Afganistan işgalini övmek suçundan ,boyko- 


ta katılmayan bir öğretmen boykota katılmak suçundan, yurtsever fikirlerinden dolayı bir öğretmen de komünizm 


propagandası yapmak suçundan sürgün edildiler. 


Gensorular... 


(Baştarafı 3. sayfada) 
bir süre ertelenebileceği belirtiliyor. % 

AP'ņin iktidarda ve oyunu artwan parti durumunda olması Büyük Kongrede fazla bir olay çıkmayacağı kanısını yaygınlaştırıyor. Bununla birlikte gensorular karşısında "Ne pahasına olur sa olsun" 'iktidarda kalma kararının Büyük Kongrede bazı karışıklıklara yol açabileceği ifade edildi. 

MSP'de ise il kongreleri tamamlandı. MSP yönetimi parti içinde bir muhalefet olmadığı, ekim ayında yapılacak olan, ancak henüz kesin tarihi belirlenmemiş bulunan MSP Büyük Kongresinde pek bir farklı görüş gelmeyeceği kanısında. 

CHP'de ise delege seçimleri düri başladı. 24 Eylülde tamamlanacak olan delege seçimleri ve bundan sonra yapılacak itirazların karara bağlanmasından som 
ra ilçe kongrelerinin 18 Ekim 4 
Kasım arasında yapılması kararlaştırıldı. 28 Kasım-10 Aralık ta- 
'rihleri arasında ise il kongreleri tamamlanacak. CHP JKurultayının 22-24 Aralık tarihleri arasında yapılması planlanıyor. 
Ancak henüz bu konuda kesin bir karar alınmadı. 

Üç parti arasında en tartışmalı geçmeye aday kongrenin CHP'ninki olacağına kesin gö- 
“züyle bakılıyor. Parti içindeki gruplar daha delege seçimleri sırasında çekişmeye başladılar. 


Başbakanlık... 


(Baştarafı 3. sayfada) Başbakanlık Müsteşarı 've 
DPT Müsteşar Vekili Turgut 
Özal, “Ekonomik meseleleri politik araç olarak kullanmak yanlıştır"' diyerek, ekonomik meselelerin. kendine has kanunları ol- 
"duğunu, ekonominin politikaya bulaştırılmaması gerektiğini söyledi. y 
Ekonomide alınan tedbirlerle ciddi bir gelişme sağlandığını -kaydeden Özal, taşıma suyla değirmen döndüğü yolundaki ifadelerin de hatalı olduğunu, Türkiye'ye yardım yapan çevrelerin ekonomik programı geniş çapta desteklediklerini sözlerine ekledi. ` 


GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN 


1. LİG 


MAÇ SONUÇLARI 


- Eskişehirspor: 2-1 

Orduspor - Boluspor : 1-1 

Bursaspor'- Beşiktaş: 5 - O 

Gaziantepspor - Altay :1-1 

Mersin İdmanyurdu - Trabzonspor: 0 - 0 
Adana Demirspor - Fenerbahçe: 1-1 Galatasaray - Adanaspor: 1-3 

Rizespor - Kocaelispor: 1 - 1'ken yarım kaldı. 


BU HAFTA OYNANACAK MAÇLAR: Beşiktaş - Rizespor, Kocaelispor - Bursa spor; Boluspor - 
Adana Demirspor, Altay - Mersin İdmanyur du, Eskişehirspor - Orduspor, Galatasaray - Fenerbahçe, Trabzonspor - Gaziantepspor. .. 


Zonguldakspor, Adanaspor - 


İzmit'te... 


(Baştarafı 3. sayfada) 
fından bulunan ve kadın elbisesi giydirilerek alnından tek kurşun-İa vurulduğu bildirilen şahsın kimliği belirlenemedi. Yetkililer. 
kimlik belirlemeye çalıştıklarını ve olayın soruşturulduğunu belirttiler. 


BAKIRKÖY'DE BİR PAZARCI YARALANDI 

İstanbul Bakırköy Esenler'de 

Eyüp Yılmaz adında bir pazarcı 

dün sabah erken saatlerde kimlikleri belirlenemeyen kişilerin 

saldırısına uğrayârak yaralandı. 


Olayla ilgili soruşturma sürdürü- ., 


lüyor. 


TUNCELI'DE KARAKOL 
BASANLARDAN BİR KISMI 
YAKALANDI 

Elazığ, Malatya. Bingöl ve Tunceli İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı 24 Temmuz günü Pertek ilçesine bağlı Dere bucağı jandarma karakolunu basanlardan Hüseyin Güneş isimli bir kişinin silahı ile birlikte yakalandığını açikladı. Yaral olarak ele geçirilen Hüseyin Güneş'in üzerinde 14'lü bir tabanca 9 adet mermi ve 7 bin lira bulundu. 

Sıkıyönetim Komutanlığı açıklamasında, yasadışı sol bir örgütün üst düzeydeki bir elemanı- nın da bol miktarda fünye, patlayıcı madde, tabanca ve önemli dökümanlarla birlikte yakalandıp bildirdi. Açıklamada ayrıca, stanbul'da çok sayıda yaralama ve öldürme olaylarına karışan sağ görüşlü Ömer Karaağaç'ın da yakalandığı bildirildi. 


TÜRKÖZÜ'NDE EV 
KURŞUNLAYANLAR 
YAKALANDI 

Önceki gün Türközü'nde bir evi kurşunlayarak Mehmet Aslan'ı öldürüp bekçi Salih Yıldız'ı ağır yaralayan MHP'li iki kardeş gözaltına alındı. Görgü tanıklarının ifadesine göre yakalanan iki MHP'linin evinde iki tabanca bulundu. 

Feridun Çelik Mahallesinde ise dün sabah erken saatlerde Çorum'dan evine gelmekte olan Erdoğan Karabulut'un üzerine ateş açıldı. Karabulut ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 

Keçiören Çekirge Sokakta Abdullah Yıldız'a ait ev dün sabaha karşı komandolar tarafından kurşunlandı. Saldırıda yaralanan olmadı. Abdullah Yıldız'a ait evin iki gündür devamlı silahlı saldırıya uğradığı bildirildi. 

MECİDİYEKÖY'DE MHP 

BASKILARI SÜRÜYOR 

Mecidiyeköy'de önceki gün kurulan pazar yerinde komandolar yine baskılarını sürdürdüler. 


* Seyyar Satıcılar Derneği tarafın- 


dan pazarcılara verilen ve kiraları dernek tarafından toplanan tezgahların kiralarını üç haftadır kendileri toplayan komandolar, önceki gün zorla Hergün gazetesi satışını yaptılar. Gazeteyi almak istemeyen yurttaşlara baskı yapan ve "Almak zorundasınız, çok paraya ihtiyacımız" var diyen komandoların bu yüzden kendi aralarında tartışma çıktı. 
Zorla gazete satılmasına karşı çıkan bir arkadaşlarıyla bir süre tartışan diğer komandolar "Seninle sonra görüşürüz" diyerek kendi arkadaşlarını da tehdit ettiler. 

Öte yandan, kira toplayan Belediye Zabıtası memurlarının bir süredir görevlerini asker nezaretinde yapmaları dikkat-çekti.. — ~. 

Konya'nın Karaman ilçesinde Halk Eczanesi sahibi Ahmet Diker önceki gece silahlı ve mas- 


.keli iki kişinin açtığı çapraz ateş 


sonucu öldü. Ahmet Diker'in CHP'li olduğu bildirildi. 


Türkiye Federal 
Almanya Teknik 
Komitesi vize 

sorununu görüşecek 


ANKARA(ÖZEL) 


EDERAL Almanya'da çalışmakta olan işçilerimizin sorunlarının ele alınacağı Türkiye-Hederal Almanya Teknik Komitesi dün Bonn'da çalışmalarına başladı. o Toplantıda özek likle vize sorunu üzerinde durulacak. 

On gün sürecek olan görüşmeler sırasında işçilerimizin eğitimi oturma ve çalışma izinleri ile bedelli askerlik yapanların ücretsiz izinleri konusu üzerinde durulacak. 


————— 


KAYIP -Endüstriyel + Sanatlar Yüksek öğretmen Okulundan al: mış olduğum kimliğimi kaybettim. Hükümsüzdür. 3 
İsmail ERVERDİ 


p 


KAYIP — Nüfus cüzdanımı kay bettim. Hiikümsüzdür. ; 
Hakan Kubilay TÜRKÖZ 


KAYIP— Atatürk Lisesinden aldığım lise diplomasını kaybettim. 
Hükümsüzdür. 

Hasan Atilla TÜRKÖZ 


KAYIP— Malatya Atatürk Lisesi 9.11.1978 tarihli çıkış belgesini kaybettim. Hükümsüzdür. 

Rıza POLAT 


9 Eylül 1980 


Tüpgaz pallaması sonucu çıkan yangında bir kahvehane tamamen, bir mobilya mağazası da kısmen yandı. 
(Fotoğraf: AYDINLIK) 


önceki gün tüpgaz patlaması sonucu iki dükkan yandı 


BELEDİYE PATLAYICI 
MADDE BULUNAN 
DEPOLARI KAPATACAK 


MUSTAFA TAŞDEMİR 


Geçtiğimiz hafta Fener şemtinde 50'nin üzerinde evin yanmasına ve çok büyük maddi hasara neden olan yangından son- ` ra, bir açıklama yapan Belediye Başkanı Aytekin Kotil, öncelikle Haliç'in iki yakasındakiler olmak üzere, İstanbul'daki tüm depo ve ambarların yetkililerce denetleneceği, vatandaşın can ve mal emniyeti yönünden sakıncalı görülenlerin derhal ka- 


patılacağını bildirdi. 


TÜPGAZ PATLAMASI SONUCU YANGIN ÇIKTI Önceki gün, Üsküdar Toptaşı'ndaki Ekrem Yazırı'ya ait bir kahvehanede tüpgaz patlaması sonucu çıkan yangında bir kişi yaralandı, maddi hasar meydana geldi. 
Pazar günü saat 14.30 sıralarında çay ocağındaki ıxi adet 


gaz tüpünün patlaması sonucu 


çıkan yangında kahvehane ta- 


„mamen, bir mobilya mağazası da kısmen yandı. 


(Baştarafı 1. sayfada) 
Ahmet Remzi Hatip'in dilekçesinde, İstiklal Marşının okunması sırasında oturanların görülmediği, görülseydi bunların ayağa kaldırılarak marşın söylenmesine öyle devam edileceği bildirildi. Dilekçede, "İstiklal Marşımızı okumamak bedbahtlığını gösteren hainler varsa, bunların derhal tespit edilip cezalandırı!- masını talep ederim" denildi. 
MHP HAKKINDAKİ SUÇ 
DUYURULARI 
Cumhuriyet Savcılarının ve Sıkıyönetim Komutanlıklarının isteği ile Askeri Savcıların bu 
güne kadar MHP hakkında 11 
tane suç duyurusu bulunuyor. 
İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca, 5 Ekim 1978 tarihli 978/ 
1287 sayılı dosya ile, MHP Şişli 
Gençlik Kolları Başkanı Yunus Meral ve arkadaşları ile MHP arasındaki ilişkiye dikkat çekilerek, 1 Kasım 1978 tarihli, 978/ 
1198 sayılı dosya ile Ferhat 
Tüysüz ve arkadaşlarının MHP yanlısı olduklarını kendi elyazıları ile itiraf ettiklerine dikkat çekilerek, 5 Ocak' 1978 tarihli 978/1782 sayılı dosya ile MHP Fatih İlçe Teşkilatına bağlı Kocamustafapaşa lokalinde adam öldürme ve vasadısı calışmalara dikkat çekilerek, MHP hakkında suç duyurularında bulunulmuştu... .... K 
19 Temmuz 1979 tarihinde 
diğer bir suç duyurusunda Ístanbul Sıkıyönetim Komutanlığının isteği üzerine Askeri Savcılığın 


Bakırköy MHP İlçe Teşkilatında silah ve patlayıcı madde bulundurulduğu ve yöneticilerinin çinayet olayına ''fer'an iştirak ettikleri"ne dikkat çekildi. 

İstanbul ve Ankara Savcılarının Sıkıyönetim Komutanlığının isteği ile Askeri Savcıların duyuruları dışında, Zonguldak Cumhuriyet Savcılığı MHP Gençlik Kollarının yürüttüğü yasadışı faaliyetlere dikkat çekerek Başsavcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Ayrca 3 Ağustos 
1979 tarihinde Ankara Sıkıyönetim 1.Nolu Askeri Mahkemesi 
MHP Konya Milletvekili İhsan Kabadayı, MHP Genel Sekreteri Yardımcısı Nevzat Kösoğlu ve Yaşar Okuyan hakkında "suça azmettirme'! sanıkları kollama ve silah temin etme suçlarından dolayı suç duyurusunda bulunmuştu. 

stanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi MHP Gaziosmanpaşa Gençlik Lokalinde silah ve mermi bulunduğu ve İstanbul Sıkıyönetim Savcılığı da MHP Fatih İlçe binasında silah bulunduğu gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığına ve Adalet Bakanlığına suç duyurusunda bulunmuştu. 

Ayrıca MHP hakkında Ekim 
1978 tarihinde MHP Genel İdare 
Kurulunun yayınlamış olduğu 


. bildiriden, Ankara Kırıkkale'de 


meydana gelen olaylardan ve Adana Sıkıyönetim Komutanir ğınca yapılmış bulunan üç suç duyurusu daha var. 


Gazi Eğitim Enstitüsünde sınavlar ertelendi 


ANKARA (ÖZEL) 
Gazi Eğitim Enstitüsünde dün yapılmasına başlanması gereken sınavlar 15 Eylül'e ertelendi. Gazi Eğitim Enstitüsü Müdürü İbrahim Yaprak sınavların ertelenmesi ile ilgili olarak şu bilgiyi veydi: "Okulumuzda ingilizce dersi veren öğretmenlerimizin yüzde 95'i İzmir Kız Lisesinde kursa katıldılar. Diğer derslerin sınavlarını yapmak, ingilizceyi ertelemek programı aksatacaktı. Sınavları ertelememizin diğer bir nedeni de Gaziantep'teki öğrencilerin durumudur. Bizim yönetmenliğimize göre sınav döneminde nakil yapılmaz. Nakil konusunda ne benim imzam var, ne de vekilimin. Bu durumu araştırmak için sınavları 15 Ey- 


lül'e erteledik. 8-25 Eylül'de yapılması gereken sınavlar, 15-27 Eylül tarihleri arasında yapılacak." 


Kudüs'te büyükelçilik kalmadı 


KUDÜS 
UDÜS'te büyükelçilikleri olan 
13 ülkenin tamamı temsilciliklerini Tel-Aviv'e taşıdılar. 
Daha önce büyükelçiliklerini 
Tel Aviv'e nakleden Hollanda ve 
11 Latin Amerika ülkesinden 
sonra, Dominik Cumhuriyeti de 
BM kararı uyarınca Kudüs'te bulunan büyükelçiliğini Tel Aviv'e naklettiğini açıkladı. Böylece Kudüs kentinde hiç bir ülkenin büyükelçiliği kalmadı. 


Oğlumuz Hilmi Atıl dünyaya geldi. Sevincimizi tüm arkadaşlar, dostlar ve akrabalarla paylaşırız. 


Mutluyuz. 


Tüm 


dostlara duyururuz. 


Gülsen Yapalı 


- Fatih Şahinkaya 


9 Eylül 1980 


Zafer Gülü 


Gün ışıdı Kocatepe'de. . . 
Kocatepe mutlu, 
Kocatepe umutlu, 
Ve düşmanın hassas noktasına, Başladı atesiyle topçu!.. . 


RLARDAN 


Polonya halkına selam 


Bir özgürlük türküsüdür O, 
Dalga dalga gelen, 


İlerde bir söğüt 

Melteme bırakmış ince dallarını, Gece ılık, 

Olunca umuduyla yıldızlı. 
Sessizliğin dilinde, 


Özgürlüğe Doğru 


Geleceğin müjdecisidir O, Damla Şanlı bir direniş emekçilerden, damla sular, A : Bir güneştir parıldayan, 25. Ağustosta Bir şahin kalktı Gdansk meydanlarından İnsanın içini ısıtan, Meltemli söğüdün hışırtısında. IN MELE kanatları hıncahınç isyan Mutluluk dolu bir ülke,., Ve bu gece, anir E ş li d P ve özgürlüğü çağırır gibi ininden İşte. . . Polonya'dan Koskoca bir tepe Coşan yüreklerin seli, 


Çökerterek düşman mevzilerini, 


Kremlin surlarına kanat çırpan 


bir şahin yükseldi Lenin tersanesinden Lenin'in gözlerindeki öfke 

sabır ve inat 

yansıdı Çelik bir hançer gibi 

Polonya emekçilerine 


bir şahin uçtu kırıp kafesini bir yıldız daha böldü geceyi en onulmaz yerinden çiçekler açtı Afgan dağlarında Kamboçya şafağı gördü 


bir şahin kalktı Gdansk meydanlarından Brejnev'in yüreğini titretti baykuşlarda bir kuşku 

bir'korku korksunlar. 
değilmi ki dönüyor dünya proletarya dingilinde, dönecek sevdamızda halay halay türkü türkü öylece. . . 


Gdansk'ta tersane işçileri şimdi bir gemi yapıyorlar yeni Çarlara inat dünya emekçilerine armağanların en güzelini, yıldız yıldız işlemeli bir gemi 

yarın binlerce gemi 

kıracaklar zulmun kemerini. . . 


Türkiye'de şafak söküyor şimdi bir şahin de ben yolluyorum Polonya düğününe çarların yüreğine korku 

kavgaya omuz versin diye. . ... 


FUAT GÖKALP /Karaman 


Ankara Belediyesi Eğitim ve Kültür Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan Başkent Halk Bilimleri Topluluğu yeni dönem için üye kayıtlarına başladı. Topluluk geçen yıldan 


farklı olarak Türk Halk Müziği kayıtları da re dansı ile 


Ankara'da yaşayan, halk bilimlerine ilgi yeterli o duyan, folklor ve halk müziğinde çalışma yapmak isteyen gençleri bünyesinde. toplazan imi belirten topluluk yö- 

-ne c yı yüz elemanla çalışmaya iş başlayacaklarını, halk bilimini otantik değerlere bağlı kalarak geniş kitlelere yayacaklarını belirttiler. Diğer bir amaçlarının ise folklor sömürücülüğü yapan derneklerle mücadele 


Kepler'i ençok Kopernik'in 


matematik yalınlığı | 3 


çekiyordu çi 


—Bir yıldızda ha? 

—Tepeleri Güneşle ışıyan kocaman dağlar! 

2000 yıldan beri gökbilimin öğreltiklerine tıpatıp uyuyor 

—Evet. Bak, şimdi ne görüyorsun? Ben bir yana, şimdiye değin bunu hiç kimse görmedi. Sen ikincisi olacaksın. 

—Ama Ay, dağlar, koyaklarla kaplı bir Dünya ve Dünya da bir yıldız olabilir. Bir gezegen, binlerce gezegen arasında. 

—Öyleyse, Dünya'yla A v arasında bir ayrım yok mu? 

-Yok ya! 

—Dokuz on yıl önce, bunu savunması yüzünden Roma'da bir adam yakıldı. Adı: Giordano Bruno! 

—Evet. Şimdi, O'nun haklı olduğunu görüyoruz! 

Bak, bak Sugredo ırakgörüre! Gökle yer arasında bir ayrım olmadığını görüyorsun. Bugün 19 Ocak 1610. İnsanlık tarihine yazabiliriz: Gök keşfedildi! 

Sagredo, sana bir şey söyleyeceğim. Düşüncelerimiz üstüne bir şey söyleme! 

—Neden? 

.— Giordano Brunö'nun odun aleşiyle yakıldığını sen kendin söyledin. Sen de ben de biliyoruz ki bunu söylemek yasaktır! 

—Ama gerçek bu, değil mi? 

—öyle... öyle olmasına... Ama yasak. 

—Galileo, biraz önce göğün keşfedildiğini söyledin. Öyleyse Tanrı neröde? 

--Ne demek istiyorsun? 

—Tanrı? Tanrı mı nerede? 

—İçimizde ya da hiç bir yerde! 

—Tam Giordano Bruno'nun söylediği gibi. 

—Evet. 

—Ve bu yüzden yakıldı o... Dokuz on yıl önce!" 

(Çev: Abdullah Rıza Ergüven) 

Uzayın güzelliği ve bakışımıyla esrikleşen Johannes Kepler (1571 - 1630), "Kopernik dizgesinin doğruluğunu içimde duydum ve onayladım" diyordu. Onu en çok Kopernik'in matematik yalınlığı çekiyordu. Tycho Brahe'nin "asistanı oldu Prag'da. Bu ünlü gökbilimci ölmeden bütün araçlarını ona birakmıstı 

Kepler, nesnelerin nicelik ilişkilerine önem Vererek, nicelik ulamının(kategorisinin) varlığına inanıyordu. 

Yumurtamsı biçime sokuyordu yörüngeleri değirmilikten çıkararak. Düzenli ve tam bir geometri biçimi olan değirmiyi birakmak gerekiyordu. Tanrının geometrik etkinliği vardı (Platon) Kepler'e göre, Sayıların birbirleriyle ilişkilerinin evrendeki ilişkilere egemen olduğuna (Pythagoras) inanıyordu. 


Kepler Yasaları: 

1.Gezegenlerin yörüngeleri değirmi değil, yumurtamsıdır. 
Guneş yumurtamsının odak beneklerinin birinde bulunur. 

2. Gezegenler, Güneşe yaklaştıkları saman, Güneşten uzaklaştıkları zamandan daha hızlı dönerler. 

3. Bir gezegenin eşit zamanlarda yörüngesi üzerinde çizdiği yayları sınırlayan Güneş-Gezegen vektörleri(1) arasında kalan alanları birbirine eşittir. 

Kepler'in birinci ve ikinci yasaları 1609'da Astronomia Nova'da yayımlandı. Merih(Mars) araştırmaları da De motubus stellae Martis aynı yılda yayımlandı. Kepler'in üçüncü yasası 


Ankara Belediyesi Halk Bilimleri Topluluğu yeni dönem çalışmalarına başladı 


etmek olduğunu da söyleyen topluluk yöneticileri, halk müziğinde eğitmenlerin gözetiminde yapılacak olan çalışmaların meyvasını yıl sonunda toplayacaklarını,ayrıca sekiz yö- yıl sohunda gösteri yapacaklarını açtı. bildirdiler. Halk Bilimleri Topluluğu, kayıtlar için yüz lira ve fotoğrafla başvurmanın lacağını ayrıca olanakların kısıtlı olduğu için halk müziğinde çalışma yapmak isteyenlerin bağlamalarını kendilerinin temin etmelerini istiyorlar. 


Kayıtların Ceyhun Atuf Kansu Kültür Sitesinde başladığını, yakında aynı müdürlüğün,» tiyatro ve müzik ünitelerinde kurs çalışmalarına başlayacağı da açıklandı. 


Artık siusmayacak, konuşacak. 
Hiç bıkmadan, usanmadan 

İşte doğruldu, dimdik ayakta, Artık durmayıp yürüyecek, Brejnev ve Gierek'in üstüne. 
Kalbimiz sizinledir her an Direnen işçim, arkadaşım, Ey!...benim yiğit Polonya'm. 
Ey!.. emekçi kardeşim, 

İçi yaşam dolu insanlar, 

Sizin özgürlük yolunuzdur bu, Kurtuluşa açılır bu yol, 

Tarihe geçecek direniştir O. 

Ama sayfalar almayacak yazmaya Diller susmayacak sizi anlatmaya, Selam diyecek herkes Polonya'ya! 


FEHİM ŞENLİK 


Dalga 


Kulaktan 


Burası. .. 


dalga 


Batı cephesi!... 

Afyon'un güneyinden, 
Dumlupınar yönüne doğru, Taarruzla başlayacak meydan 


Kocatepe... 


Kapısı açık çadırlardan, 
İnce mum ışığı geceye sızıyor. 
Fırtınalı yürekler, 


İzmir yönüne aktı. 


Heey anam, 
Söküp atmalı düşmanı, 


Toprağım, dağım, taşım, 
Zorbaya yar olur mu vatanım? 


kulağa, 
Anadolu'ya yayılıyor. 
İnsanlar bu gece, yıldızlara sarınarak uyuyor 


Sallanmadı Kocatepe 


dimdik ayakta, 


Söğüt meltemle sarhoş olmuş 


Taçlandırmalı artık zaferi Özgürlüğün mutluluğunda, 


muharebesi, 


KURTULUŞ türküleri!, . . * 


FUNDA KÜKREKOL 
(Kartal) 


Doğmayan ne ki vuruşa vuruşa 


4 Tek tek olmamakta 
Ne Yönsüz 

Bir dipsiz kuyudur Işıksız 

Gelecek Kalmamakta keramet 
Ne de X 

Biz Yoksa 


Dilde kelam 
Dizde derman olmaz 
Geçmez sahipsizlik devranı 


Boyun eğen 
Tanrı.kuluyuz 
Aklımız kesti 


Tılsımını çözdük hayatın "y 


yi Darlık zamanı felek olmuş 


Günler ağır gelir insana 
Alıp gitmeye yatkın deme 


Surılıp kendini bırakana 
+*+ 


Bir başağın tarlada 

Veya S 

Buğday tanesinin harmanda Yalnızlığı ne ki 

Kurda kuşa İsteyen sahibidir öyle Şaşkın koyalım geleceğine 
Hem dönüp bakmaz mı 

Her yeni nesil varmak için Süreli ömrün ahsız günlerine 


**x 


Varsın dolansın boğazımıza Salsın acı suyunu 

Yaşama lutkumuza 

Biz aşmayı koyduk akla Gözlerimizi 

Kaybelmeyip deri kemikten 


Genç ihtiyar yaşıt olmuş 
Can gönülden yürüyoruz ya 
Gözde artık uzak günler Sabahların yeli bağrımızda 


3- 


Sabrın 

İlmik ilmik dokuduğu 
Günlerin renk 

Yılların olgunluk verdiği 
Bir tek gözü 

Yüreği 

Adımı insanlığın 
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"y ABDULLAH RIZA ERGÜVEN 
À T Stockholm Üniversitesi Öğretim Görevlisi 


Harmonices mundi 1619'da çıktı. 

Çağlar boyunca gerek bilimciler ve ger»kse yazarlar uzaydaki yaratıkları (insanları) düşünmüşler ve bu uğurda çeşitli yapıtlar yayımlamışlardır. Lukianos'la Plutarchos'dan esinlenerek Kepler de bir yapıt verdi Ay yaratıkları üzerine. Adı: Somnium, Düş'dü. 

Düşünür Pierre Gassendi (1592 - 1655) uzaydaki yaşam koşulları üzerinde araştırmalarda bulundu. Şöyle diyordu Gassendi: ”... Yeryüzünde ve denizlerin dibindeki bütün bu göktaşları, taşıllar, bütün bitki ve hayvanlar sadece insan için mi yaratıldı? Görünüşte tanrısızlık kanısına gilmeden durun da söyleyelim. Öbür gezegenlerde de varsıllıklarına imrenen ve herşeyin yaratıcısını kutlayan düşünen varlıklar, bize benzeyen varlık ya da bizden daha üstün yaratıklar yaratmaya Tanrının gücü yetmedi mi?" 

ıyeho Brahe üzerine yazdığı yaşam öyküsü çok ünlü, 1658 
de yazdığı bir yapıtında "yıldızların" insanlarla dolu bulunduğu olasılığını tartışır. Pythagor'cuların Ay'da insandan onbeş kez daha büyük yaratıklar bulunduğu savını anımsar. Heredot un Ay'daki yaratıkların balıklar gibi yumurtladığı, taa eski çağlarda böyle bir yumurtanın gökten yere düştüğü savını anlatır. Ay gününün Yer gününden onbeş kez uzun olduğunu söyler, Merkür'le Venüs'ün daha çok gün ışığı alması nedeniyle burda- ki yaratıkların bedence yeğni, usca daha soylu olabileceğini savlar. Mars, Jüpiter ve Satürnüs'deki yaratıkların daha ağır ve barbar olabileceklerini düşünür. Yaratıklar oturur mu Güneşte? 
Gassendi bunun da olasılığını belirler! 

İkiciliğin(dualisme) kurucusu Rene Descartes( Renatus Descartes, 1596 - 1650), tinle özdeği ayırmıştı. Bütün gerçekleri tinle özdeğe bağlar. Tinin temelini düşünce, özdeğinkini de uzam (bir yerde bulunma) oluşturur. Descartes, yöntemsel kuşkuyla ünlü Cogito ergo sum "Düşünüyorum öyleyse varım" kuralına bağlanır. 

Dinle bilimi birbirinden iyice ayırır. Bilimin alanı doğa, konusu da doğa güçlerinin yararlı duruma getirilmesi. Araçları da matematikle deneydir. Oysa din; tin ve öbür dünya ile uğraşmakta; gerçekler dünyasıyla ilişkisi olmayan yalın inançlar üzerine kurulmaktadır. 

Latince yazılışıyla Cogito ergo sum, biçiminin öncüsü Augustinus sanılmaktadır. Ya da en azından ondan esinlendiği anlaşılıyor. "Ne olduğunu araştırdım. Bedenimin bir ara olmadığını varsaydım. O zaman nerede bulunduğum da belli değildi. 
Bir yer de yoktu bulunmam için, bir dış dünya da!" O zaman çepeçevre düşünceyle çevrili töz olduğumu anladım: ne bir boşluğa, ne de özdeksel bir şeye gereksemem vardı.""..Bedenimden büsbütün başka(ayrımlı) bir şeydim" 

Corneille'le Racine'de olduğu gibi Descartes'in son yapıtın- daki anlayışın çağdaş Fransız ağlatısı(trajedisi )'na nasıl yansı: dığını belirler Kuno Fischer, Boileau'nun Şiir Sanatı( L'Art poetique) adlı yapıtına da böylesi düşünce biçiminin sokulduğunu söyler. Demek gerekse Descartes'le birlikte adı geçen ozanlar sanata, bir Çeşit ortak zaman tinini işlemişlerdi. 


(1) Vektör (vecteur) sözcüğünün Türkçesini, okuyucularımın bana bildirmelerini dilerim. A.R.E. 


canda 


Değil mi ki hayatın 
Toparlayıp yeryüzünden 
Bütün tortuları 

Birlikte eritmektir 

Şen kılmak uğruna yaşamı 


De dayansın vargücüyle Güneşimize gölge duran 
Varıyoruz özgürlük menziline Adımlayarak toprağı her an 


Haydar Polat /1980 İstanbul 


Yirmibir Bedeli 
Bu Kutsal Terin 


Bir uğultu geliyor 


Batının en kuzeyinden bir yerden 


gümbür gümbür 


Yalçınlarda 


Ağaçların söylediği türküler gibi rüzgara 


Gürül gürül ; 
Gdansk'a Gdansk'a 


Gdansk'a... 


Binlerce işçi için doğurduydu Onu kutsal anası 
Kutsal avlularda 
Bağırılsın diye 
Sesi çiçek bezeli adı 
Ve kazanmak için 
Yirmibir bedelini kutsal terinin 
Onaltıbin 
Al kaplan gürledi 
Gdansk'da 
..WalesaWalesa 


Walesa. . . 


Uzaklar bile el çırpiyor 
Al rengi grev tüten 
Fabrika bacalarına 
Puslu fotoğraflar elinde Milyonlarca sevenin 
Destekçinin 

yüreklinin 
Kara kara binalardan 
Atölye kapılarından 
Neşe içinde 
Çağlıyorlar 

Greve Greve 


ve ezilen halklar 
BİRLE ŞİN" 


Greve... 
Hani en usta beş büyük 
Demişti ya 
“Bütün dünyanın işçileri Toprağın 


Ve makinanın 
Bilcümle oğulları 
Şimdi: 

POLONYA'ya! 


MİNE ÖZÇAY /İstanbul 


FOLKLOR ARAŞTIRMACISI 
SELÇUK ES KONYA'DA ÖLDÜ 


Ülkemizin tanınmış folklor araştırmacılarından Selçuk Es geçirdiği bir kalp krizi sonucu geçtiğimiz cuma günü 


Konya'da öldü, 
© Araştırma ve folklor dallarında çeşitli eserleri bulunan, Konya Gazeteciler ve Yazarlar Derneğinin de kurucuların- 
„dan olan Selçuk Es 53 yaşındaydı. 
ES'in cenazesi Sultan Selim Camiinde kılınan öğle namazından sonra toprağa verilmiştir. 


ABeCe Yayınevi yeni bir çocuk dizisine başlıyor 


ABeCe Yayınevi 1980-81 yayın döneminde yeni bir çocuk yazını dizisine başlama hazırlıkları içinde. 


5-8 yaş grubuna seslenecek olan bu yeni dizide ünlü yazarlarımızın masalları, öyküleri ve 


zonuna girdi. 


bildirildi. 


Trabzon'da geleneksel 
> CR E karma resim sergisi açıldı Trabzon Devlet Güzel Sanauar Walerisi “Geleneksel Karma Resim Sergisi” nin açılmasıyla 1980-1971 sanat se- 


Açılan karma resim sergisi ile ilgili olarak Sanatçılar Derneği Başkanı Gündoğdu Sanımer Tbarzon'da Güzel Sanatlar Galerisi Salonu'nun oldukça yetersiz olduğunu belirte- 

` rek sanatsever Trabzon halkına, elden geldiği kadar güzel sanatların bütün dallarında eserler vereceklerini söyledi. 

Serginin 22 Eylül Pazarlesi gününe dek açık kalacağı 


şiirleri de yer alacak.Boyut olarak cep kitapları niteliği taşıyacak olan bu yeni çocuk dizisin- de yine çocuklar için bol sayıda 


"resim ve desen de yer alacak. 


Resimli yeni çocuk dizisinin önümüzdeki aylarda yayınlanma ya başlayacağı bildiriliyor. 


Çinkang Dağlarına Dönüş 


“Suyun Şarkısı, Giriş Bölümü"'nün Ezgisiyle 
Mayıs 1965 


Yıllardır gönlümdedir bulutlara erişmek, Şimdi bir daha tırmanıyorum Çinkang tepesme; 


Bu bildik yöreye ta uzaklardan geldim 

Eski çehresi gitmiş, genç bir çehre gelmiş yerine. 
Asma kuşlarının, kırlangıçların cıvıltısı, 

Dört bir yanda karışırken çavlanların türküsüne Habire yükseliyor yol, gökyüzüne kavuşuyor derken Huangyang Geçidini de aştık; 

Değmez gayri aldırmaya hiç bir tehlikeye 

Rüzgar, şimşek gürlüyor 

Dalgalanıyor bayraklar, sancaklar 

İnsanların oturduğu her yerde. 

Otuz sekiz yıl, 

Nasıl da geçti göz açıp kapayıncaya dek. 

Dokuz kat gökyüzündeki ayı devşirip 

Beş denizin derinliklerinde kaplumbağayı yakalayabilir Ve döneriz gülerek, zafer marşlarıyla eve; Yükseklere tırmanmaya cesaret edersen eğer, 

Her şey imkansız değildir bu evrende, 


İki Kuşun Konuşması 


"Nien Nü Cao"'nun Ezgisiyle 
1965 sonbaharı 
Zümrüdüanka, açtığı gibi kanatlarını Fırlayıverir doksan bin fersah yükseklere Büyük bir kasırga kopartarak ; Ve sırtında mavi gök, döner bakar yeryüzüne; İnsanların dünyası surlar içinde; Topların ateşi yırtıyor göğü, Toprağın bağrında patlıyor mermiler, Çalılığa sığınmış bir serçe ölecek korkudan; “Aman” diyor “kıyamet günü geldi, aman... 
Çabuk kaçalım, uzaklaşalım buradan" sah —Peki nereye gitmek istiyorsun, söyler misin bana?" 
Periler dağındaki yeşimtaşı saraya; "Haberin yok mu üçlü anlaşma imzalanmıştı hani "İki yıl önce bir sonbahar mehtabında "Karnımız da aç kalmaz üstelik, "Kızarmış patatesler, nar gibi etler varmış orada." 
—“Bırak bu boş lafları, görmüyor musun “Nasıl altüst oluyor bütün dünya!" 


İSTANBUL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

15) Aksaray (Çukurpazar alışveriş merkezinde) İnebey mahailesi, inkilap sokak 146 nolu dükkan aylık 13,000 liralık muhammen bedel üzerinden 2 yıl müddetle ihale olunacaktır. İlk teminatı 9360, 4r, (Mesken ve Gecekondu İşleri Md.) 

2-) Aksaray (Çukurpazar alışveriş merkezinde) İnebey mahallesi, inkilap sokak 145 nolu dükkan aylık 12.000. -iralık muhammen bedel üzerinden 2 yıl müddetle ihale olunacaktır. İlk teminatı 8640.-liradır. 
(Mesken ve Gecekondu İşleri Md.) 


3-) Aksaray (Çukurpazar alışveriş merkezinde) İnebey mahallesi, İnkilap “Sokak 144 nolu dükkan aylık 11.000--liralık muhammen bedel üzerinden 2 yıl müddetle ihale olunacaktır. İlk teminatı 7920.- liradır. (Mesken ve Gecekondu İşleri Md.) 


4-) Aksaray (Çukurpazar alışveriş merkezinde) İnebey mahallesi, İnkilap sokak 149 nolu dükkan aylık 11.000-liralık muhammen bedel” üzerinden 2 yıl müddetle ihale olunacaktır. İlk teminatı 7920,- liradır. (Mesken ve Gecekondu İşleri Md.) 

5) Aksaray (Çukurpazar alışveriş merkezinde) İnebey mahallesi, İnkilap sokak 167 nolu dükkan aylık 11.000.-liralık muhammen bedel üzerinden 2 yıl müddetle ihale olunacaktır. İlk teminatı 7920.-liradır, (Mesken ve Gecekondu İşleri Md.) 

6-) Aksaray (Çukurpazar alışveriş merkezinde) İnebey mahallesi, İnkilap sokak 170 nolu dükkan aylık 11.000 liralık muhammed bedel) üzerinden 2 yıl müddetle ihale olunacaktır. İlk teminatı 7920.-0- radır. (Mesken ve Gecekondu İşleri Md.) 

7-) Aksaray (Çukurpazar alışveriş merkezinde) İnebey mahallesi, İnkilap sokak 143 nolu dükkan aylık 10.000 liralık muhammen bedel üzerinden 2 yıl müddetle ihale olunacaktır. İlk teminatı 7200--liradır. 
(Mesken ve Gecekondu İşleri Md.) > 

5-) Aksaray (Çukurpazar alışveriş merkezinde) İnebey mahallesi, İnkilap sokak 168 nolu dükkan aylık 10.000.-liralık muhammen bedel üzerinden 2 yıl müddetle ihale olunacaktır. İlk teminatı 72.00.-liradır. 
(Mesken ve Gecekondu İşleri Md.) s 

9-) Aksaray (Çukurpazar alışveriş merkezinde) İnebey mahallesi, İnkilap sokak 169 nolu dükkan aylık 10.000. liralık muhammen bedel üzerinden 2 yıl müddetle ihale olunacaktır. İlk teminatı 7200, liradır, (Mesken ve Gecekondu İşleri MD.) 

10-) Aksaray (Çukurpazar alışveriş merkezinde)İnebey mahallesi, İnkilap sokak 173 nolu dükkan aylık 6000.iralık muhammen bedel 


‘üzerinden 2 yıl müddetle ihale olunacaktır. İlk teminatı 4320. -liradır. 


(Mesken ve Gecekondu İşleri Md.) 

115) Aksaray (Çukurpazar alışveriş merkezinde) İnebey mahallesi, İnkilap sokak 171 nolu dükkan aylık 6000--liralık muhammen bedel üzerinden 2 yıl müddetle ihale olunacaktır. İlk teminatı 4320.-firadır. 
(Mesken ve Gecekondu İşleri Md.) 

12-) Aksaray (Çukurpazar alışveriş merkezinde) İnebey mahallesi, İnkilap sokak 172 nolu dükkan aylık 6000.-liralık muhammen bedel üzerinden 2 yıl müddetle ihale olunacaktır. İlk teminatı 4320. liradır, (Mesken ve Gecekondu İşleri Md.) 

Kira, bedel ve sürel c ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler 
24 EYLÜL 1980 ÇARŞAMBA günü saat 11.de Belediye Sarayında 
toplanan Belediye Encümeninde açık arttırma usulü ile şartnameler veçhile ayrı ayrı ihale olunacaklır. Şartnameleri hizalarında yazılı Müdürlüklerde bedelsiz olarak görülecek veya tesbit olunan ücretleri mukabilinde satın almacaktır. 

İhalelere iştirak etmek isteyenlerin ilk teminat makbuz veya banka teminat mektupları ile Özel Şartnamenin ci maddesinde belirtil- 


diği üzere Mesken ve Gecekondu İşleri Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alacakları ihaleye iştirak belgelerini hamilen muayyen gün ve saatle Belediye Encümeninde hazır bulundurmaları lazımdır. 


(Basın:20318/1185) 


t 


Kurucusu ŞEFİK HUSNU 
Kuruluş yek 1021 


© "Rusya ve 
Doğu 
Avrupa'daki rejimlerin 
Marksizmle hiç bir dişkisi yoktur” 


Miynar Sovyetlerle ilişkiler konusunda Türkiye'de hâlâ Sovyetlerin dost olduğuna inananlara sesleniyor 


"Bu rejimler çağımızın en gerici 


sistemlerinden biridir” 


© "Eğer ülkenizde Sovyet 


yanlıları iktidara gelirse bağımsızlığınız yok olacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bunu biz 

çok iyi öğrendik." 


© “Biz Çskoslovakya komünistleri olarak 
“büyük hatalar yaptık. 
Ülkedeki demokrasiyi öldürdük. Bizim hatalarımızı Çek halkı çok pahalı ödedi.” 


© "180 yazarımız ülkesinde kitap bastıramıyor. Türkiye 
Yazarlar Birliği bunları ülkenize çağırabilir.” 


SORU-—-Türkiye Yazarlar Sendikası, Çekoslovak Yazarlar Birliği ile bir kültür ve işbirliği anlaşması imzalamış bulunuyor. 
Çek Yazarlar Birliği'nin hükümet yanlısı ve işgal güçleri yanlısı lulumunu kınamak için her iki yazarlar birliği arasındaki ilişkilerin dondurulması gerektiğini ileri sürenler de var. Bu konuda sizin görüşünüz nedir? 

MLYNAR—Çek Yazarlar Birliğini protesto etmek yerine muhalefet yazarlarını Türkiye'de tanıtmak, yavaş yavaş Çekoslovakya'da ne olup bittiğini araştırmak dala yararlı olur kanısındayım. 

Bugün Çek Yazarlar Bir 
nin üyelerinin çoğu 1968'de 20 
yaşındaydılar. Bu yazarların çoğu yavaş yavaş meseleleri kavra maya başlıyorlar. Bizi destekleyenler de var. 

wkiye ile olsun diğer ülkelerle olsun iyi ilişkiler içinde olmak bu yazarların ufkunu genişletecek ve bizim sallarımızda toplanmalarına neden olacaktır 

Bu nedenlerle Türkiye Yazarlar Birliği'nin Çek Yazarlar Birliği'yle ilişkisinin oÇekoslovakya'da olup bitenler konusunda yazarlarınızın bilgisini artırmaya yöneleceğine inanıyorum. 
Şayet böyle olursa ilişki yararlı olur. Hatta muhalif Çek yazarlarını ülkemize davet edebilirler. 

150 yazarımız ülkesinde yayın yapma olanağını yitirmiş bulunuyor. Edice Petlice yöntemiyle yayınlanan bu Yazarların yapıtlarını Türkiye'de de yayınlamak yoluna gidilebilir 

SORU--Türkiye'de Sovyetler Birliği'ne dayanarak bir devrim yapma özlemi içinde olan grup lar var..Bu gruplara eski bir parli yöneticisi olarak ne diyebilirsi niz? 


HABERLER 


HEIDI 


IZMIR” IN 
KURTULUŞU 


Erol Aksoy'un hazırladığı programda İzmir'in Kurtuluşunun Türk Kurtuluş Savaşı içerisindeki özel yeri vurgulanıyor ve bu mücadeleye katılanlar- dan hayatta olan kişiler ¡anılarını anlatıyor 


Televizyonda 
Bugün 


bayraklarla gösteri yaparlarken... 


MLYNAR--Bugün Sovyetler Birliği'nin sosyalizm propagandasının boş sözlerden ibaret olduğu ortadadır. Ne yazık ki bu propagandanın etkisinde kalan genç beyinler vardır. Bu propagandanın ardında ne yattığını iyi araştırmak gerekiyor. 

Çekoslovakya'da olup bitenler ortadadır. Çok dikkatli olmanız gerekiyor. Sovyetler etkisi altında bulunan ülkeleri sömürgeci yöntemlerle sömürmektedir. Bu süper gücün ülkeyi ya 


bellidir. İleri sürdükleri sosyalist idealin somut olarak ne demek olduğunu biz çok iyi biliyoruz 

Bugün Sovyetler Birliği Doğu Avrupa Ülkelerindeki gerici yönetimler eliyle tüm ilerici güçleri yok etmeye yönelmiştir. Rüşvetin ve kokuşmanın yol açtığı sınıflar arasındaki ayrılıklarla bu rejimler çağımızın en gerici sis temleri arasında yer almaktadır. 
Bu ülkelerdeki rejimlerin Marksizmle hiç bir ilişkisi yoktur. Bu bizim kuşağımızın yaşadığı acı bir tragedyadır 

Sovyetler Birliği'ne dayalı her türlü kurtuluş hareketinin o ülke nin bağımsızlığını yitirmesinden başka hiç bir şeye yaramayaca ğının biz şimdi bilincindeyiz. E ger ülkenizde Sovyet yanlısı güç ler iktidara gelirse kimsenin şüphesi olmasın 'kardeşçe yardım' larla bağımsızlığınız yok olacak tür. Bu 'kardeşçe yardım'ın ne olduğunu biz çok iyi biliyoruz Afganistan da biliyor, Teorinin bilincine varmak ve Sovyet reji 


HABERLER 


Tüm yolların tutulduğu Prag'da halk, kendi kanlarıyla kızıllaşmış 


minin propagandasını yaptığı sosyalizmin ne demek olduğunu praliğiyle incelemek gerekiyor. 


SORU—Bugün geçmişe baktı ğınızda ne gibi hataların Çekoslovakya'daki duruma yol açtığını düşünüyorsunuz?” 

MLYNAR “Biz Çekoslovakya komünistleri olarak büyük hatalar yaptık. Kafalarımızdaki düşünceye varmak için ülkedeki demokrasiyi öldürdük, Bunun bilin- 


1 


ten geçmiş. Bizim yaptığım ala ları Çekoslovak halkı çok pahalı ödedi. Kafalarındaki düşüncelere varmadan halkın durumunu de ğerlendirmeden, ayrı düşünenleri, ve demokratik anlayışı Öldüren bir yol tutmanın faturası ağır ol du. 

ZDENEK MLYNAR'la konu şacak daha çok şey var. Ama aranjörlerin sabrı tükeniyor ve Mlynar'ı bir İsviçreli gazeleciyle görüşmek üzere salonun başka bir köşesine doğru gölürüyorlar, Mlynar'a teşekkür etmeye bile fırsat bulamıyorum. 

Umarım Milynar'ın anlattıkları ülkemizde hâlâ Sovyetler Birliği konusunda hayal içinde olanlar için uyarıcı olur. Mlynar'la ko nuşurken onun yaptıkları hala lardan bahsederken yüreğinde laşıdığı acıyı dilerim bizim ülke mizde kimse yaşamasın. Yaşamasın diyorsam Mlynar'ın anlatlıklarına kulak verin diyorum. 


BİTTİ 


M. 


AZİN 


9 EYLÜL 
ÖZEL PROGRAMI 


Erol Aksoy'un hazırladığı programda Hale Gür, 
Ahmet Çubukoğlu, Serpil Kaya, Özcan Özger, 
Zeki Oğuz, Kıymet 
Unutma, Toygun Dikmen, Meryem Ün, Aydın 
Efem Derneği 'efeleri ek-. 
rana gelecek. L 


TV'DE SINEMA 


HABERLER 


Rİ 


Robert Taylor mmm 


AYIS 1924'te Parti, Japonların 

yönettiği Şanghay dokuma fabrikalarındaki işçileri greve çağırdı. Grevin ikinci günü fabrika kapısın- da nöbet tutan silahlı Japon muhafızlar işçilere ateş açınca grev yayıldı. 
Haziran 1925'te Parti genel grev çağrısında bulundu; çağrı başarıya ulaştı. Greve 100 bin kişi katıldı. Bunun üzerine Sıkıyönetim ilan edilince halk İngiliz ve Japon mallarını boykot hareketini başlattı. Kanton'da gösteri cilere ateş açıldı. Bunun üzerine, Hong Kong'ta 16 ay süren bir genel grev yapıldı. On binlerce işçi Kanton' daki devrimci kuvvetlere katıldı. 
1926 Temmuzunda köylülerin de 
desteğiyle Kanton'dan Yançe bölgesine kadar olan alan savaş ağalarından ve kuzeyden gönderilen gerici kuvvetlerden temizlendi. 

Birinci Devrimci İç Savaş döneminde Çin Komünist Partisi hâla çocukluk dönemindeydi. Bu dönemin başlarında ve ortalarında Parti doğru bir Çizgi izledi. Mao Zedung tarafından yazılan Çin Toplumunda Sınıfların Tahlili ve Hunan'daki Köylü Hareketi Üzerine Araştırma Raporu gibi yazılar ve eserler Partinin doğru çizgisini temsil ediyordu. Mao Zedung şu tespiti yapmıştı; 

"Düşmanlarımız, o emperyalizmle işbirliği yapan savaş ağaları, bürokratlar, komprador sınıf, toprakağaları sınıfı ve aydınların bunlara bağlı olan kesimidir." "Sanayi proletaryası, devrimimizin önder gücüdür. Bütün yarıproletarya ve küçük burjuvazi en yakın dostlarımızdır." 

Mao Zedung, “Yoksul köylüler olmadan devrim olmaz"' diyerek köyrin seferbe ve silahlandırılmasına büyük önem veriyordu 

“Milli burjuvazinin sağ kanadı düşmanımız, sol kanadı dostumuz olabilir. Milli burjuvazi yalpalayan bir sınıftır. Bu sınıfa karşı daima dikkatli olmalı, onun saflarımızda karışıklık yaratmasına asla izin vermemeliyiz" diyordu 

Bu dönemde Mao Zedung, bir yandan Cen Dusiyu tarafından temsil edilen ve sadece Gomindang'ı kazanmaya çalışan, buna karşılık köylüleri hesaba katmayan sağ oportünizmle mücadele etti. Öte yandan da, Çan Guodao'nun temsil ettiği "sol" oportünizmle de mücadele etti. "Sol" oportünistler, dikkati sadece işçi hareketine yöneltiyor, köylülerin devrimci potansiyelini ve "milli" güçlerle ittifakı reddediyorlardı. 

Birleşik Cephe içinde Cen Dusiyu ve çevresi "Hep dostluk, hiç mücadele yok" görüşünü savunuyordu. 
Köylü kitleleri ayaklanırlarsa bunun 


ilmesine 


TV'de Sinema 
Ölüm Kalım Savaşı 


Yönetmen: John Farrow 
Oyuncular: Robert Taylor, Ava 


© 7 Ağustos toplantısından sonra hatalı teslimiyetçi çizgi düzeltildi ve Mao Zedung Sonbahar Hasat Ayaklanmasının bizzat başına geçti 


TV'de dikkat 


burjuvaziyi ürküteceğinden korkuyorlardı. Öylesine ki, Vuhan'daki işçi muhafızlarına silahlarını Gomindang' a teslim etmelerini emredecek kadar ileri gittiler. Bu da, devrimci güçleri fırsat kollayan karşı-devrim karşısında silahsız bıraktı 


Çan Kayşek devrimi ezmeye girişiyor 


1 Nisan 1927'de Çan Kayşek' 

in birlikleri Şanghay'a girdiler, Devrimci işçilere hiç beklemedikleri bir anda ateş açıp binlerce insanı öldürdüler. Nankin, Gandon ve diğer büyük kentlerde buna benzer hareketlere giriştiler. "Çan Kayşek'in Darbesi" adı verilen bu olaydan sonra Çin Komünist Partisi Beşinci Kongresini yaptı. Bu kongrede Mao Zedung, yukarıda sözü geçen sağ ve sol oportünizmi eleştirdi, ne var ki görüşlerini kabul ettiremedi. Büyük ölçüde Komintern desteğini kullanan yöneticiler Mao Zedung'u azınlıkta bıraktılar. 
Hatta oy kullanması bile önlendi. 

Bunun üzerine, 1 Ağustos 1927' de, Partinin genç sorumlularından bir bölümü devrimi kurtarmak için Nançang'ta toplandı, bir ayaklanma örgütlediler.  Gomindang gericilerine karşı koymak için harekete geçtiler. 
Ama gene de, köylü kitlelerinin silahlandırılması, devrimci üs bölgelerinin kurulması, Çin'in köylük bölgelerine 


gidilmesi gözardı ediliyor, gene şehir- na uğrattı. 


ler esas alınıyordu. 

7 Ağustos “1927'de Parti Merkez 
Komitesi Hankov'da toplanarak Cen Dusiyu'nun hatalı teslimiyetçi çizgisini düzeltti ve Cen Dusiyu'yu yöneticilikten uzaklaştırdı. 


Cingan Dağlarında ilk köylü devrimci üssü 


U toplantıdan sonra Mao Zedung, Sonbahar Hasat Ayaklanmasının bizzat başına geçti. 1927 Ekiminde Cu Deh ile birlikte Cingan dağlarında ilk köylü devrimci üssünü kurdu. Beyaz orduların baskısı altında gün oldu bu üs küçüldü, kabuğuna çekildi, gün oldu büyüdü, yer bile değiştirdi. Ama ne olursa olsun 
varlığını sürdürdü. Bu bölgede 1929 
Ocağına kadar süren mücadele sırasında Mao Zedung "Devrimci güçler toplamak, geliştirmek ve sonunda kentleri ele geçirmek için köylük alanlara dayanarak şehirleri kırdan kuşatmak" stratejisini geliştirmeye koyuldu. Nancang ayaklanmasından ar- ta kalan birlikler 1928 Nisanında Cin- zil gan Dağlarına geldiler. Guomindang 


lan etti. 


Ordusu, 


Heidi 
Heidi Kırlarda 


Küçük izleyicilerin merakla izledikleri dizinin bugünkü bölümünde Heidi Peter'le beraber keçi otlatmaya kırlara çıkar, Hem keçileri otlatan iki küçük hem de akşama kadar oynayarak neşeli bir gün geçirirler. 


Ava Gardner 


çekecek kadar artması 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buradaki üs bölgesine karşı üç büyük "Kuşatma ve Yoketme Harekatı" düzenlediyse de bir başarı sağlayamadı. 
Mao Zedung'un önderliğindeki İşçi ve Köylü Kızıl Ordusu bunları bozgu- 


Bu dönemin tecrübelerini Mao Zedung, Çin'de Kızıl Siyasi İktidar Niçin Yaşayabilir?, Partinin Çalışma Tarzını Düzeltelim, Bir Tek Kıvılcım Bütün Bir Bozkırı Tutuşturabilir gibi yazılarında topladı. 

1932 yılında Kiangsi eyaletinde 
ilk seçimler yapıldı. Mao Zedung, İşçi Köylü Hükümeti Yürütme Komitesi Başkanlığına seçildi. 10 Haziran günü bu hükümet Japonya'ya savaş i- 

Uzun Yürüyüş 
Ocağında Vang Ming, 
Çin Komünist Partisi nin merkez yönetim organlarının iktidarını ele geçirmişti. İzlediği "sol" oportünist sekter çizgi, burjuvazinin tümünü düşman olarak hedef alıyor, aydınların büyük bir bölümünü de bu düşmanlar arasında görüyordu. Bu sekter çizginin sonucunda, Parti kızıl bölgelerdeki güçlerinin yüzde doksanını, beyaz bölgelerdeki güçlerinin ise hemen hemen hepsini kaybetti, Bunun üzerine İşçi ve Köylü Çin Kı- 


1931 


Gardner, 
Yapım yılı: 1953 


Bir devrin ünlü isimleri Robert Taylor ve Ava Gardner'in başrolde oynadıkları bu kovboy filmi kovboy filmi olarak de ştirmenlerden olumlu puan toplayadı. Fazla melodramik sahnelerle zaman zaman mantık sınırını aşan film Çogukların ilgisini çekebilir. Tüm Zararına karsın kovboy filmlerinin son zamanda 


EE EE EN RE 


ayrı bir düşünülecek nokta, 


KONUSU 

Esgüeda adında bir haydut iç savaş sonrasında Texas eyaletini haraca kes mektedir. Texas'a yerleşmeye gelen Cameron (Robert Taylor) da karısı (Ava Gardner) ile beraber Esgueda ile savaşmaya başlar. Esgueda'nın yakın arkadaşı Rio da ona karşı Cemaron İle birlik olunca Esaueda kasabayı basıp herkesi öldürmeye karar verir, Kasaba- da ölüm kalım savaşı başlamıstır. 


bölgey 


minin 


MEHMET 
HALİM 
SPATAR 


i terkederek Kuzeye, Sarı lr- 


mak üzerindeki dağlara, Şensi eyaletine doğru harekete geçti. Çin devri- 


tarihinde Uzun Yürüyüş olarak 


bilinen 12 bin 500 kilometrelik bü- 


yük ve şanlı mücadele böyle başladı. 


Akıl a 


büyük 


lmaz zorluklara, açlığa, hasta- 


lıklara, düşman saldırılarına, dondurucu soğuğa, boğucu sıcağa, verilen 


kayıplara rağmen Çin halkı 


inanılmaz bir kararlılıkla bu mücade- 


leyi başardı. Kiangsi'den yola çıkan 


Kuzey 


munu 


y, 


önem 


Komü 
Başka 


Zedung'un ve 


Çu Deh'in önderliğinde bulunduğu 


Bir kültü 


50 bin kişiden yalnızca 15 bimi 


bölgelerine varabildi, diğerleri 


yolda hastalık, savaş ve açlıktan öldüler, Bundan böyle Çin Komünist Partisi, kararlı ve sabırlı mücadele tutu- 


“Uzun Yürüyüşçülük" olarak 


adlandıracaktı. 


1935 Zunyi Toplantısı 


ZUN Yürüyüşte olan Kızıl Ordu, Gveycov ilindeki Zunyi'ye ı zaman, burada Merkez Komi- 


tesi Siyasi Bürosunun büyük tarihsel 


taşıyan bir toplantısı yapıldı. 


Bu toplantı, Partinin merkez yönetim organında Vang Ming çizgisinin haki- 
*miyetine son verdi. Mao Zedung, Çin 


nist Partisi Merkez Komitesi nlığına seçildi. 


Yarın: Japonya'ya karşı 


direnme dönemi 


r yapımı 


Dün, Bugün, Yarın 


P 

Ekim ayı sonundan başṣlayarak 15 günde bir Yayınlanacak olan programda, o ayin takviminden yola çıkılarak her türlü kültürel, toplumsal, bilimsel konu yer alacak. O ay içindeki olaylar ve doğum, ölüm tarihlerinden hareketle dünyada ve bizde bilime, sanata, kültür yaşamına katkıda bulunmuş kişiler, bunların yaşamlari, yaptıkları söz konusu edilecek, Adından da anlaşılacağı 


gibi, programda dün-bugün yarin arasındaki bağlantılar ortaya konmaya Çalışılacak. 


Sanatın, kültürün insanterbiyesiyle yaşıt diyebileceğimiz genel çizgileri içinde dün olanlar, bugün olmakta olanlar, geleceğe yönelik gelişmeler, atılımlar ve bu kapsam, içinde yer yer güncel konular, olaylar, haberler de programda Yer alacak. 
Dünle bugün, bugünle yarın arasındaki köprülerin temel taşları ve yapıları araştırılacak. 
Prodüktörün belirttiğine göre programin amaci ayrıntıya girmeden, kisa değinmeler, hatırlatmalar yoluyla ve olabileceğince hareketli bir kurguya 


yaslanarak izleyiciyle kültürel İletişim kurmaya Çalışmak..Bu yolla belki kimi konulara İlgi çekmek, merak uyandırmak... 
İlk programda yer alacak konular arasında 1.DünYa Sa-Vvaşına girişimiz, Atatürk'ün Büyük Nutkunu okumaya başlaması, ilk Atatürk heykeli 
Orta Avrupa'nın nükleer silahlardan arındırılması önerisinin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sunulması ve günü- 
. müze kadar silahsızlanma önərileri, uzay Çağının başlangıcı gibi olaylar; bizden Cahit Sıtkı Tarancı, Cemal Reşit Rey, Mesut Cemil, Dünyadan Picasso, Arthur Miller, Dostoyevski, Sarah Bernhard, Verdi, Paganini gibi kişiler var 
Program bir ekip çalişmasıyla yürütülecek. Ekipte yapıimcı ve yönetmen olarak 
Tuncer Baytok, Ülkü Alçora, Tülay Eratalay ve Hülya Gürkan Sabuncu yer alıyor. Ekim ve kasım ayı programlarının çekim çalışmaları sürüyor... 
Dizi şimdilik mayıs ayına kadar sürecek olan 13 program olarak planlandı. x 


